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i2 nazari halktan gizieniyo 


Apocuların Hilvan daki faaliyetleri: 


CHP MİLLETVEKİLİ CELAL PAYDAŞ KILVAN ANLATIYOR 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Evren “Bugünkü şartlarda U-Z' lere izin vermemiz mümkün değildir” demiş ve Ecevit de Genelkurmay Başkanıyla aynı görüşte olduğunu söylemişti 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Oysa, AP Ajansı söcüsünün AB 


bildiriyor 


AN 


tN TE 


"U-2 uçamaz, Rusya geçemez galandı. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


" pankartları Karadeniz'in Pazar İlçesinde de dal- 


U-2' ler Karadeniz'de de protesto edildi 


HABER MERKEZİ 

Türkiye İşçi Köylü Partisinin U-2'lere karşı sürdürdüğü kampanya başarıyla devam ederken, önceki gün de Pazar'da yapılan bir mitingle U-2'ler protesto edildi. Mitingde konuşan TİKP Merkez Komitesi Üyesi Gün Zileli; TİKP'nin ve Türkiye halkının U-2'lere karşı yürüttüğü mücadelenin bir zafer kazandığını belirtti. 
Bu arada U-2'lere karşı tepkiler de genişliyor. MSP (Devamı sa.7, sü.2'de) 


istanbul Özel İdare 


©Cemal Tural: 
” SALT” a rağmen orta menzilli silahlar 
Avrupa ve Türkiye “ yi tehdit ediyor” 


Müdürü 


250 milyonluk yolsuzluğu 
gizlemeye çalışıyor 


ABDULLAH KURTAY 


© ibrahim İstanbul Özel, İdaresi' nin Florya'daki Cumhur- 

Arısan le başkanı köşkü bitişiği ici de bulunan ve içinde İsyapmama: Için tanbul Valisi köşkünün alel acele izne de bulunduğu arazinin ayrıldı 250 milyonluk 7 dönü- 


Bağdat'tan dönen aritmetik 


Doğu Perinçek 


ÜTÜN dikkatler parlamento aritmetiği 

üzerinde toplanıyor. Ne Ecevit ne de Demirel ve diğerleri, gelişmenin temelinde yatan gerçekler üzerine eğilmek gereğini duymuyorlar. 

Buyrun size üç sandalye, kafalarınız ve siyasetleriniz aynı kaldıktan sonra neyi değiştireceksiniz? 

Ecevit, bir buçuk yıl önce tam on bir adet sandalye bulmuştu, fakat ülkenin dertlerine bir çare bulamadı. Bu nedenle şimdi o sandalyeleri kaybetmeye başladığı gibi, elindekileri de kaptırıyor. Demek ki, Ecevit'in eksiği sandalye değil, fakat doğru siyasetmiş. 

(Devamı sa.7, sü,9'da) 


münün Emniyet (Müdürü 
Yusuf Aksoy tarafından işgal edilmesi. şolayı örtbas edilmek isteniyor. 

Bu arada, yayınımız” 
dan sonra AP'li İl Özel İdare Müdürü İbrahim 


(Devamı Sa. 5, Sü. 8'de) 


"Doğudaki 15 grup” 
yayınıyla birlikte 


Apocular gazetemizin dağıtımını engelliyor 


URFA (ÖZEL! 
APO'cular : gazetemizin 'DOĞUDA 15 GRUP adlı seri yayınına başlamasıyla birlikte saldırılarını artırdılar, 

Son olarak Hilvan ve Aligor'da yol keserek gazetemizin Urfa, Diyarbakır, Siirt, ve Batmana ulaşmasını engellemektedirler. Apo'cuların bu saldırısı yüzünden Bölge halkı üç gündür gazetemizi okuyamamaktadır. 
Yetkililere gereken müracaatlarda (o bulunulmasına rağmen hiç bir tedbir alınmadı. 


Türkiye Dışişleri Bakanlığı D’ li diplomatlara tutumumuz bir ay öncesinin aynıdır, Rusya * okey” derse U-2' lere izin veririz” dediğini 


met açık tutum almalıdır 


değilmidir? 


HABER MERKEZİ 
Amerikan AP Ajansının önceki gün geçtiği bir haber siyasi çevrelerde yankı uyandırdı. Haberde, Evren'in U-2'lere karşı demecinden sonra ABD diplomatlarının Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle görüştüğü ve sözcünün Amerikalılara teminat verdiği belirtiliyordu. Haberin doğruluğu halinde, hükümetin halktan gizli olarak yabancı devletlerle pazarlık yaptığı ortaya çıkıyor. Evren'in ve bazı siyaset adamlarının demeçleri ve Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin kampanyası sonucu, kamuoyunda U-2'lere karşı tepkinin doğduğu bu günlerde; hükümetin açık bir tutum Alması isteniyor. 
U-2 PAZARLIĞI 
Batının Rusya'ya teslimiyetinir bir ifadesi olan SALT-2 Anlaşmasının uzantısı U-2 uçakları, yaklaşık bir ay kadar önce Türkiye gündemine geldi. Ecevit,bu konudaki Amerikan önerisini "Rusya'nın 'okey'i geldiği takdirde olumlu karşılayacağını" açıkladı. Bu tutum çeşitli çevrelerde sert tepkilere yol açtı. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de Amerika'dan gelir gelmez verdiği demecie "bugünkü şart- 


içinde U-2 uçaklarna izin . verilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını" belirtti. Türkiye İşçi Köylü Partisi, halen hızlanarak devam e- 


karşı kampanyayı açtı. 
HÜKÜMETİN 
DİPLOMATİK 
LİSANI 
Türkiye kamuoyunun tepkisi dünyada büyük yankı uyandırınca, ABD hükümeti Türkiye hükümetinden Evren'in demeci konusunda bir açıklama istedi. Tepkilerden çekinen hükümet bu isteği, "ABD'yle savunma 


an emme ME Y MEN 
Time:” Brejnev, 


SALT-2 "nin 
U-2' ye bağlı olduğunu bilmektedir” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Haftalık tirajı 4 milyon olan ünlü Amerikan dergisi son sayısında U-2'lerle ilgili yorumunda şu görüşlere yer verdi: 
"ABD, Sovyetler Birliği'nden daha fazla bil- 


çalışan Yunus İlhan. 


Hükümete soruyoruz, AP Ajansının haberi doğru mudur? tğer doğruysa bu, yabancı devletlerle halktan gizli pazarlık yapmak 


(EE 
SALT-2'yi bir de 
Gromiko'dan dinleyin 


yetler Birliği Dışişleri Bakanı Gramiko'nun Salt. 2 Anlaşması üzerine yaptığı basın top- 


POL - BİR'li Fuat Şerement'in ifadesi üzerine zor durumda kalan ökkeş Kenger, durumu kurtarmak için apar topar söz alıyor. Yanında yüzünü gizlemeye 


Duruşmada "hiçbir şeyle ilgim yok” diyen MHP Il yöneticisi Balcı, subat avında Kenaer'i ziyaret edip "görevini yaptığı için” kendisine teşekkür etti 


Hasan Balcı neyi inkar ediyor? 


Belgelerle ve olaylarla DOĞUDAKİ 15 GRUP 


CUMARTESİ 


30 


HAZIRAN 1979 
500 KURUS 


RAGIP DURAN 
GÜNEY LÜBNAN' DA iLK TÜRKİYELİ GAZETECİ 


Yerli halkla ve BM askerleriyle Nu görüştük o 


2 Temmuzda 


(Devami sa.7, sü,9'da) 


A 


I 


©U-2'lere izin verilmezse 
SALT-2'nin ABD 
Senatosunda oylanması zorlaşacak 


© Türkiye kamuoyunun 
U-2'lere karşı tutumu iki süper devleti zor durumda bıraktı. 


Köy çobanı Medeni Polat, vedi köyün zorbası Şeyh Hafit Ağa ve oğlunun kurşunlarıyla ağır yaralandı. 


ÖNCE JANDARMA BASTI, ARKASINDAN... 


Şeyh Hafit'in adamları 
Harem köyünü ateşe verip yağmaladı 


@ Şeyhin silahlı adamları köylülerin elbiselerinden, kış için biriktirdiği yağa kadar herşeyini yağmaladı 


©Jandarmanın 
Şeyhin isteğiyle köyü bastığı öğrenildi 
@ Gözaltına alınanlar arasında kadınlar ve 


yaşlılar da var 


DIYARBAKIR (ÖZEL) Diyarbakır'ın Mermer bucağına bağlı Harem köyü geçtiğimiz hafta içinde önce jandarma baskınına, arkaandan da 7 
köyün ağası Şeyh Hafit in silahlı adamlarının hiicumuna uğradı, Köyü basan jandarma 50 köylüyü gözaltına aldı. Jandarma- 
(Devamı 12.7, #0.7'de) 


Zilan: 

"Bu hükümete de 
MC'ye de karşıyım” 
ALİ HAYDAR NERGİS 
Meclisin son günlerin- de bağımsız Siirt Millet- 


vekili Abdülkerim Zilan' 
m da muhalefet partile- 


EZA MAAŞLA İLE ALA br va VD MİC MTS 


bf di 


gi toplayabilecek olan Aİ kati çekti ` TR Pe ADR EE @ MHP'li bir asteğmen, Kenger ve ALİ ÖZTÜRK ai gi i oi £ seçimlerinde ; eie z 7 öneticileri tarafın-Türk hükümeti, eğer | Leblebici’ ye K.Maraş tutukevinde KMARANTON f Marae duruşmalara uzun sie gelmeyen MHP | dan "Marksistlikie" sug: remlin tiraz etmezse I Yöneticisi Hasan Balcı, daha sonra durı i ” Kremlin “ti BİLDİRİYOR jı Y, i Hı i ra duruşmalara lanan Zilan, aynı çev 


böyle bir şeye izin verebileceğini açıkladı. 
Brejnev hiç bir vaadde bulunmadı ama cesaret verici bir tutum içindey- di. Brejnev, SALT-2'nin Senato tarafından onaylanmasının denetlemeye 


Na nnmnmilnnii ik knkinnzn 


"hükümet düşecek, serbest bırakılacaksınız” 


"SENDİKAL HAKKIMIZI ALACAĞIZ” i 


K.Maraş duruşmaları sırasında MHP ve olaylarla, ilişkisini gizlemeye çalışan ve Kahramanmaraş olaylarının kilit adamı olarak tanınan MHP yöneticisi fabrikatör 
Hasan Balcı'nın henüz tutuklanmadan önce 


getirilerek sorguya çekildi. 
MHP yanlısı yayın organı Iddianameyi tahrif ederek TIKP II Başkanını "yalancı tanıklıkla” suçluyor 


(Devamı 62.7, sü.7'de) 
İTÜ” de öğrenim durduruldu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Teknik Üni- 


dedi 


bağlı olduğunu bilmektedir." 

Derginin yorumu şöyle devam ediyor: "Türkiye'nin 1974'de Kıbns'ı istila etmesinden ve hemen arkasından gelen Amerikan silah ambar gosundan önce, herhangi bir Ankara hükümetinin U-2'uçakları konusunda Moskova'dan. lütuf istemisi asla düşünülemezdi:" à 


Mimar ve mühendisler 
2 saat iş bıraktılar 


, ANKARA (ÖZEL) 

Mühendis ve Mimarlar dün Zonguldak, Kütahya, Bursa, Antalya, Mersin, İzmir, Hatay ve diğer birçok ildeki bazı işyerlerinde iki saat işi bırakarak toplantılar. düzenlediler ve sorunlarını, çözüm yollarını tartıştılar, Mühendis ve mi- 


(Devamı 4.7, sü. 1'de) 


geçen şubat ayı içinde 
Maraş tutukevinde yatan mahkumları ziyaret edip moral verici konuşma yaptığı öğrenildi. 
Balcı'nın MHP'li sanıklarla, Maraş AP Belediye Başkanı Ahmet 
Uncu ve Hastane Baş Tabibi Dr. Çetin Diker ile beraber Tabur Komutanı Kemal Gündüz'ün ma- 
(Devamı 82.7, 8ü.3'de) 


Hergün'ün bir yalanı daha HABER MERKEZİ 
MHP'nin iyice köşeye sıkışmasından sonra, cinayet işlemiş MHP'li tüm sanıklar için "deli", ak- li dengesi yerinde olmayan sanık" gibi yakıştırma” larla sanıkların suçlarını gizleyen Hergün gazetesi, şimdi de Kahramanmaraş olaylarının kilit adamlarından MHP İl Yöneticisi Hasan Balcı'nın tanıklarını "yalancı şahitlikle"' suçluyor Hergün gazetesi dünkü sayısında "Türkiye İşçi köylü Partisi İl Başkanının yalancı şahitliği tespit edildi" başlığı altında verdiği habere göre, "idam- 


(Devamı sa.7, sü.5'de) c 


versitesi Senatosu, olayların durmaması nedeniyle üniversitede telafi öğretimine son vererek mimarlık mühendislik lisans öğretimi ile ilgili olarak akademik takvimin yeniden düzenlenmesine ve 
78 girişli öğrencilerin öğretiminin de geçici bir süre durdurulmasına karar verdi. 

(Devamı 42.7, sü.7'de) 


YY AŞ 


NE LR EN 


yi 
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Où 


) Aydınlık 


/ ~ meclisi 


istanbul’ dâh D.Halkın Yolcusu 


“Karşı-devrimle uzlaşıyorsunuz” 


Sol" sosyalizmin berraklığını, burjuvazi için kabul edilebilir ka dar, ae idiğü belirsiz bir hale geti ren, burjuva uşaklarını tanımadan, 

— Halka ve gerçeklere samimice bağlı olmanın devrimciliğin en te mel ölçütü olduğunu kavramadan, 

~ Ve sosyalizmin muzafferliğine gölge düşürenlerin ve sosyalizmin arılığını korumada fedakarca müca dele edenlerin gerçekten kim oldu ğunu pratik deneyleriyle yaşayıp öğrenmeden; devrim için gerekli olan birliğin ilk adımını dahi atamaz: dı. 

Ancak hemen belirtelim ki, halk bunu az da olsa anlamış durumda. 

— İşi gücü yalan dalevere olanlar, halkın: düzenin bir parçası olma sonucu üzerinde taşıdığı ve düzenin onlarda (halkta) şekillendirdiği dini ve milli duygularını örgütlemek olanlar başarı elde edebilirler. Ancak sözkonusu duygular geçmişi temsil ettikleri için geleceği yoktur. Bu anlamda,bu temel- de başarı elde eden sizlerin de "'başarısı'' “çarşambadaki yalana" dayandığı için, "perşembe" de sönecektir. 

Neyi temsil ettiğinizi bu örneklerle açığa çıkarmak için bunu tabanınızda gerçekten devrim isteyen ama, sizin gerçek yüzünüzü görmeyen unsurlara sorarak örneklemek istiyorum, 

Karşı-devrimcilerle mücadeleye gelince, "akıllı" geçinen, "baş düş- 


** 


Mektubunuzun ilk bölümünde söyledikleriniz genel olarak doğru. 
Ama siz bunları bize karşı ileri sürmeye kalkıyorsunuz. Gerçeğe bakmak ve biraz düşünmek gerek. "Dini ve milli" önyargılara dayanarak, şövenizmi körükleyerek güç toplamaya çalışanlar kimlerdir? Şıvancılardan Apoculara, Halkın Kurtuluşu'ndan Partizan'a kadar hepsi aşiretçiliğe, mezhep ayrımına (Alevi-Sünni) dayanıp, milli intikamcılığı körükleyerek güç toplamaya çalışıyorlar. Böyle.olduğundan hiç bir geleceklerinin -almadığı da bir gerçektir. Bunu açık seçik görüyoruz. 
Son bir yılda bu grupların bölünmeleri bile, çizdiği ilginç tabloyla, bunu göstermeye yetiyor. Son olarak Şıvancılar bölündü. Apocular da son dönemde bölündü. Partizan da bölünüyor. Daha önce Halkın Yolu defalarca bölündü. Bölündükçe de bir avuç kalıyorlar. Her bölünmeden sonra taraflar adet olduğu üzere "daha güçlendiklerini" ve "önemli olanın nitelik olduğunu" söyleyerek avunmaya çalışıyor. 

Siz Devrimci Halkın Yolu taraftarı olarak bu akımın evriminden de bu sonucu daha da kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Mao Zedung'u savunduğunu söyleyerek ortaya çıkan Halkın Yolu, ilk başlarda özellikle gençlik içinde "'başa güreşiyordu”. 
Mao Zedung'a saldırmaya başladıktan sonra defalarca bölündü, ufalandı. Kısaca revizyonist "yalana" kapıldıkça '"'çarşamba''daki başarısı "perşembe"'de söndü. 

Maalesef hâlâ revizyonist önyargıları gerçeğin yerine geçirdiğiniz için "karşı-devrim" diye ülkemizin hakim sınıflarından başka bir şey görmüyorsunuz. Bugün Yeni Çarlar- dan daha büyük karşı-devrimci yoktur, Karşı-devrimin merkezi de Moskova'dır. Bizi onlarla uzlaşmakla suçlavabilir misiniz? dedi giniz şey, gerçekte, Brejnevlerin gösterdiği hedefle sınırlı. Süper devletlerle, özellikle Rusya ile çelişmesi olan ve onlara karşı çıkabilecek durumda bulunan güçlere hemen “karşi-devrimci" damgasını basmaktasınız. Bize de bu yanlış kavrayışınız yüzünden saldırmaya çalışıyorsunuz. 

Yine "ihbarcılık" suçlamasını tekrarliyorsunuz. Örneğin, Apocuların eylemlerini bir kere daha okuyun. Bunların teşhiri ihbarcılık olur mu? Bunlar açıktan halkı hedef alan eylemler, Halkla biraz bağı olan herkes bunların teşhirinden daha devrimci bir eylem olmadığını ka- 


mana" karşı 45 milyon halkı birleştirmek (!) için "mimar" kesilen şef- ler devrimcilere karşı mücadeleye gelince ihbarcılıktan tutun da, adam öldürmeye kadar her görevi yerine getirmivorlar mı? 

Şimdi okuyucularınıza soruyorum. Dünya sınıf mücadelesi tarihinde beğenilmeyen siyasi çizgilere karşı mücadele edilmesi gerektiğini görüyoruz. Ama, bu siyasi çizgileri (yani hasımlarınızı) hakim sınıflara ihbar ederek, mücadele edenlere rastladınız mı? 


Yani TİKP hem en tutarlı çizgi (hakim sınıfları gerçekten yenecek tek güç ve siyasi çizgi) ama, hakim sınıflar bunu göremiyor! tabii. 
TİKP'nin (Doğru siyasi çizgisinin) direktifi ile "sahte sol''u (yani hakim sınıflara yanlışlığı gereği zarar veremeyecek olan) cezalandırıyor. 
Devrimci Kurtuluş'un çizgisi yanlış olabilir (ki yanlıştır) Ama, bu çizginin bir düzen partisinin içine sızmasını onun içinde çalışma yapmasını, TİKP, Leninist yönteme dayanarak ihbar ediyor 

Diyelim ki Turgut Bulut gibi ajanlar, Halkın Kurtuluşu içinde cirit atıyor. Ama bu ajan hangi sorumluluk ve cüretle gelip Aydınlık" a Halkın Kurtuluş'u siyasi çizgisinin 
"laçkalığını"' anlatıyor? Veya 49 
grup içinde bir ter TIKP'nin Turgut Bulut'u anlaması(!) sizi düşündürmüyormu? 


* 


bul etmektedir. Bunlar kesinlikle devrimci saflarda bulunan hatalı çizgiler değildir. Her yerde halkın karşısındadır. Karşı-devrimcidir. 

TİKP'nin, hakim sınıfları ve emperyalistleri yenecek tek gücün yani işçi sınıfının ve halkın önderi olduğu doğrudur. Ama hakim sınıflar, devrimin bugünkü aşamasında karşımızda duran esas engel değil. Hatta bu sınıflar içinde esas engelin karşısında duran müttefiklerimiz bile vardır. Siz gene emperyalistleri, süper devletleri ve özellikle de Rusya' yı görmüyorsunuz. Bugün Rusya' nın müdahalesini yenmeden devrim olmaz. Devrim yapmak için önce “karşı-devrim"'i ezilen ülkelerin hakim sınıflarından ibaret gören yanlış bakış açısını terk etmek gerekir. Bugün karşı-devrimin merkezi- nin en fazla saldırdığı güç de TİKP' dir. Ülkemiz içinde de dedikleriniz doğru değil. MHP'nin Halkın Yolu gibi akımlara saldırdığı enderdir. Ama her gün TİKP'ye saldırmaktadır. 
Onun tecrit edilmesi ve dağıtılması için gerçekten etkili mücadeleyi veren ve kabul ettiren tek güç de TİKP'dir. 


Halkın taleplerini doğru olarak 


savunan, haklı bir zeminde mücade- 


le eden ve doğru bir eylem çizgisi izleyen akımlara elbette hakim sınıfların saldırısı daha zordur. Diğer yandan hakim sınıflar da süper devletlerin, özellikle Yeni Çarların baskısı altındadır. Bugün onları tehdit eden somut kuvvet, devrimden önce Rusya'dır. Elbette ki bu durum onların konumunu da etkileyecektir. 

Bugün güvenlik kuvvetleri en fazla Eylem Birliği'nden insanları yakalıyor. Onların hakim sınıfların iktidarını tehdit ettiğini ciddi olarak kim ileri sürebilir? 

Bir çizginin "düzen partisi" içinde mücadelesi de ne oluyor? Bu halkın önüne koyacakları programları olmayanların, fikirlerini halka açıklamaktan çekinenlerin bulduğu bir mazerettir. Daha kötüsü insanları değiştirmek için değil de kendilerine yemlik uydurmak ve halkı bölmek için yapılmaktadır. 


Turgut Bulut meselesine gelince. 
Bir kere bizim yayınladığımız belge Halkın Yolu'na've Halkın Kurtuluşu'na daha önce T.Bulut tarafından verilmiştir. Ama böyle akımların m sadece halk için "sırdır, MİT için değil. Biz de yayınlayarak onların cesaret edemediği bir şeyi yaptık ve halk için "sır" olmaktan çıkardık. 


İLAN 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 


Açık Eksiltmenin Niteliği 
100 çeki kuru yakacak 
meşe odunu 


Yukarıda muhammen bedeli yazılı 100 çeki vakacak kuru sobalık odunu 
2490 sayılı kanunun 41 maddesi uyarınca açık .€ksilmeyle 


caktır. 


Açık eksiltme Boğaziçi Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde toplanacak olan Rektörlük Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 


İsteklilerin 1979 vizeli Ticaret Odası vesikası ve şartnamede istenilen diger belgeleri ile açık eksiltme saatinde Boğaziçi Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 


Bu işe ait şartname ve tip sözleşme Rektörlük Satınalma Müdürlüğü Ofi- 


67.500.- TL, 


Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale gün ve saati 


2.025. TL, 


sinde her gün mesai saatleri içinde görülebilir. 


, Telefon: 65 34 00/223 


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Basın: 17388—636) 


` beri 


16.7.1979 S: 14.00 


ihalesi yapıla- 


FİKİR MEYDANI 


SSK iŞÇi KURULUŞU MU, İŞVEREN KURULUŞU MU? 


S SK, Emekli Sandığı, BAĞKUR, OYAK gib: kuruluşlar üyelerinin sosyal güvenliklerini sağlamak için kurulmuşlardır. Bugün bu kuruluşlar sosyal güvenlikten başka her işle uğraştıkları gibi üstelik bunlara İYAK ve MEYAK'da eklenmek istenmektedir. 

Pazartesi o gününden 
SSK Genel Kurulu devam etmektedir. SSK (Sosyal Sigortalar Kuru- mu) Kanununun 1. maddesinde şöyle denilmektedir. "Kanunun amacı iş kazalarıyla meslek hastalıkları, analık, malüllük, yaşlılık, ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarda sigorta yardımları sağlanır. "Kanunun diğer bazı maddelerinde de, kurumun sağlık tesisleri kuracağı,üyelerine borç para vereceği belirtilmektedir. Bu gün görünen odur ki her yıl Genel Kurullar yapılmakta işçilerin sosyal güvenliği hakkında nutuklar çekilmek- te, yine de paralar tahvillere, bankalara yatırılma- ya devam edilmektedir. 

Öte yandan SSK hastahanelerinde, bürolarında kapı kapı dolaşan kendi parası ile kurulan yerde muayene olamayan horlanan işçilerle doludur. Çünkü SSK yönetiminde ve denetiminde iş- 


HALKIN SESİ 


KÖYÜMÜZÜN 


RL 


Ahmet Taşer 


çilere söz hakkı yoktur. 
Her konuda yetkili bulunan SSK Yönetim 
Kurulu 10 üyeden oluşuyor. Bir genel müdür, 2 
işveren temsilcisi, Türk-İş'ten 2 temsilci, kurum çalışanlarından bir temsilci, Maliye Bakanlığından bir temsilci, işçi emeklilerinden bir temsilci, ve 2 hükümet temsilcisi, Sigortalı işçi sayısının 
2 milyondan fazla, emekli sayısının ise 420 binden fazla olduğu bu kurumda, esas söz sahibi olması gereken işçilerin temsil edilmediği açıkça görülmektedir. 


Kurumun geliri: 
işçi primleri 


SSK'nın 1965 yılındaki sigortalı işçi (üye) sayısı895.802 idi. 1978 yılında ise 2 milyon 206 
bindir. 1978 yılında çeşitli şekillerde (Emeklilik, malüllük vb. ) aylık alanların sayısı ise 420. 
091'dir. 

SSK bu kadar kişininaylık ödemesini ve çeşitli 


ÇİLELERİ GiBi 
GÜZELLİĞİ DE 
SIĞMAZ 
SAYFALARA 


Dilim döndüğünce, sözüm yettiğince çektiklerimizi, sorunlarımızı dile getirdim. Ola ki, büyüklerin kulağına gide, Siirt milletvekilleri duya, yardım ellerini uzata bize. 


Söyleşiyi anı defterindeki tümcelere bağlamak istiyorum. Bizim öğretmen yazmış anı defteri- ne köyümüz hakkındaki düşüncelerini. o Söyleşiyi kesmeden bir süre onunla başbaşa bırakmak istiyorum sizi. 


"Comani... Yağmurla güneşin, soğukla sıcağın aynı günde yaşanabileceği küçücük şipşirin bir Güneydoğu köyü. 


Bazı magazın gazeteleri geçer de elime şöyle bir göz atarım. Gösterişli resimlerle, yazılarla övgü- ler yağdırırlar tatil yerlerine; Bu yaz tatilinizi degerlendirin. Üç günlüğü bilmem kaç lira, yemek içmek kantinimizden karşılanacaktır!. Başka bir reklam maviyle yeşilin kuca} kucağa olduğu bu cennev parçasını mutlaka görün... Sadece bir defa uğramanız yeterlidir, zira ayrılamayacaksınız... Ve daha neler neler... 


Tabii bu reklamlar sadece boş zamanları çok 


MEMURLUĞUNDAN 
978/12844 


Mahcuz olup satiimasına karar verilen 52.000 
lira kıymetinde 36 54 23 
numaralı telefonun abonman intifa hakkının açık artırması 2/7/1979 günü saat 12, 15-12,30 arası Kapalı Çarşı sandal Bedestanı Belediye mezat salonunda (o yapılacaktır. 
O gün verilecek bedel muhammen kıymetinin 
% 75 ni bulmadığı takdirde 3/7/979 günü ayni mahal ve saatte 
Ikinci satışı yapılarak en çok pey sürene ihale edileceği, ihale karar pulu ve dellaliyenin alicıya ait bulunduğu ilan olunur... 


(Basın: 4878—637) 


olan ve parayı harcayacak yer arayanları ilgilendirir genellikle. 


Comani.. Adı gazetelerde geçmişse kazara bile mutlaka ezilmişliği ve sorunlarıyla bir köşede sıkışıp kalmıştır. Ama gelip görmeyen bilmez bu Güneydoğu köyünün şirinliğini. 


Köy yemyeşil denizde bir adaya benziyor. Evler genellikle bir arada, taştan yapılmış, renkli mozaiklere karşılık, samanla karışık toprakla sıvanmış. Üst tarafları atılan ağaç parçalarının çamurla ve saplarla bütünleşmesiyle kapatılıyor. Baca yerine bazen, kullanılmayan bir sobayı koyuverdin mi, tam bir doğal güzellik kazanıyor, binlerce saf mutlulukların yaşandığı bu evcikler. 


Köyü bir adaya ven zetişimin nedeni, evlerin arısında küçük buzağıların ve tavukların rastlarlarsa hemen koparıverdikleri tek tük otlardan başka yeşilliğin olmamasındandı. Ama evlerin bitim noktalarından hemen başlayan ve köyü dört bir taraftan çevreleyen yeşil- 


Bi ami 


sağlık giderlerini karşılıyor. SSK yönetimi, işçi- 


lerden aldığı primlerin ne kadarını işçilerin sosyal güvenlik giderleri için harcıyor? 

SSK'nın gelirinin yüzde seksenbeşini işçilerden kesilen primler oluşturmaktadır. 1973 yılında işçilerden 6,5 milyar. 
dan fazla prim, 1978 yı. 
lında ise 41.3 milyar li ra prim kesildi. 1978 yı lındaki SSK'nin prim, fa iz ve çeşitli gelirlerinin, toplamı ise 48.4 milyar. 
dan fazladır. 

SSK giderlerinin büyük bir kısmı (Yüzde 45), işçiler için kullanılmamakta, "karşılık"' adı altında toplanmaktadır. Bu karşılıklar 1974 yılında 
5,4 milyar iken 1878 yılında 22 milyara ulaşmıştır. Kurumun 1978 yılında karşılık dışında kalan Yönetim, Sosyal Sigorta Emlak Bakım, İşçi Mesken Kredisi ve diğer gider toplamı ise 26 milyar lira civarındadır. Bu, karşılık denen paralar nereye gidiyor acaba? 

Bu paralar mevduat, 


ının kal 


hisse senedi, tahvil gibi yollarla sermaye piyasasına akmaktadır. 
SSK'nın bir diğer meselesi de , işverenlerden alacaklarını alamamasıdır. 
SSK'nın mevcutları (tan- ka mevduatı, tahvil, stok vb.) yıldan yıla azalma gösterirken, borçluların SSK'ya ödeyeceği miktar ise artmaktadır. 1974 
yılında 25 milyar liralık bilançonun yüzde 67' 
sini 1978 yılında ise 95 
milyar liralık bilançonun yüzde 59'unu mevcutlar 


geri kalanını ise borçluların ödeyeceği kısım oluşturmaktadır. SSK' 


nın 1978 yılında 38 milyar liradan fazla olan alacağının 14 milyarı işveren borcudur. İşçilerin mesken kredisi borcu ise 10,5 milyar liradır. 
SSK'nin Oo bankalardaki mevcut parası ise 9.4 milyarla işçi mesken kredilerine eşittir. İşçilere verilen krediler zamanında tahsil o edilirken, SSK işverenlerden alacaklarını tahsil etmek için hiç uğraşmamaktadır. Uğraşmadığı için de işveren- 


eminden 


-lerden alacakları her geçen yıl hızla artmaktadır. 


SSK'nın 1978 yılı bilançosunun yüzde 41ni tahviller oluşturmaktadır. 
Bu tahvillerin alış değeri ise, 40.9 milyar liradır. 1978 yılındaki 95 
milyar liralık bu bilançonun yalnızca 10 milyarı işçilere mesken kredisi, olarak verilmiş geriye kalan 85 milyar lira ise'çe şitli şekillerde işverenlerin elinde bulunmaktadır, 


İşçilerden kesilen bu paralar hangi bankaya yatırılırsa yatırılsın hangi tahvil alınırsa alınsın, bunların işçilerin menfaatleriyle hiçbir 


ilgisi yoktur. Üstelik işçilerin konut, hastane, yiyecek, işsizlik ibi sorunları bir yanda dağ gibi dururken milyarların para babalarına akması SSK'nin işçilerle ilgisizliğini açıkçagösteriyor. 

SSK amacına uygun, işçilerin sosyal güvenliklerini sağlamak istiyorsa işverenlerden alacaklarını acilen tahsil etmeli, tahvil, hisse senedi alımına son verme- li, toplu konut yapımına geçmeli, bütün kaynaklarını işçilerin ihtiyacına yönelik yatırımlara ayırmalıdır. 


Kayanın ta tepesinden tath seslerle iniyor aşağılara, bembeyaz köpükler halinde... Yaz kuraklığında kaybolacak ya, varsın kaybolsun. 


likler baş döndürücü çiçeklerle bezenmiş. Saksılarda ve özel park ve bahçelerde bahçıvanlar tutularak çeşitli çiçek haplarıyla yetiştirilen çiçeklere taş çıkartırcasına zarif ve alımlı. Tepelerin üzerleri birbirlerini tamamlayan renklerle canlı. Hafif hafif esen bahar rüzgarlarıyla hep beraber bir o yana, bir bu yana, nazlı nazlı sallanır dururlar bütün çekicilikleriyle. 


~ eF 


Köyümüz güzeldir. Dar patika yollar ağaçlar sarmış çevresini. İnceden akar deresi. 


Dağıarının dağlarının ardı 
Nasıl anlatsam, nazlıdır 
Uçurum kıyısında incecik bir yol 
Gider dolana dolana 


Devam eder Anmet Arif'in dizeleri. 


Dizelerdeki yıvi incecik patika yollardan gidiliyor, bağlara bahçelere. 
Üzüm bağları var köyde 


Sinekleri atın bir yana. . Kolaydır, isteyene temizlemesi. İşte size bir cennet.. 


küçük kuçuk .vleklere aikilen tütünler, soğanlar, sarmısaklar, patatesler... 
Bazılarıyla evinin ihtiyacını karşılamaya uğraşırken bazen de birbir umutla yetiştirdiği ürününü kaptırıverir aracıya, tefeciye. 


Bağlarının bahçeleri- nin araları kayalardan sızan sularla dolup taşıyor bahar aylarında. Her biri birer dantel gibi, göznuru gibi sarkıyor kayalardan, aşağı, küçük küçük yaprakların ve onların arasin- dan da tertemiz ve berrak sular sızıyor. Bazı yerler- de küçük küçük şelaleler oluşturuyor. Kayanın ta tepesinden tatlı seslerle iniyor aşağılara, bembeyaz köpükler halinde..." 


Söylenecek söz, yazılacak somn bitmez va, bu kadarını duyurabil- 


diysek ne mutlu bizlere; _ 


okuyanlara, sorunlarımızla ilgilenecek olanlara teyekkür ederken sözü şu dizelerle noktalamak istiyorum: 
'Köylülük güçtür kardeşim. 
Don bulunmaz dölümüze 
Sıçan siğer ölümüze 
Köylülük güçtür kardeşim 


Bitti 


Zor ki zor.. 


Diyelim ki bitkisel hayattaki hükuniet son nefesini verdi. . . 
Diyelim ki kimse 226'yı biraraya getirip, yeni hükümeti devşiremedi.. . 
Diyelim ki Demirel'in isteği gerçekleşti. . . 
Diyelim ki bir hükümet bunalımı meydana geldi... 
Diyelim Ki erken seçimlere gidildi. . . 
Veee. . Diyelim ki AP tek başına iktidara geldi 


Öyle olunca da Cumhurbaşkanı, Süleyman "beyi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi: 

"Buyrun Sayın Demirel" dedi. . "Kurun hükümeti..." 

Süleyman bey ne yapacak? 

En kısa zamanda kabinesini kurup, Cumhurbaşkanına sunacak... 

İşte asıl sorun o zaman başlayacak. . . 

AP'nin öteden beri süregelen ve şimdilerde giderek şiddetlenen bir yapısal hastalığı ortaya çıkacak. .. 

Çeşitli çakar çevrelerininbakan adayları lacivertleri çekip, genel başkanlarının karşısına sıralanacak. .. 

Herbiri, kendileri için bakanlık talebinde bulunacak. .. 

Bu sefer de Demirel'in kişisel-müzmin bir hastalığı tekrarlanacak. . . 

Çünkü Süleyman bey, kabineyi on yıllık başbekanlığı döneminden beri süregelen belli isimlerle kuracak. .. 

Onları kabineye alacak. . . 

Seyfi Öztürk'ler, Nahit Menteşe'ler, Sabri Çağlayangil'ler, Selahattin Kılıç'lar yani Demirel kabinelerinin demirbaşları yine bakanlık koltuğuna oturacak. .. 

Oturacak ama o zaman da kıyamet kopacak... 

AP grubu ayağâ kalkacak. .. 

İl başkanları homurdamacak 

"Olmaz ki. . Aynı isimler her Demirel kabinesinde bakan yapılmaz ki..." 

Kendilerine kabinede yer kalmayan ve gönüllerinde bakanlık yatan parlamenterler, vaktiyle tıpkı Mete Tan'lar, Orhan Alp'ler gibi kırılacak. . : 

Ama Demireł, hiç tınmayacak. . . 

Tınmak istese de, kendisini Demirel yapan güçlü çevreleri aşamayacak. . . 

Örneğin Tercüman gazetesine, xer zaman olduğu gibi bir bakanlık kontenjanı tanıyacak. . . 

Tercüman gazetesi de, o kontenjanı muhtemelen Nazlı Ilıcak'ın yakını Turhan Kapanlı adına kullanacak, . 

« Kullanınca da Ankara'lı AP'li parlamenterler ayaklanacak: 

."Ankara'dan Bakanlar Kuruluna Turhan Kapanlı'dan başkası hiç mi alınmayacak?" 

Süleyman bey, yakınmalara aldırmayacak, aldıramayacak. .. 

Uyarılara istese de kulak asamayacak. . . 

Ve adı geçen kişilere bakanlıkları paylaştıracak: 

"Seyfi, sen Devlet Bakanlığına, .." 

"Nahit, sen Milli Eğitim Bakanlığına. .." 

"Sabri, sen Dışişleri Bakanlığına. .." 

"Selahattin, sen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına..." 

"Turan, sen Orman Bakanlığına..." 

Seyfi, Nahit, Sabri, Selahattin, Turan beyler ve diğerleri makam arabalarına kurulacak, bakanlıklarının yolunu tutacak. .. 

Tutacak ama bu sefer de Demirel AP grubunu tutamayacak... 

Homurtular giderek çoğalacak. .. 

Ve tıpkı DP'yi doğuran 72 AP'li parlamenter gibi, tıpkı bugünkü hükümeti doğuran 11'ler hadisesi gibi AP'den kopmalar kaçınılmaz ola-Derken AP'nin Anadolu'da topladığı oylar, 


Şüphe etmeyin. 

AP'nin yapısından kaynaklanan, tedavisi imkansız hastalığı bu. . . 

Bu hastalık AP'nin "fikir" değil, "çıkar" partisi olmasından ileri gelir. . . 

Isterseniz bu yazıyı kesin. . . 

Günü gelince, "bir zamanlar demişti" deyin. 

Dedik ya; artık Demirel'in bırakın Türkiye'yi kurtarması, kendi kabinesini kurmas bile Zor... 


SOLDAN SAĞA: 1) 


Seyit Alp'in bir romanı- DÜNKÜ Sesbilimi, sesçil. 2) Di- EM ANN GZEL 


kenli bir bitki yadabe- (3) 


genilerek izlenen bir te- 3 

levizyon dizi filmi. 3) Xa 

Tersi "kolay" karşıtı. alale] 

Zarara uğrama tehlike- selo] 

si-Demiryolu. 4) Tersi sir İkİ 

mina e zorlu yağ- İri = > murlu fırtına. 5) Kimyada" Kiorun simpen.  "EAKAIKMA AA 


Bir emir.. 6) Boğa güreşçisi Uz saygisi, haysiyet. 7) Son, sonuç-Tersi Suudi Arabistan'da bir kent, 8) Uzaklık işareti- Bir uyuşturucu madde-Baston, asil bastonu. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Üzüm suyu-Donuk, parıltısız. 2) Argoda çok iyi, en iyi-Gösteriş, çalım. $) Sivrisinek sesi. 4) Kuruş'un kısa yazılışı- Bir ünlem, 5) Toprak kazmak ve aktarmada kullanılan bir motorlu araç, 6) Bir erkek adı-Motorlu kara taşıtlarının genel adı. 7) Batı borsalarında altın fiyatları için teme abnan ağırlık birimi- Türkiye'nin uluslararası trafik işareti. 8) Bir imla işareti Genşlik. 9) Eterin yansı-Tersi kizil kahverengi. 10) Mevsimi gelmeden yetiştirihmiş sebze. 11) Bir haber ajansının simgesi-Tersi ABD'de yaşayan, köklü bir kızılderili kabilesi. 12) Sıcak su kavnağı, * 


men nz. ayd dedi 


Nikaragua 


ABD 


gecici 


hükümetiyle ilişkiye geçti 


WASHİNGTON 
(AJANSLAR) 


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tom Teston perşembe günü Washington da yaptığı dçıklama- 


da, yüksek düzeyde bir örevli olan William ombler'in, Ulusal Ge- 


ici Hükümetle görüşmek üzere Orta Amerika'ya gönderildiğini belirtti. 
ABD ile Geçici Hükümet arasındaki ilk görüşmenin Geçici Hükümet temsilcisi Rahip Miguel Escoto ile Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı iron Vaky ve ABD' 
nin Nikaragua Büyükel- 


kent Managua'nın doğu kesiminden "Ulusal Muhafazlar''ın halka daha fazla işkence etmelerine son vermek amacıyla çe- 


kildikleri ileri sürüldü Ulusal Muhafızlar''ın Managua'nın doğusun 


ecekondu semtlealka korkunç işaptıklarını ve ok sayıda sivili öldürduken ildirildi. 
“ULUSAL 
MUHAFIZLAR" 
İŞKENCE YAPIYOR 
Bu arada ülkede mucadele sürerken Sandinista gerillaları Güneydeki kilit şehir olan ve "Ulu sal Muhafızlar''ın kont- 


daki rinde kenceler 


gerillaları ülkenin “bütün muhalefet ve büyük işçi sendikalarının dahil olduğu 5 kişilik Ulusal 
Geçici Hükümetin uye sayısını 31'e çıkardılar 


Uye sayısı çoğalırken 
Geçici Hükümeti, Somoza'ya muhalif olan Muhafazakarlar dışında bütün partilerin destekledikleri bildirildi 


SOMOZA'NIN 
AÇIKLAMASI 


Öte yandan Somoza, 
Nikaragua Kongresinin istifasına karar vermesi kongreyi feshedeceği teh- 


çisi Lawrence Pezzulo a- rolunda bulunan Rivas' rel a rasında | asik ha- ı kuşattılar. Bu arada 74 i ngen bi aeh ber verildi. şehrin dış mahalleleri- toplantısındaki açıkni de ele geçirdiler. anaona şunları söy-Sandinista gerillaları GEÇİCİ ledi k stifa etmeyece- nın bir süredir kontrol HÜKÜMETTEKİ e A ll ama NT alhada, tuttuk a DEĞİŞİKLİK ii verirse Kongreyi de TSi ANENE as Bu arada Sandinista eshederim. 


Arkadaşımız Yıldırım Dağyeli, Demokratik Kamboçya hükümeti Avrupa Temsilcisi Nghet Chpininto ile görüştü 


SERE a, 
MEETİNG 


"Sovyetler ve Vietnam 


ülkemizdeki kuvvetlerini geri çekmedikce, savaş yalnız bölgede 


EN PROVENCE 


kalmayacak bütün Asya” yı ve dünyayı kaplayacaktır” 


SORU: Kamboçya'dakı son askeri durum hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Daha önce yaptığımız görüşmelerde, özellikle yağmur mevsiminde saldırgan Vietnam ordusuna ağır darbeler indireceğinizi söylemekteydiniz. Ajans haberlerinden öğreniyoruz ki, Devrimci Kamboçya Ordusu şimdi askeri güçlerini belli bölgelerde yoğunlaştırmaktadır. Önümüzdeki günlerde Kamboçya'daki askeri durum nasıl gelişebilir? 

CEVAP: Biz de halkımızın mücadelesini, ülkemizden uzak bir yerden izliyoruz. Bu yüzden ülkemizden aldığımız haberler kısıtlı. Bildiğiniz gibi, 

5 Aralık 1978'den bu yana Vietnam 
ikinci büyük saldırısını başlattı. Demokratik Kamboçya'yı yutmak için ta binden fazla insanı seferber etti. 

nemli sayıda tank, uçak ve savaş gemisini savaşa soktu. Bu barbarca saldırı dolayısıyla başkent Pnom Pen'in işgal edilmesinden önce, hükümetimiz, düşmanın geldiği bölgelerdeki halkı, savaşın cephe gerisine çekti. 
Böylelikle bütün önemli güçlerimizi ve Vietnam işgalcilerine karşı, karşısaldırıya geçebilmek için halkımızı 
koruyabildik. Ülkemiz 7 Ocak 1979 
da işgal edildi. Bir gün sonra ise işgalci Vietnam ordularına karşı saldırıya geçildi ve etrafları çevrildi. 11 Ocak tarihinden itibaren, halk savaşı, gerilla savaşı, bütün ülke çapında genişledi. Böylelikle, nerde Vietnamlı düşman bulunuyorsa, ona karşı saldıriya geçtik. Gece gündüz saflarına hücumlarda bulunduk. 

“VİETNAMLILARIN MORALİ 

ÇOK BOZUK" 

Kamboçya gerillaları, Devrimci Kamboçya ordusu ve Kamboçya halkı tek bir vücut gibi birleşmiş durumdadır. Bütün bunları yöneten Demokratik Kamboçya Hükümetidir. Her yerde her zaman, Vietnamlı düşmana karşı saldırılarda bulunarak, onun gerek insan, gerek araç bakımından, büyük kayıplar vermesine yol açıyoruz. İşgalden mayıs ortasına kadar geçen dört aylık dönemi içeren bilançoya göre, Vietnamlılar, kırk bine yakın ölü ve yaralı verdiler. Çok sayıda silah ele geçirdik. Bu demek ki, ortalama ayda on bin askeri saf dışı bıraktık. Bu çok önemli bir rakkam. Bu gerilla ve halk savaşının önemini ortaya koyuyor. Kuşkusuz, gerillalarımız veordumuz. Vietnam ordusunun cephane ve teçhizatına sahip değil. Zaten bu donatım Sovyetler Birliği tarafından sağlanıyor. Bunların arasında tanklar, uçaklar ve savaş gemileri var. Halkımız ve ordumuz gerilla savaşını yürütmede etken olan hafif silahlara sahip. Böylelikle gerilla savaşı, direniş savaşı, ülkenin her yanında gelişiyor. İşte, sanıyorum halkımızın mücadelesinde bugün en önemli olan şey budur. Vietnamlı düşmanlar savaş sahasında büyük güçlüklerle karşılaşıyorlar. Moralleri çok düşük. Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Vietnam'ın, saldırı savaamt şiddetlendireceğini daha öncelen söylemiştik. Gerçekten de, Vietnam şubat ayı başında üç yeni birliği Kamboçya'ya göndererek, ülkemizdeki kuvvetlerinin sayısını 160 bine çıkarttı. Aynı zamanda ülke çapında sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan etti. Kamboçya'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşında başarıya ulaşabilmek için Vietnam halkını ve gençliği ni araç olarak kullanmak istiyor. 
da yetmeyince savaşı daha büyük boyutlara ulaştırmak için nisan ayında yeni kuvvetler gönderdi. Bu saldırıda, uluslararası yayılmacılığın temsilcisi Sovyetler Birliği -yeni girişimlerde bulundu, Vietnam'daki Da-Nang, Tam-Rhong askeri üslerini kullanarak hem askeri malzeme gönderdi, lhem de, 


kendi askeri uzmanlarını saldırı savaşına kattı. Aynı zamanda büyük nakliye uçaklarıyla Vietnam birliklerini savaş alanlarına taşıdı. 

Bu savaş, başta Tayland ve bölge- nin diğer ülkeleri olmak üzere, bütün Hindiçinew% sıçrayabilir. Bildiğiniz gibi Vietnam yalnız Asya'nın Kuba'sı ya da Sovyetler Birliği'nin bir askeri üssü olmakla kalmadı. Sovyetler Birliği'nin o hegemonyacılığıyla uyum içinde, bölgesel yayılmacılık emellerini bir kenara bırakmadı. Vietnam ve Sovyetler Birliği ülkemizdeki kuvvetlerini geri çekmedikçe, bölgede, barış ve güvenlik büyük bir tehlike içinde olacak ve savaş bulutları dolaşacaktır. Bu savaş yalnız Güney Asya bölgesinde sınırlı kalmayarak, bütün Asyn hatta dünyaya bile yayılabilir. 

u yüzden, barış ve adaletten yana olan halklar. Vietnam'ın bu saldırısını kınamalı ve saldırganların ülkemizden çekilmesini şart koşmalıdırlar. Birleşmis Milletler Güvenlik Konseyinde tarafsız ülkelere ve ASEAN ülkelerinin Vietnam birliklerinin Kamboçya'dan çekilmesi önerisi, 15 üye ülkeden on üçü tarafından kabul edildi. Fakat Sovyetler Birliği bu kararın uygulanmasını önlemek için veto kullandı. 
Şu anda, bütün çabalarına rağmen Vietnam ve Sovyetler Birliği uluslararası alanda tecrit olmuş durumdadır. 

SORU: Ajans haberlerine göre Rus askerlerinin yanı sıra Kübalı askerler- de Kamboçya'da bulunmaktadır... 

CEVAP: Saldırıya açıkça katılan Kübalı askerler mevcuttur. Vietnamlılar ülkemizi yağmalamakta, Ruslar ve Kübalılar bu yağmalanan malir. taşımaktadır.Rusların ve Kübalıların görevi bir anlamda lojistiktir. 

SORU: Kamboçya'ya Vietnam, Rus, Küba ve Doğu Alman askerlerinin saldırısını, ABD'nin dür.ya jandarmalığı yaptığı dönemde Kore'ye saldırısı ile kıyaslayabilir miyiz? 

“ESKİDEN CIA'NIN YAPTIĞINI 

ŞİMDİ KGB YAPIYOR" 

CEVAP: Bildiğiniz gibi 1950 yıllarında Amerika müttefikleriyle birlikte birçok ülkeye saldırdı. Hükümet darbeleri düzenliyor, bazı ülkelerin resmi hükümetlerini böylelikle deviriyordu. Bugünkü durumda buna benziyor. Çünkü Sovyetler Birliği askerlerinin resmi hükümetleri devirmek için her yerde bulunduğunu görüyoruz. Rusya yalnız askeri malzeme göndermekle yetinmiyor, aynı zamanda uzman ve teknisyenlerini yollayarak bu saldırı savaşında aktif olarak katılıyor. Afganistan'da olduğu gibi, eskiden CİA'nın yaptığı hükümet darbelerini, şimdi KGB yapıvor. Yemen, Angola, Etyopya'yı da 


bu örneklerin içinde sayabiliriz. Şim- 


diki dönem uluslararası alanda hegemonyacılığını sürdürmek isteyen Sovyetler Birliği'nin, yayılmacılık siyasetini uyguladığı dönemdir. Yani eskiden Amerikalıların dünya | jandarmalığını yürütmek istediği döneme benziyor. 


SORU: Çin'in Vietnam'a kârşı ihtar harekatı sırasında, Sovyetler Birliği, "denemesi için," Vietnam à lasèr ışınlı ilahlar gibi, yeni silahları vermiş, bu tür silahlar örneğin napalm’ gibi insanlık dışı silahlar, Vietnamlılar tarafından Kamboçya'da da kullanıliyor mu? 


CEVAP: Sovyetler Birliği'nin Vietnam'a verdiği siahlar çok tehlikeli silahlardır. Deneylere gelince: Bu silahların niteliği konusunda şimdiye kadar bir açıklama duymadık. Bildiğim kadarıyla Ruslar yaptıkları yeni silahları denemek istiyorlar. Fakat bu konuda detaylı bilgim yok. Süphesiz, Rus silahlarının denenmesine ilişkin gelecek olan bir haber doğru olacaktır. 


SORU: Yağmur mevsimindeki askeri harekata. ilişkin görüşleriniz ne nedir? 


VİETNAM TÜM ÜLKEYİ 
KONTROL EDEMİYOR" 


CEVAP: Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Vietnam, yağmur mevsiminin başlamasından önce yeni birliklerini Kamboçya'ya göndererek halkımızın direnişini tamamen kırabileceğini sanıyordu. Bu mümkün değildir, çünkü Vietnam silahlı kuvvetleri bugün bütün ülkemizi kontrol edecek durumdan uzaktır. Kuvvetleri por ve bazı kasabalarda toplanmış 

lunuyor. Göndermiş oldukları ek kuvvetler Battambong bölgesinde yoğunlaşarak böylelikle sınır bölgelerine, özellikle Tayland'a doğru saldırıya geçtiler. Fakat bu derece büyük bir saldırıyı gerçekleştirmek için Vietnam çok sayıda birlik göndermek zorundadır. Gerçekte bu saldırı ordumuza ve halkımıza büyük bir zarar vermedi. Halkımız ve ordumuz sinırı geçerek bir süre sonra başka bir yerden güvenliği sağlanmış bölgelere dönüyor, Halbuki ülkenin bütün diger bölgelerinde Vietnam birlikleri Sirekli olarak devrimci ordumuzun karşı saldırısıyla mücadele etmek zorunda. Bu durum, yağmur mevsiminden önce Vietnamlıların başlatmış oldukları saldırının başarısızlıkla sonuclandığını ortaya koyuyor. 


Pol Pot yoldaşın başkanlık ettiği 


VİYANA 
Orta Avrupa'da karşılıklı ve dengeli kuvvet in- 


dirimi görüşmelerinde Sovyetler Birliği eski önerilerini tekrarladı. 


Altı yıl önce başlayan, ancak Sovyetler Birliği' 
nin sürekli yanıltıcı bilgiler vererek baltaladığı bu görüşmeler Orta Avrupa'da karşılıklı olarak mevzilenmiş NATO ve 
Varşova Paktı kara kuvvetlerinin durumunu ele salıyor. 

Sovyetler Birliği son olarak getirdiği öneride, asker sayısının karşılıklı olarak 700 bin ile sınırlandırılmasını istiyor, An- 


Muhabirimiz Dağyeli ve Chpininto. 


bakanlar kurulu toplantısı sırasında, Vietnamlı işgalcilere karşı mücadelenin yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı. 
Yağmur mevsiminde en az yirmi bin düsmanı yok edeceğimizi sanıyoruz. Tabii Çin'in ihtar harekatı sırasında Vietnamlıların 40-50 bin arasında kayıp verdiğini unutmamak gerekiyor. 

Öte yandan Laos'ta sürdürülen direniş de var. Laos halkı Vietnam birliklerine ağır kayıplar verdiriyorlar. 

Kendi ülkelerinin içinde, Vietnam' ın Güneyinde, çeşitli mücadeleler sürüyor. Bu mücadelelerin içinde silahlı mücadele de var. Burada, Le Duan-Pham Van Dong Klıgi Zorluklarla karşıya. Çünkü Vietnam halkı, ülkesini bir gün yeniden zalimlere teslim etmek için kurtarmadı. İşte bu yüzden Vietnam her geçen gün daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Vietnam bütün bu cepheler- de yürütülen mücadeleye karşı koyçak ve böylece de halkımızın direnişini kıracak güçte değildir. 

SORU: Kamboçya'daki kukla rejimin içinde bulunduğu durum nedir? Bu kukla rejim iktidarı ele geçirdiği zaman halka bazı vaatlerde bulunmuştu. Kamboçyalıların yeniden Pnom Pene dönmesi, paranın tekrar gecerlilik kazanması, refahın sağlanması gibi, fakat bunların gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu bakımdan siyasi ve iktidarı olarak güçlükleri nelerdir? Bir de komşu ülkelerle diplomatik zorlukları olduğunu görüyoruz Örneğin Tayland'la. Öte yandan kukla yönetim uluslararası alanda Sovyet yanlısı ülkeler dışında kimse tarafından tanınmamıştır. Bunların getirdiği zorluklar nelerdir? 

"VİETNAM í TAYLAND'A 

SALDIRIYA HAZIRLANIYOR" 

CEVAP: Samrin hükümeti Vietnam'ın bir kuklasıdır ve halkımız içinde hiç bir gücü yoktur. Bu yüzden halkımızın desteğini elde edememiştir. Böylelikle bu kukla hükümetin aslında Vietnam'ın manevralarını oluşturan vaatleri tam bir başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. 
Saldırı sırasında, halktan bir kaç bin kişiyi tutsak etmeyi başardılar. Şimdi bu halkı yabancı gazeteciler önünde kendi sempatizanlarıymış' gibi göstermeye çalışarak yeni manevralar çevirmek istiyorlar. Vietnamlı düşmanlar çok uzun bir zamandan beri topraklarımızı yutmak ve halkımızı yok etmeyi tasarlıyorlardı. 

Kukla hükümet tarafından yapılan provokasyonlara gelince, bunun asıl amacı bir gün Tayland'a saldırmak içindir. Kanımca bu çok önemlidir. Çünkü Sovyetler Birliği ve Vietnam'ın hedefi Hindiçininden başlayarak, bütün Asya've dünyaya ahtapot gibi kollarını uzatmaktır. Ülkemiz işgal edilmeden önce Vietnamlıların bize yapmış oldukları provokasyonlar buna örnektir, ve Çin'e yapılan 

iprovokasyonları da aynı doğrultudadır. Şimdi Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Vietnam aynı provakasyonları yaparak Tayland'a saldırıya hazırlahıyor. Böylelikle Vietnam ordusunun tehdidi komşu ülkelerin üstünde dolaşıyor. Tabii Bu yüzden onlar halkımızın mücadelesini destekliyorlar. Çünkü (Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Vietnam Kamboçya'yı yuttuğu takdirde ASEAN ülkelerinin güvenliğinin tehlikeye gireceğini biliyorlar. Bu yüzden ülkemizdeki durum, kendine özgü bir sorun değil, uluslararası bir sorundur. Bütün bağımsızlık ve barış isteyen ülkeler Vietnam saldırısının durdurulmasını birliklerinin ülkemizden çekilmesini talep etmelidirler. 
(Devam Edecek) 


Karşılıklı kuwet indirimi görüşmelerinde 


RUSYA ORTA 
AVRUPADAKİ ASKER 
SAYISINI GİZLİYOR 


© ABD 20-150 kiloton gücünde yeni bir nükleerdeneme daha yantı 


cak bu konuda bir açıklama yapan bir NATO yetkilisi, Sovyet önerisinin yeni bir şey olmadığını, bunun 1978.de Varşova Paktı tarafından önerilen tabloda da bulunduğunu bildirdi. 


Sovyetler Birliği'nin kendi asker sayısı ile ilgili gerçek rakkamları 


hiç bir zaman açıklamadığını, sürekli olarak eksik bilgiler verdiğini belirten yetkili, son Sovyet önerisi üzerinde çalışıldığını ve gerekli ce- 


vabın yakında verileceğini söyledi. 


NÜKLEER DENEME 

ABD Enerji Bakanlığı sözcüsü ABD'nin 20-150 kiloton gücünde bir nükleer deneme yaptığı bildirildi. ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yılın başından bu yana altı, nükleer deneme yapıldığı belirtildi. Açıklamada Sovyetler Birliği' nin ise aynı süre içinde dört deneme yaptığı sanılıvor. 


iki ülke arasındaki sorunların ele alındığı görüşmelerde 


Çin ,Vietnam'ın önerisini reddet ti 


Çin ile Vietnam 


arasında 


PEKİN 


Pekin'de yapılan 


görüşmelerin dünkü ilk oturumundan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Niamlong, Çin-Vietnam sınırındaki çarpışmalara son verilmesi yolundaki Vietnam önerisini dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik bir hile olarak niteledi ve Çin'in bu tuzağa düşmeyeceğini belirtti. 


Anadolu Ajansının bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Niamlong, Vietnam heyetinin bu görüşmeler sırasında, sorunu daima Vietnam'ın hegemonya kurması yönüne çekmeye çalıştığını kaydet- 


ti. 


Arap Birliği Genel Sekreterliğine bir Tunuslu Bakan getirildi 


TUNUS(AA) 

Tunus'ta toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları konferansı, Arap Birliği Genel Sekreterligine Tunus Enformasyon Bakanı Şedli Klibi" 


yi seçti, 
Arap Birliği Genel Sekreterliği eski Genel 


Sekreter Mahmut Riyad' 
ın istifası ile boşalmıştı. 
TOPLANTI 
KARARLARI 

Tunus'ta yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı Lübnan'da 


bulunan Arap BarışGücünün görev süresi altı ay daha uzatma kararı aldı. 
30 bin kişilik Arap Barış 
gücünün görev süresi 26 
Temmuz'da sona eriyordu. 


Iki gün süren toplantıda ayrıca Kanada'nın İsrail'deki Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından vazgeçmemesi halinde Kanada' 
ya karşı yaptırımlar uygulanması yolunda da karara varıldığı bildirildi. 


Waldheim 
Avrupa ve Atrika gezisine çıktı 


NEW YORK(AA) 

BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim, birkaç hafta sürecek bir Avrupa ve Afrika gezisi için dün New York'tan ayrıldı. 
Waldheim, önce Cenevre'ye gidecek ve 4 
Temmuzda başlayacak olan BM Sosyal ve Ekonomik Konseyi'nin yaz toplantı döneminin açılışın- da hazır bulunacak. Kurt Waldheim. daha sonra 


Macaristan ve Romanya' 
ya resmi birer ziyaret yapacak ve Avrupa'dan ayrılarak Afrika Birliği Örgütü Zirvesi için Luanda ve Monrovia'ya gidecek. 


BM Genel Sekreteri- nin 19 Temmuzda yeniden Cenevre'ye gelerek Hindiçini'dekik mültecilerle ilgili bir uluslararası konferans (o düzenlemesi beklenmekte. 


KORSAN YAYIN ÜZERİNE FRANSIZ SOSYALISI PARTI BINASI BASILDI 


PARİS(AA) 


Polis Paris'in merkezindeki Fransız Sosyalist Partisi binasından korsan yayını yapıldığı -ihbarı üzerine perşembe gecesi binaya baskın yaptı. Yayınlarda hükümet eleştiriliyordu. 


Fransa da radyo yayını devletin tekelindedir. 
Fransa Başbakanı Raymond Barre, bir süre önce Sosyalist Parti yetkililerini korsan radyo yayınına devam ettikleri takdirde idam cezasına çarptırılacakları konusunda uyarmıştı. 


Fransa radyo ve televizyonunun "Giscard yönetiminin sesi" olduğunu h siyasi akımlar şimdiye kadar özellikle taşra kentlerinde korsan radyo istasyonları kurdular, İtalya'da bu modanın ortaya çıkmasından sonra Fransa'da da geniş ilgi gören korsan yayınlar genellikle bir siyasi akımın yayın organı gibi calışıyor. 


Í 
| 


Cumhuriyet yazarı İlhan Selçuk'un iddiasına göre, Vietnamlı göçmenlerin durumu devrim sırasında Sovyet Rusya'dan kaçan Beyaz Ruslara benzemektedir. Selçuk şöyle diyor: “Saygon rejiminde ülkenin kaymağını yiyen- ler için devrimci Vietnam yaşanacak ülke mi? 
Artık kaymak yemek için değil, ekmek yemek için bile çalışmak gerek. Batı basınına bakılırsa ülkeden ayrılsınlar diye, Vietnam'da yaşayan Çinli azınlığa baskı yapılıyormuş. Acaba?" (Cumhuriyet, 29 Haziran 1979) 

Bizce bu saptama gerçeğe uygun değildir. 
Ve de, okyanusun ortasında ölüme mahkum 
300 bin kişinin bulunması gibi büyük bir olay 
bizi bu değerlendirmeyi ele almaya itmiştir. 

Gerçi konunun özü bu değil ama öncelikle Vietnamlı göçmenlerin hiç değilse çoğunluğunun burjuvalar olmadığı gerçeğine değinmek gerek. Bu insanların durumu, dünya televizyonlarında, gazetelerde, dergilerde yansıtıldı. Hepimiz biliyoruz. En azından fotoğraflari inkar edilmez birer kanıt olarak gördük. 

Binlerce insan, kucaklarında çocukları, yırtıkspırtık elbiselere bürünmüş, birbirlerinin üzerine yığılmış,.ceviz kabuğu kadar tekneler - içinde, dev dalgalarla boğuşarak sonu belirsiz bir yolculuğa atılıyorlar. Bu insanlar ülkelerinden ayrıldıklarında sağ kalıp, kalmayacaklarını bile bilmiyorlar. Adeta bir ölüm yolculuğuna çıkmışlar. Burjuvanın malı kıymetlidir, kabul. Ama hangi burjuva yanına taşınabilir malını bile almadan böyle bir ölüm yolculuğunu göze alabilir? 

Vietnamlı göçmenlerin acı durumu, tarihteki büyük zulümlerin, büyük göçlerin bir örneğidir. Ve bu olay hiç de Beyaz Rusların değil, aynı felaket sahnelerini yaşayan Hitler zulmünün kurbanlarının durumunu andırıyor. 
İlhan Selçuk'un çok iyi bildiği Enver Paşa döneminin kurbanlarını andırıyor bu Vietnamlı göçmenler, 

Fotoğraflar görüyoruz. Açlıktan kadidi çıkmış insanlar... Kaburga kemikleri sayılıyor. Bir deri bir kemik kalmışlar Gözleri korku ve endişe dolu. Bu insanların karşısına geçip, "burjuva" diye alay etmek biraz gülünç değil mi? 
Vietnamlı kurbanların kaymak değil, ekmek düşünecek mecalleri kalmamış. Hele, ilericilik, insancıllık alanında yazdığı bilinen bir yazar, böylece hesapsız bir iş yapmış olmuyor mu? 
Dünyanın Jean-Paul Sartre, Yves Möor.tard, Joan Baez, Andre Glucksmar gibi tanınmış aydın ve sanatçıları Vietnamlı göçmenlerin acısını yürekten paylaşıyorlar. Onlar ki, geçmişte bütün milli kurtuluş savaşlarının ve özellikle Vietnam halkının yanında yer aldılar. Uluslararası bilgileri bizden çok daha fazla edinme şansına sahip olan bu seçkin kişiler şimdi Vietnamlı yöneticilerin siyasetini eleştirirken yanılıyorlar mı? 
(Le Monde, 28 Haziran 1979) 

Tanınmış Vietnam dostu müzisyen Joan Baez, Vietnam hükümetine gönderdiği açık mektupta bu ülkenin yöneticilerinin insan hakları konusundaki tutumunu şiddetle eleştirdi. Baez, Amerika'da göçmenlerle ilgili olarak açılan kampanyaya aktif olarak katılıyor. Acaba, bu olay İlhan Selçuk'u düşündürecek midir? 

Ne burjuvalık yapmış Vietnamlı göçmenler? 
Çoğunun “tek “suçu Kamboçya işgaline katılmamaktır. Toplama' kamplarındaki eziyete dayanamamaktır. Yoksa onların ne dört-beş tane metresleri vardı. Ne de her yaz deniz kenarındaki villalarda tatil yapıyorlardı. Bir yazarımızın benzetmesinde olduğu gibi, su kenarında kafa çekip laflayarak vakit de geçirmiyorlardi. 

İlhan Selçuk'un göçmenleri Çinlilerden ibaret gibi göstermesi de gerçeği yansıtmıyor. Zaten böyle olsaydı da, olay milli baskı- nın ve şovenizmin açık bir örneği olurdu. Ama, Vietnamlı yöneticiler böyle bir örneği binlerce Çin asıllı vatandaşlarını kuzey sınırından Çin Halk Cumhuriyetine sürerek gösterdiler. Şimdi ise gemilere, Çin asıllı olmayan vatandaşlarını da dolduruyorlar. Sorun, Sovyetlere güvendiği için iflas etmiş, Amerikan sermayesine yüzde 100'e kadar kapılarını açmış, bürokratik-baskıcı bir yönetim kurmuş bir diktatörlüğün çıkmazıdır. Ülkede ekonomik durum felakettir. 
Açlık kol gezmektedir. Halkın oir kısmi toplama kamplarındadır. 160 bin asker başka bir ülkenin topraklarında, Kamboçya'dadır. 
Ekonomik bunalımın ve Sovyet boyunduruğunun ağırlığı, halkın sırtına bindirilmiştir. 
Tarihin en korkunç ve ibret verici bir toplu göçü bu koşullarda ortaya çıkıyor. Milli kurtuluş savaşı vermiş ülkenin, bir süper devlete bel bağlama yüzünden bu duruma düşmesi acıdır. Dünya halklarının sempati ve hoşgörüsünü fırsat bilerek bu zulmü yapan Vietnam yöneticileri şimdi zor durumdadır. 

Eğer Vietnam sosyalist bir ülke olsaydı, kendi halkının gücüne dayanarak zorlukları aşar, herkese iş imkanı sağlar, Hitler gibi ırkçılığa dayanan düşmanlık kampanyası açmazdı. Bir sosyalist ülkeden nasıl 300 bin kişi kovulur ve bir buçuk milyon kişinin de kovulması planlanır? Biz şuna inanıyoruz, sosyalist bir Türkiye'de böyle bir durum olmayacaktır. Kimse "acaba" demesin. 


KITALARARASI FÜZELERİYLE 


ABD'Yi TARAFSIZLAŞTIRAN RUSYA, $9-20'LERİYLE AVRUPAYA ŞANTAJ 


YAPABİLECEK 


TURGUT KARABULUT 


İamıyla “ele alınmadı". Sözde, Batı 


(Kaiserslautern) 
23.6.1979 tarınli BAYERNKUR-IER gazetesi "SALT-2: Dik Yokuş!" 
başlığı altında yayınladığı yazıda SALT-2'yi şöyle değerlendiriyor: Viyana'da imzalanan SALT-2 anlaşmasının, silahlanmayı programlamaktan başka getirdiği bir yenilik yok. .şin nahoş yanı ise, büyük silahsızlanma tabirlerinin arkasında, esasında yeni sertleşmelere yol açacak gerçeklerin yatması. İki süper devlet de, şimdiye kadarki SALT görüşmelerinde, birbirlerini hedef alan stratejik ve kıtalararası roketler üzerine görüştüler, 


Peki Bat K i iği sil atı Avrupa'nın güvenliği ne 


Saldırganın, daha fazla stratejik olarak silahlara sahip olan taraf olacağı açık. SALT-2, Amerika ve Sovyetler açısından güvenlik tabirleri arkasında imzalandı. Batı Avru- 

- pa'nın güvenliği, kelimenin tam an- 


Avrupa'nın güvenliği meselesi, üç ıl li başlaması düşünülen SALT. 
š görüşmelerinde ele alınacak. O zamana kadar da, Sovyetler üstünlüğünü tabii ki daha da artırabileceklerdir. 
Sovyetler, 80 yılı sonunda kazanacağı üstünlüğü ABD'ye karşı bir atom savaşını başlatmakla kullanmayacak, fakat bu avantajını, her yönden başka şekillerde kullanacaktır. Orta menzilli füzelerle | SALT-2'de ele alınmadı. Bu alanda Sovyetler, NA- 
'TO'ya nazaran çok ilerde bulunmak- ta. Çok başlıklı atom başlığına sahip olan SS-20 füzeleri ile Sovyetler, Avbae en ücra köşesine bile yetişebilme gücüne sahipler. Ve NATO' nun da buna karşılık verebilecek silahları portun 150 kadar SS-20 füzesi, daha şimdiden Avrupaya çevril, miş olarak durmakta. 1980 yılı ba~ şında ise, bu sayının iki katına çıkacağı açık. Ayrıca buna, yeni geliştirilmekte olan "Backfire" stratejik uçakları eklenecek 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Türk - İş'e bağlı Hava- 
İş -Sendikasının 14'üncü Olağan Genel Kurulu dün çalışmalarına başladı. 
Hava - İş Sendikasının genel Kurul açış konuşmasını sendikanın Genel 
Başkan Vekili İbrahim 
Öztürk yaptı. 

Hava-İş Sendikası Genel Kuruluna sendikanın yurt dışı THY temsilciliklerinden gelen delegelerle birlikte toplam 319 
delegenin katıldığı bildi- 


nel Başkanlık için 4 adayın adı geçiyor. Bunlar, şimdiki Genel Başkan 
Vekili ve Genel Merkezin Demokratik Sol diye tanımlanan ekibinin 
Genel Başkan adayı İbrahim Öztürk, yine Genel Merkez Yönetim Kurulu içinde muhalefet hareketi olarak ortaya çıkan “Demokratik Birlik"' grubunun Genel Başkan adayı Atilla Özsöz, AP'lilerin Genel Başkan adayı eski Hava-İş Genel Baş- 


rildi. Genel Kurulda Ge- 


| nin, AP'nin veya CHP'nin desteğine güvensi, 


kanı 


. Hava-iş eski genel başkanı ERDOĞAN BALCI: 


MHP” YLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIM KUNUSU DEDİKODUDUR 


Hava-İş Sendikasının: eski Genel Başkanlarından Erdoğan Balcı, 14'üncü Genel Kurulda "toplumun kimi isterse ona görev vereceğini" belirtti. 

Erdoğan Balcı, kendisine yönelttiğimiz bir soruyu da söyle cevaplandırdı: 

Sayın Erdoğan Balcı, sizin Hava-İş Genel Kurulunda MHP'li delegelerle işbirliği yaparak adaylığınızı koyacağınız söylentileri var. Bu konuda ne diyorsunuz? 

"Dedikodularla halayı amca yapmak mümkün müdür? Herhalde bu sorunuza cevabı verdim. Ben, sosyalist bir liberalist görüşü benimsemiş kişiyim. Bunu da, milliyetçiliğin ne olduğunu da açıklamamda yazdım. Çünkü, milliyetçilik ne MHP'nin ne AP'nin ne de CHP'nin inhisarında olmayan bir mefhumdur. Her. türlü bölücülüğe rest çeken, insan sevgisi olan, birlik beraberlik sevgisi olan, toprak sevgisi olan kişiye milliyetçi denir. söyler misiniz,:, milliyetçinin partisi var mıdır? Bu ışık altında hareket edersek söyler misiniz, bir sendikacı neden MHP' 


— e m ma M b A mn dem m e a 


Adana'da Tekstil işkolunda MHP saldırıları yoğunlaştı 


@ İşçiler, Teksif Yavuzlar Şube Başkanının değiştirilmesini istiyorlar 


ADANA (ÖZEL) 

Adana ve çevresinde tekstil işkolunda kurulu önemli fabrikalarda Türk-İş'e bağı TEKSİF Sendikası ile DİSK'e bağlı TEKSTİL Sendikası arasında yetki mücadelesi sürerken yer yer olaylar meydana geldiği bildiriliyor. Hafta başında Ceyhan yolu üzerinde kurulu Sümerbank Bez Fabrikasında çıkan olaylarda 
1 işçi yaralandı ve 18 işçi gözaltına alındı. 

Geçen cumartesi günü bir işçinin MHP'liler tarafından dövülmesiyle başlayan olaylar, hafta başında da devam etti. Olaylar nedeniyle gözaltına alınanlarin mahkemesinin olacağı gün MHP'liler sabah vardiyasında işçileri "ülkücüler aşağı" diyerek otobüslerden indirdiler ve Adliyeye kadar yürüttüler. Daha sonra fabrikaya gelen işçiler, can güvenlikleri olmadığını belirterekişbaşıyapmadılar. 

Bu arada TEKSİF Yavuzlar Şubesi yöneticileri Sıkıyönetim Komutanlığına başvurarak, fabrikada cangüvenliğinin sağlanmasını istediler, Tekstil üyesi işçiler de can güvenliği için sıkıyönetime başvurdular, 

MHP'LİLER SENDİKAL MÜCADELEYİ BAHANE EDİYORLAR 

MC hükümeti döneminden beri fabrikada devam eden sürtüşmelerin son bir haftadır kavgaya dönüşmesi nedeniyle Sümerbank işçileri arasında huzursuzluk giderek artmaktadır. MHP'lilerin, iki sendika arasmda sürmekte olan yetki mücadelesini bahane ederek işçiler üzerinde terör ve baskı uygulamaları can güvenliğini yok etmekte ve huzursuzluğu artırmaktadır. İşçiler, bu saldırılar nedeniyle her an ciddi olayların patlak verebileceğini belirtmektedirler. 

Öte yandan TEKSİF Sendikası Yavuzlar Şube Başkanı Bekir Karaabdurahmanoğlu'nun tutumuna tepki gösteren işçilerden bir kısmının TEKSİF'ten istifa ederek Tekstil'e geçtiği bildiriliyor. İşçiler şube başkanının görevden alınmaması halinde istifaların sürebileceğini belirtiyorlar. 

ŞEVKET YILMAZ ADANA'DA 

Bu arada TEKSİF Genel Başkanı Şevket Yılmaz" m 8. dönem toplusözleşme yetki sorunu ve olaylar nedeniyle Adana'ya geldiği öğrenildi. Yılmaz'ın Yavuzlar Şubesindeki huzursuzluğun giderilmesi için girişimlerde bulunması bekleniyor. 


TEKSIF' e yönelik saldırılar üzerine açıklama yapan 
Genel Sekreter 


Polat:“Zorbalara sığınanlar ancak sokak eşkiyalarıdır” 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı TEKSİF Sendikası Genel Sekreteri Zeki Polat İstanbul'da bir açıklama yaparak Tekstil'in örgütlediği sahte solcu militanların TEKSİF'in çeşitli şubelerine, yöneticilere ve işçilere yönelttiği saldırıları kınadı. 

Dokuma işkolunda, gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde yetki zamanının yaklaşmasıyla saldırıların da yoğunlaştığını belirten Polat şunları söyledi: 

"Gaziantep'te TEKSİF Şubesinin geceyarısı basılarak üye fişlerinin çalınması. İstanbul'da Beyoğlu şubemizin basılarak tahrip edilmesi. Eyüp'te yöneticimiz Hüseyin Biber'in iki kere saldırıya uğraması Halkalı'da yöneticimiz Abidin Efe'nin zincir ve k za darbeleriyle komaya sokulması, İzmir'de oS bank işçilerine sopayla saldırılması raslantı d dir. İşçileri yıldırmak ve fabrikaları zorla ele geçirmek istiyorlar. 

“İşçiye hiç bir yararlı hizmet vermeyen, sadece bölücülük ve kargaşa getiren, üstelik utanmadan işçi- ye silah çeken ve saldıran bu eşkiyalar örgütüne sendika demek mümkün değildir. Bunların amacı kendi kirli ideolojileri çerçevesinde işçiyi tutsak kılmak ve ülkemizi Rus. emperyalizmine teslim etmektir.", 

Zeki Polat, Teksif'in hiç bir zaman elini işçi kanına bulamayacağını, Tekstil gibi “karanlık macerular peşinde koşmayacağını" "Atatürkçü Özgürlükçü-Demokratik" bir tutum içinde olacağını belirtti. 


Erdoğan Balcı ve 


mam e va e a m mm e va m m m m nn m o Om 


Ne 


Hava-İş Genel 
Kurulu başladı 


© Genel Başkanlık için 4 adayın çıkması bekleniyor 


MHP yanlılarının Genel Başkan adayı olduğu söylenen Ahmet Gözen' 
dir. 


Genel Kurulun 1 Temmuz günü yapılacak seçimlerle sona ermesi bekleniyor. 


İbrahim öztürk 


Demokratik Sol başkan adayı ve Hava-İş Genel Başkan Vekili İBRAHİM ÖZTÜRK: 


“Türkiye” deki ve Ortadoğudaki olaylar iki süper devletin körüklediği 


Hava-İş Sendikası Genel Başkan Vekili ve 14' üncü Genel Kurulun Genel Başkan adaylarından İbrahim Öztürk kongrede öncelikle ağır basacak konunun "grupların fikir yapıları ve sendikal anlayışları" o olduklarını belirtti. İbrahim öztürk 
Genel Kurulda etkili olacak bir diğer özelliği de sendikanın bünye yapısında aramak gerektiğini söyledi. Öztürk, "Hava - İş'in bünyesi aktif bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan Hava - İş'in bünyesi, oturmuşluğun ötesinde, gruplar arasında fikir platformuna açıktır" diye konuştu. 


TAHMİN EDERİM 
ZİHNİ BARIN GENEL 
KURULDA İSTİFA 
GEREKÇELERİNİ BELİRTECEKTİR"' 

Demokratik Sol doğrultuda bir ekip olduklarını belirten Genel Merkez Genel Başkan adayı İbrahim Öztürk sorularımızı şöyle cevaplandırdı, 

Sayın Öztürk, Hava-İş 13'üncü Genel Kuruldan sonra bazı gelişmelere sahne oldu. TKP'nin propaganda alanı haline getirdiği 1 Mayıs 1978 törenine katılma kararı ile DİSK'ten sendikal eğitim amacıyla çağrıldığı söylenen Sovyet yanlısı Faruk Pekin ve Fahri Aral'ın Hava-İş'te görevlendiril- 


Hava-İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulu öncesinde Genel Başkan adaylarıyla görüşmeler yaptık. Üç Genel Başkan adayı, Hava-İş Genel Kurulunu yakından ilgilendiren çeşitli konularda sorularımızı cevapladılar. Demokratik Sol görüşteki Genel Merkezin Genel Başkan adayı ve Hava-İş Genel Başkan Vekili İbrahim Öztürk, Demokratik Birlik grubunun Genel Başkan adayı Atilla Özsöz ve Hava-İş'in eski Genel Başkanlarından Erdoğan Balcı ile yaptığımız görüşmeleri yayınlıyoruz. 


ortamın sonucudur” 


© U-2 uçaklarının uçmasının bağımsızlığımıza ve egemenliğimize 


etkileri olacaktır 


meleri buna iki örnek, Bu gelişme sendika yönetiminde ortaya çıkan ayrılığa ve Genel Başkan Zihni Barın'ın istifası olayına kadar uzandı. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? 


"Hava-İş'te eğitim konusunun üzerinde fazla durmadık. Genel Kuruldan bu yzna 26 ay geçü. 
+ şağı yukarı 10 ayımızı Havayolları ile yaptığımız sözleşmeyle geçirdik. Kıbrıs Havayolları ve USAŞ ile sözleşmeler 
yaptık. Yani bu arada 1 
yılımızı sözleşmelere verdik, Bunun sonunda, Havayollarındaki sözleşmenin bağıtlanmasında, ücret sorunu nedeniyle Ge- 
“nel Merkez Yönetim Kurulu arasında bir ihtilaf çıktı. Bugünkü ayrılığın yüzde yetmiş, sekseni o noktadan kaynaklanmak- ta. 


"Zihni Barın dönemi Hava-İş'te unutulmayacak bir dönem olacaktır. 
İstifası beklenmedik bir durumda ortaya gelmiştir. Ama gerekçeleri gerçekten geçerlidir. Genel Kurulda tahmin ederim kendileri bu konuda görüşlerini belirteceklerdir." 


Demokratik Birlik grubu genel başkan adayı ATİLLA öZSöZ 


“1 Mayıs 1978/ in kimlere hizmet edeceği tartışılmadı” 


Hava-İş yönetimi içinde zamanla izlenen sendikal politika ve sendikal anlayışta bir ayrılık 


başgösterdi 


Demokratik Birlik grubunun Genel Başkan adayı Atilla Özsöz'ün sorularımıza verdiği cevaplar şöyledir: 


Sayın Özsöz, Demokratik Birlik grubu olarak bir. muhalefet hareketi biçiminde ortaya çıkışınızın nedenlerini açıklar misınız? 


"Şöyle (o söyleyebilirim. 13'üncü Genel Kurul sonrasında Hava-İş'te demokratik ve çağdaşlaşmaya yönelik bir hareket olmuştur. Bu hareket kendi içinde tutarlı olarak başlamış sayılabilir. 
Uygulamada, özellikle toplusözleşme ` çalışmaları sırasında, kitleyle ilişkilerin çok iyi kurulabildiği, üye-sendika ilişkilerinin çok iyi olduğu, toplusözleşme ve taslağının çok iyi aktarıldığı bir dönem yaşanmıştır. 


SENDİKAL POLİTİKA 
VE ANLAYIŞTA 
AYRILIK 
BAŞGÖSTERDİ 


“Toplusözleşmenin bağlanışı sırasında, biraz önce ifade ettiğim kitley- 


le bağların zayıflatılarak, toplu sözleşmenin üst düzeyde bağlanması çabası bana kalırsa biraz etkinlik kazanmaya başlamıştir." 


Atilla Özsöz daha sonra toplusözleşmenin imzalanmasına kadarki gelişmeleri özetleyerek Hava-Îş yönetiminde bu konuda başgösteren görüş ayrılıklarına değindi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu bizim bir iç sorunumuzdur. Ancak bu sorun çözümlenmemiştir. 
Aslında 1toplusözleşmenin şu veya bu rakamla bağlanması keyfiyetiyle bu meseleyi doğrudan bağlamak doğru değildir. 
Bana kalırsa, orada izlenen sendikal politika ve sendikal anlayışta bir ayrılık başgöstermiştir." 


Atilla Özsöz, bu ayrılıktan itibaren Genel Yönetim Kurulunda bütünlüğün sağlanamamasının sendika içinde varlıklarını duyurmaları ihtiyacını doğurduğunu söyleyerek kendilerini Demokratik Birlik hareketi diye ad- 


İLKE OLARAK 
TÜRK-İŞ İÇİNDE 
KENDİ FİKİR 
YAPIMIZI 
SAVUNACAĞIZ 

Sayın Öztürk, bu gelişmeler nedeniyle Hava-İş'in nereye gittiği sorusu kamuoyunu meşgul etti. 
Bu arada Hava-İş'in Türk-İş'ten ayrılarak DİSK'e geçeceği söylentileri yayıldı. Bu konuda ne diyorsunuz? 

"Hava-İş olarak Türk- 
İş'e bağlı bir kuruluşuz. 
Bir üst kuruluştan ayrılmak, o kuruluşun Genel Kurulunda alacağı karara bağlıdır. 14'üncü Genel Kurulda böyle bir teklif bizim tarafımızdan kesinlikle gelmeyecektir, Seçildiğimiz takdirde ilke olarak yine Türk - İş için de kendi sendikal fikir yapımızı savunacağız. 
Türk - İş Yönetim Kurulu toplantılarında veya 
Türk - İş'in toplumsal gelişimdeki alması gereken noktanın ne olması gerektiği konularında, doğrultumuza uygun görüşlerimizi sırası geldiğinde söyleyeceğiz." 

U-2'LERİN 

UÇURULMASINA 

KARŞIYIM 

Kamuoyunda güncel 

bir tartışma konusu var. 


landırdıklarını anlattı Atilla Özsöz'e son sorumuz ve aldığımız yanıt da şöyledir? 


“Bir sorumuz daha var. 
13'üncü Genel Kuruldan sonra Hava-İş TKP'nin propagandasını yaptığı 
1 Mayıs 1978 törenine 
katıldı. DİSK'ten Sovyet taraftarı iki "'uzman''ı egitim için görevlendirdi. 
Böylece, Hava-İş içinde revizyonistlerin sızma faaliyetine elverişli şartlar yaratılmış olmuyor muydu? Bu olayları nasıl degerlendiriyorsunuz * 


HAVA-İŞ,1 MAYIS 
1978'İN KİME 
HİZMET EDECEĞİNİ 
TARTIŞMADI. 

gi Mayıs 1978'e 
Hava-İş Sendikası katılmıştır. Bu katılışında 1 
Mayıs 1978'in ne nitelik taşıyacağı, ya da kimlere hizmet edeceği konusu tartışılmamıştır. Biz uzun yıllar 1 Mayıs'ı diline almayan bir sendika olarak yaşadık. 1 Mayıs'ın değerli bir gün, bir bayram olduğu inancıyla ve özellikle Genel Başkanımızın o günkü açıklama- 


Mustafa Tütüncübaşı 


Atilla Özsöz 


U-2 Casus uçaklarının Türkiye üzerinde uçurulması sorunu, Son olarak bu konuda Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren de bir açıklama yaparak U - 2'lerin uçurulmasına izin verilmeyeceğini belirtti. U - 2 sorunu hakkında neler düşünüyorsunuz: 

“Kişisel görüşüm şudur: Sayın Kenan Evren' 
in en son beyanatına kesinlikle katılıyorum. Bu uçakların uçurulmasının bağımsızlığımıza ve egemenliğimize olumsuz etkisi olacağına inanıyorum. 

"Bu olaya bağlı olarak şunları söylemek istiyorum.İki süper devletin Türkiye'de olduğu gibi diğer komşu ülkeler üzerinde de emellerini görüyoruz. Bir İran'da, Orta Doğu olaylarında, Suriye, Mısır, Filistin konusunda. Bunun yanında Lübnan'da savaş halinin devam etmesi gibi olaylar iki süper devletin bilerek diyeceğim, körükledikleri ortamın sonucu doğmuştur. Dolayısıyla, iki süper devlet buradaki clayları Türkiye'ye de sızdırmak istemektedir. Ülkemizdeki kargaşalıkta bu süper devletlerin parmağı vardır. Sovyetler Birliği- nin, CIA'nın, Türkiye'nin huzur içinde olmasından rahatsız olan güçlerin parmağı vardır. 


larıyla da belirttiği gibi 
1 Mayıs'ın tum işçilerin. 
Türkiye'deki işçilerin ol duğu kadar dünyadaki işçilerin de bayramı ol duğu görüşüyle 1 Mayıs alanına gittik. 


"Diğer yandan DİSK' 
ten eğitim uzmanlarının gelişi de eleştirilmiştir Ben, bizim dönemimizde yapılan eğitim faaliyeti- nin yeterli olmadığı düşüncesindeyim. Eğitim faaliyetleri içinde DİSK'ten eğitim uzmanları da katılmışlardır, başka uzmanlar da katılmışlardır. Yani bu alanda tek yanlı bir tutum yoktur. Bu anlamda herhangi bir görüşün, siyasi çizginin Hava-İş içinde etkinlik kazanmak üzere kullanıldığı görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Böyle bir şey sezsevdim, buna da kesinlikle karşı çıkardım. 


"Ve bu işlem de, Hava-İş yönetim kurulunun demin sizin de eleştirdiğiniz konular belirtilerek oybirliğiyle aldığı bir kararla, eğitim programının uygulanmasında ortaya çıkmıştır." 


Aydınlık] 


Yamanoğlu çekiyor 


Uyarıyoruz!.. 
MHP” nin Tokat’ taki tertiplerinin üzerine gidilmelidir 


MHP'liler 
Tokat'a çok miktarda silah 


yığmaya başladılar 


© Komandoların başını 1969' da Topçam Komando Kampını kuran ve yöneten 


© Son günlerde Yozgat, Sivas, Çorum gibi illerden komandolar getiriliyor 


HABER MERKEZİ 
Alevi ve Sünni yurttaşların yıllardır içiçe yaşadıkları Tokat'ta MHP'lilerin kışkırttıkları bölücülük son zamanlarda doruk noktasına vardı. 
Bir süre önce otobüslerle şehre getirilen komandolar, hazırladıkları tertibi gerçekleştirmek için bu kez de silah yığınağı yapmaya hız verdiler Merkezi, Amasya ol mak üzere Mağdaş ve 
Fek köylerinden şehrin merkezine durmadan silah yığınağı yapılıyor 
Çevre köylerden silahlar naylon torbaların içinde ve genellikle ya minübüslerle ya da Mustafa Bal cı'ya ait kırmızı bir murat taksiyle getiriliyor 
Son günlerde Yozgat, 
Çorum ve Sivas gibi kom- 


şu illerden getirilen MHP' liler şehrin sokaklarında ikişerli beşerli gruplar halinde dolaşarak halkı tedirgin ediyor ve şehirde terör havası estiriyorlar. 
Çeşitli yerlerden şehir merkezine sistemli bir şekilde yığılan komandolar ilkin kendi denetimlerinde tuttukları Belediye Parkına gelip toplanıyor buradan da Behzat, Kış mahalleriyle Hastane ve Pazarcık yörelerinde daha önceden ayarlanmış evlere yerleştiriliyorlar. 

MHP yanlısı komandolar geçtiğimiz 12 Haziran günü Eğitim Enstitüsü karşısında Alevi yurttaşların oturdukları bir gecekondu mahallesini kuşatarak sabaha karşı saat 04.00 ten 


11.00'e kadar saatlerce taradılar. Olayda binlerce mermi yakan komandolar aynı eylemlerini bir gün sonra da sürdürdüler, MHP yanlıları mahalleyi otomatik ve uzun menzilli silahlarla taradıktan sonra, köylerden şehre traktörle odun almaya gelen köylülerin gözü önünde tekrar geldikleri yerlere dağıldılar. 
"Aleviler ` Sünnileri kesecek'' propagandasıyla şehrin sokaklarını tertiplerini önceden anlatan sloganlarla dolduran 
MHP'li komandoların başını 1969'da Topçam komando kampını kuran ve yöneten Ferhat Yamanoğlu çekiyor. 
MHP'nin yeni bir tertibinin bağıra bağıra geldiği şehirde, güvenlik gö- 


revlilerinin hâlâ suskun ve teslimiyetçi tutumlarını sürdürdükleri görülüyor. Tokat'ın Alevi ve 
Sünni halkını gitgide bir suskunluk sarıyor. Sokaklar akşamın daha erken saatlerinde alabildiğine tenhalaşmaya başlıyor 


Tokat Eğitim Enstitüsünde önümüzdeki günlerde açılmasıyla MHP' lilerin planladıkları tertipleri sahneye koyma- ya kalkacaklarını belirten Tokat halkı, bir an önce suçluların ve halkı birbirine düşürmek isteyenlerin yakasına yapışılmasını , aksi halde olayların bu tutumla asla önünün alınamayacağını belirterek ilgilileri uyarıyorlar, 


Varto'da bir kahve ile polis karakolu tarandı: bir polis öldü 


HABER MERKEZİ 
Muş'un Varto İlçesinde önceki akşam saat 
21.00 sıralarında Hükümet Caddesinde bulunan Cemal Akman'a ait kahvehane otomatik silahlarla tarandı. 

Silahlı | saldırganların kendilerine hedef olarak seçtikleri, Varto Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Nadir Oğlakkaya , kafasından aldığı 6 kurşunla o anda yere yığılarak öldü. 

Silahlı kişiler bu olaydan sonra polis karakolunu yine aynı silahlarla taradılar. Yakılan 
yüze yakın kurşundan 30 
kadarı karakolun camın- dan içeri girdi. Kârakol- da bulunan polisler de bu arada dışarıya ateş açtılarsa da saldırganların otomatik silahları karşısında bir şey yapamadılar, 

Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğdu 
Muş Valisi ile Emniyet Müdürünün Varto'da olduklarını ve araştırmala ra başlandığını belirtti. 
ZEYTİNBURNU MHP 

İLÇE BAŞKANI 


ÖLDÜRÜLDÜ 

MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Bekir Şendilmen yanında oğlu 
Mehmet Şendilmen ve onun bir arkadaşı olduğu halde Danışman Sokak 
16 sayılı evinden çıkarken kimlikleri belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde öldü. 

Bekir Şendilmen'in oğlu Mehmet Şendilmen ise olayda ağır şekilde yaralanarak Çapa Hastanesinde tedavi altına alindi 

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken, soruşturmaya da başlandı. 

İKİ KİŞİ 
TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Adana Ziyapaşa Bulvarında park yerinde otomobilinden inen Metin 
Akol adlı gence iki kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Olayda ağır yaralanan Metin Akol kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. 
Yetkililer Metin Akol' 
un geçen yıl Motor Meslek Lisesini bitirdiğini ve iş aramak için Ziyapaşa Bulvarındaki bir şirkete gitmekte olduğunu söylediler. 


ÜNYE'DE BİR KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Köprübaşı mevkiindeki bir tamirciden otosunu almaya giden Hüseyin Semizoğlu ve yanındaki 4 arkadaşına dün saat 10.30 sıralarında iki kişi tarafından ateş açıldı. Olayda Hüseyin Semizoğlu öldü, arkadaşları da yaralandı. 

BİR ÖĞRENCİ ÖLÜ 

BULUNDU 


Samsun Çay Mahallesinde bulunan bir bah- 


© istanbul'da MHP Ilçe Başkanı, Adana ve Ünye” de iki genç öldürüldü 


© MHP katliamı sırasında K.Maraş’ ta görevli olan Emniyet Müdürü Manisa” da göreve başladı Emniyet müdürü şehirde durumun normale döndüğünü söyledi. 


çede Ahmet Can adlı gencin cesedi bulundu. 
Yetkililer Ahmet Can' 
ın Endüstri Meslek Lisesi mezunu ve sol görüşlü olduğunu bildirerek olayla ilgili soruşturma- nın sürdürüldüğünü belirttiler. 


YENİ EMNİYET 
MÜDÜRÜ MANİSA'DA 
GÖREVE BAŞLADI 

Yüzlerce vatandaşın ölümüyle sonuçlanan Kahramanmaraş katliamı sırasında bu ilde Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan ve İçişleri Bakanlığının emri ile merkeze alınan daha sonra ise Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kamuran 
Korkmaz dün saat 17.00 
de görevine başladı. 


SOKAĞA ÇIKMA 
YASAĞI KISALTILDI 


Manisa'nın yeni Emniyet Müdürü, THA'nın olaylarla ilgili sorularını yanıtlarken kentte huzurun tam anlamıyla sağlanmaya başlandığını söyledi. Korkmaz, dün sabah vilayette yapılan toplantıdan sonra sokağa çıkma yasağının kısaltıldığını ve saat 24,00 05.00 arasında uygulanacağını belirtti. 

Emniyet Müdürü 
Korkmaz başka bir soru üzerine de, kentte asayişin tam olarak sağlanabilmesi için giriş ve çıkışların kontrol altında tutulduğunu ve dizi operasyonların sürdüğünü söyledi. 

HALK İLK KEZ 

SOKAĞA ÇIKTI 

Öte yandan Manisa' 
da MHP'liler tarafından 
4 gün sürdürülen terör 
sırasında evine kapanan halkın dün ilk defa sokağa çıktığı görüldü. Yaşamin normala dönmeye başladığı şehirde askeri birliklerin kışlalarına döndükleri ve kenti tekrar polis birliklerinin kontrol altına aldıkları, motorlu ekiplerin devri- ye gezdikleri belirtildi. 

Bu arada bir açıklama yapan Manisa Belediye Başkanı Ersan Atılgan, bir süredir meydana gelen olaylara halkın hiç karışmamış olmasının bazı tertipçileri hüsrana uğrattığını söyledi. Atılgan “Halkı bu tür provokasyonlarla eylemlere yöneltmek isteyenler hüsrana uğramışlardır. Manisalılar huzur ve güven dolu günlere dönecek, tekrar kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini verecektir" dedi. 


TÜRK TABİPLER 
BİRLİĞİ 

NEŞE GÜLERSOY'UN 

ÖLDÜRÜLMESİNİ 

KINADI 

Bu arada Türk Tabip- ler Birliği 28. Büyük Kongresinde merkez heyeti tarafından eczacı Neşe Gülersoy'un öldürülmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada olay şiddetle kınandı. 

Açıklamada "Eczacı dil, din, ırk, mezhep, fikir ve parti ayrılığı gözetmeksizin insan sağlığına hizmet etmeyi kutsal bir ilke olarak kabul etmiş ve bu ilke için yemin etmiştir" denilerek görevleri başındayken meslektaşlarının hayatlarını kaybetmelerinin en ilkel ülkeler- 


de bile görülmeyen bir olay olduğu belirtildi. 

Öte yandan Ankara 
Eczacılar Odasınca dün yapılan açıklamada Manisa'da görevi başında öldürülen Neşe Gülersoy" 
un katillerinin. bulunması istendi 


ANKARA'DA ÜÇ 
KOMANDO 
YAKALANDI 

Ankara'da önceki gün 

Şirintepe (Mahallesinde oturan yurttaşların ü- 


zerine silahla ateş açan Durmuş Pehlivan, İbrahim Açıkgöz, Nafiz Özdemir adlı üç komando yakalandı. 

Siteler Şirintepe Mahallesi ana cadde üzerinde saat 10.15 sıralarında çıkan olayda Durmuş Pehlivan, bir adet 7.65 
çapında Browning tabanca, İbrahim Açıkgöz, 
Astra marka bir tabancayla ele geçirildi. Askeri timler sanıkların arkadaşı Nafiz Özdemir'i 
*de yakaladı. 


Ankara Gültepe'de 
Süleyman Badem'e ait konuta ve Yıldızevler 
Gerder Sokak 438 numarada bulunan bir kıraathaneye patlayıcı madde atıldı. 


Askeri Savcı ülkücü 
Metin ilhan” ın 30 yıla kadar hapsini istedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Işık Mühendislik Yüksek Okulunda 27 Ekim 


1977 günü, Ayhan Gökdemir adlı öğrenciyi 
öldürmek, Metin Aras adlı öğrenciyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından yargılanan aynı okul öğrencisi ülkücü komando Metin İlhan'ın duruşmasına dün devam edildi. 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada esas hakkında mütala verdi. 
Askeri Savcı mütalada, ülkücü Metin İlhan'ın sol görüşlü Ayhan Gökdemir'i falçatayla göğsüne vurarak öldürdüğünün tanık ifadeleri ve çeşitli delillerle sabit olduğunu belirterek, sanığın TCK'nın 448, maddesine göre 24 yıl ile 
30 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını 
istedi. 

3 EYLEM BİRLİKÇİ SIKIYÖNETİM 
MAHKEMESİNCE TUTUKLANDI 

THKP-C Eylem Birliği üyesi olduğu öne sürülen ve bir süre önce İzmir'de polisle girdikleri silahlı çatışma sonucunda yakalanan Ali Bülent Sarıtaç ve Ertuğrul Dinlenen ile İstanbul'da yakalanan Talat Duygulu adlı tak- si şoförü dün çıkarıldıkları İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde ilk ifadelerinden sonra tutuklanarak askeri cezaevine kondular. 

Ayhan kod ismiyle anıldığı ve THKP-C Eylem Birliği Ege bölge sorumlusu olduğu öne sürülen lise öğrencisi Ertuğrul Dinlenen ile Ali Bülent Sarıtaç bir süre önce İ-siir'de polisle girdikleri silahlı çatışmada bir polisi öldürmüşler Halil Aslan adlı arkadaşları olay yerinde öldürülmüş ve yoldan geçen bir kadın ise aldığı yaralardan daha sonra ölmüştü. 

309 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI 

Bakırköy Halkevine bomba atıldığı gerekçesi ile protesto gösterisi yaparken yakalanan 309'u tutuklu 324 kişinin duruşmasına dün başlandı. Sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareket etmek suçundan haklarında 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası istenen sanıklar dünkü duruşmada suçlamaları kabul etmediler. Atatürk Öğrenci Sitesinde yapılan duruşma sonunda mahkeme tutuklu bulunan sanıkların tahliyelerine karar vererek duruşmayı başka bir güne erteledi. 


30 HAZİRAN 1979 


ÇAĞRI 


AMERİKA 
UÇAMAZ 
RUSYA 
GEÇEMEZ! 


, Yürüyüş ve 
Mitinglere Katıl! 


TRABZON | / 
YÜRÜYÜŞ ve MİTİNGİ 


30 Haziran - Cumartesi 
Yürüyüş: Moloz Meydanı Konuşmacılar: 

Gün ZİLELİ 

(TİKP MERKEZ KOMİTESİ ÜYESİ) 


Ömer Faruk CİRAVOĞLU 
(TİKP Trabzon İl Başkanı) 


GERZE (Sinop) MİTİNGİ 


30 Haziran - Cumartesi 
Yer: Pazaryeri Saat: 12,00 


Saat: 14.00 


MERSİN 

YÜRÜYÜŞ ve MİTİNGİ 
30 Haziran - Cumartesi 

Yürüyüş: Tarsus Saat: 08.30 
Miting: Mersin Cumhuriyet Alanı Konuşmacılar: 

M.Kemal ÇAMKIRAN 
(TİKP MERKEZ KOMİTESİ ÜYESİ) Fatih ATİLLA 

(TİKP Mersin İl Başkanı) 


MANİSA 
YÜRÜYÜŞ ve MİTİNGİ 


30 Haziran - Cumartesi 

Yürüyüş: İstasyon Meydanı Saat: 16.00 
Miting: Cumhuriyet Alanı Konuşmacılar: 

Ali KARŞILAYAN 

(TİKP İzmir İ! Raşkanı) 

İlhami SALUR 


AKKUŞ (Ordu) MİTİNGİ 
30 Haziran Cumartesi 
Yer: Akkuş Merkezi Konuşmacı: 

Sedat ÖZER 

(TİKP Ordu İl Yöneticisi) 


ORDU ` 
YÜRÜYÜŞ ve MİTİNGİ 


1 Temmuz - Pazar 

Yer: Stad önü - Fidangör 

Miting: Fidangör Saat: 12.00 
Konuşmacılar: Gün ZİLELİ (TİKP MERKEZ KOMİTESİ ÜYESİ) Ömer ÖZEL 

(TİKP Ordu İl Başkanı) 


ULUKIŞLA MİTİNGİ 


1 Temmuz Pazar 

Yer: Endüstri Meslek Lisesi Yanı Saat: 13.00 

Konuşmacılar: 

Niyazi IŞIK 

(TİKP Ankara İl Yöneticisi) Hüseyin GÖKALP 
(TİKP Ulukışla İlçe Başkanı) 


MUĞLA em 
YÜRÜYÜŞ ve MİTİNGİ 


1 Temmuz Pazar 
Yürüyüş: Aydın Caddesi Miting: Cumhuriyet Alanı Konuşmacı : 

ADİL ASLAN 

(TİKP Muğla İl Başkanı) 


ANTAKYA, | 
YURUYUŞ ve MİTİNGİ 
1 Temmuz Pazar 

Yürüyüş: Samandağ - Antakya Miting: Antakya Atatürk Heykeli Önü Saat: 6.30 

Konuşmacılar: 

M.Kemal ÇAMKIRAN 

(TİKP MERKEZ KOMİTESİ UYESİ) Cemalettin ŞIK 
(TİKP Antakya İl Başkanı) 


TÜRKİYE 
İŞÇİ KÖYLÜ 
PARTİSİ 


DUYURU 

TİKP SAKARYA İL ÖRGÜTÜNÜN ADRESİ DEĞİŞMİŞTİR 

TİKP Sakarya İl Örgütünün daha önce Çark 

Cad. 71 3/2 olan adresi, Ankara Cad. Cevat Bey 


İşhanı Kat: 4 (Pamukbank üstü) Adapazarı, olarak değişmiştir. 
Duyururuz. 
TİKP SAKARYA İL ÖRGÜTÜ 


Ecevit:” Petrol zammı, sanayileşmiş ülkelerin ürünlerinin fiyatını artırıyor” 


TAŞKESTİ (AA) 
Başbakan Ecevit Bolu" 
nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti de kurulan Köy-Kente gitti. 
Ecevit Taşkesti'de yaptığı konuşmada OPEC'in petrol fiyatlarına zam yapmasının ardından, sanayileşmiş ülkelerin sanayi ürünleri fiyatlarını çok daha hızlı bir şekilde artırdığını belirtti. 
Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik zorluklarına değinen Ecevit, OPEC'in ham petrol ürünlerine yeniden zam yaptığını ifade etti. Ecevit, bu yıl dışsatım gelirinin yüzde 80,7'sini petrol dışalımında (o kullanmak zorunda kalacaklarını hesapladıklarını, fakat dünya petrol fiyatları- nın yeniden artmasıyla dışsatım gelirlerinin tü- 


münün petrole gideceğini söyledi. 
Ecevit, daha sonra, 


"Bir yandan petrol üreten ülkeler petrol' fiyatlarının yeniden artmasıyla dışsatım gelirlerinin tümünün petrole gideceğini söyledi. 

Ecevit, daha sonra, 
"Bir yandan petrol üreten ülkeler petrol fiyatlarını yılda birkaç kez artırıyorlar. Bir yandan onlarla yarışa giren kalkınmış sanayi ülkeleri, sanayi ürünlerinin fiyatlarını çok daha hızlı artırıyorlar " dedi. Türkiye'nin bu çemberi kıracak güçte bir ülke olduğunu söyleyen Ecevit, "bu çemberi kırabilmek için gerekli olanakların topraklarımızın altında ve üstünde olduğunu" belirtti. 


SSK 34. Genel Kurulu sona erdi Yolsuzluk iddialarının Savcılığa ihbarı 


içinkarar alındı 


ANKARA (ÖZEL) 

Beş gündür Ankara'da devam eden SSK 34. Genel Kurulu sona erdi. 
Dün yapılan bir öneri üzerine Genel Kurul, yolsuzluk iddialarının savcıhğa ihbarı için Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız'a bir öneri sunma kararı aldı, 

Daha sonra Gevel kurulda bir kapanış konuşması vapan Sosyal Güvenlik gakanı Salih Yıldız, Bakan olarak kendisine düşen görev ve sorumluluğun gereği olarak, hazırlık soruşturmasını isteyeceğini ve bütün delil ve belgeleri kısa zaman içinde savcılığa sunacaklarını belirtti. 

Salih Yıldız konuşmasında ayrıca konut kredileri üzerinde de dura- 


rak, konut kredilerinin 
250 binden 450 bine çıkarılmasını Başbakanın da uygun gördüğünü belirtti. 

Sosyal Güvenlik Bakanı, Genel Kurulun yetkilerine ilişkin olarak da, SSK kuruluş yasasının tekrar gözden geçirilerek, Genel Kurulun yetkileri- nin genişletilmesi görüşüne katıldığını belirtti. 

Genel Kurulda söz alan SSK Genel Müdürü 
Hikmet Erinç ise, kurumun önümüzdeki dönem 


planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Erinç, sigortasız işçiler 


sorununa değinerek, kurum için büyük bir sorun haline gelen bu konuda 
SSK şubeleri ve işverenlerin de hassasiyet göstermelerini istedi. 


Pohl, toplumlararası görüşmeleri başlatmak için Denktaş ve Kipriyanu ile görüştü 


LEFKOŞE (THA) 


Birleşmiş Milletler 
Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo Pohl, dün Lef. 
koşe'de, toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatma çabası içinde 
Rauf Denktaş ve Spiros Kiprianu ile görüştü. 

Pohl Denktaş'la görüştükten sonra toplumlararası görüşmelerde karşılaşılan sorunların aşılacağını umduğunu belirtirken Rauf Denktaş, 
"Henüz bir yakınlaşma olmadığını' söyledi. 


Galindo Pohl gazete- 


cilerin toplumlararası görüşmelerin haftaya başlaması bekleniyor bu konudaki görüşleri paylaşıyormusunuz" şeklindeki sorusuna "'Başlayabilir, bu görüşü paylaşıyorum" yanıtını verdi. Denktaş da. görüşmeler gelecek hafta başlayabilir mi sorusuna "'Herhalde bu ilkelerle ilgili anlaşmazlığı giderilirse her an başlayabilir"' şeklinde yanıt verdi. Denktaş "İlkeler üzerinde görüş ayrılıkların- da yakınlaşma olup, olmadığını soran gazetecilere, "Henüz bir yakınlaşma olmamıştır" dedi. 


TKP Samandağ ilçe örgütü kuruldu 


HATAY(ÖZEL) 

Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Samandağ İlçe 

Örgütü kuruldu. Örgüt Yönetim Kurulunda görev alanlar şunlar: 


Mahmut Çivi(Başkan) 
(Sebze üreticisi), Hatice Miççooğulları (Ev kadını), Refik Deniz (Kaynakçı), Selahattin Karasu (Terzi), Veli Can (Serbest). 


- TIKP SARIYER 
İLÇE BAŞKANLIĞI 


1 Temmuz 1979 Pazar günü saat 16.00'da il- 


çe lokalimizde yapılacak olan ilçe örgütümüzün açılış toplantısına Sarıyer halkını ve tüm devrimcileri davet eder. 


Program: 


Konuşmacılar: M.Halim SPATAR (TİKP tstanbul İl Başkanı) 
Hulki KOLAK (TİKP Sarıyer İlçe Başkanı) 


Türküler Sohbet 


ADRES: Büyükdere, Gami Sok. No:10 ` SARIYER 


TE 
Üsk. 2.nci İcra Dairesi Dosya No: 1978/2251 
Menkulün Açık Artırma 
İLANI 


Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. 

Birinci artırma 5.7.979 günü saat 13.00 13.30'de Üsk. Sarıgazi köyü de yapılacak ve o günü kıymetleri- nin % 75'ine istekli bulunmadığı takdirde 6.7.979 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat vere- ne satılacağı ve satış şartnamenin Icra dosyasıdan görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, tazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilan olunur. 11.6.979 
Muhammen kıymeti Adedi 
Lira Krş 


Cinsi(Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 

t Tezsan Çayırova 
gebze imalatı 977 
model 50103596 nolu 1 Mt. kursiu faal komple torna tezgahı, yeşil boyalı azami 2000 
devir dakka 
(Basın: 4874 - 638) 


“600.000 00 


7 Gelişmiş ülke liderinin bir araya geldiği Tokyo zirvesinde esas olarak enerji sorunu ele alındı ve uzun tar- 


tışmalardan sonra 1984 yılına kadar petrol dışalımının dondurulması kararlaştırıldı. 


Tokyo Zirvesi petrol dışalımını 1984'e kadar dondurdu 


© Vietnamlı göçmenler konusunda BM'nin konferans çağrısı yapması kararlaştırıldı 


HABER MERKEZİ 
Perşembe gününden bu yana Tokyo'da sürdürülen sanayileşmiş 7 
batılı ülkenin katıldığı zirve toplantısından son- 


Dışarıya el açanlar önlerindeki cevheri görmüyor © 


AKKESE'NİN 


USTALARI KONUŞUYOR: 


"Kooperatifse kurduk. 


Fabrikaysa yaptık. Elektrikse getirdik. Bu devlet ne yapar? Makinaların çoğunu getirttik Montesi bizden. Bakanlıktan sadece biraz yardım istiyoruz" 


Akkese'de 20 yaşında herkes usta 


MESUT AKBAY 

Ahmet Usta'nın "el yapar da biz niye yapmayız" diye parça parça söküp de yapmayı öğrendiği baskül, Akkese'yi baskülün beşiği yapmış. 
Çocuklar oyuncakla oynamıyor. 
Baskül onların oyuncağı. 12-13 yaşına geldi mi çırak oluyorlar bir ustanın yanında. Dünün çırakları bugünün ustası oluyor. Hasan Bebek, 30 yaşında, usta bir baskülcü. Ali Osman Ustanın yanına 14 
yaşında çırak girmiş. Şimdi Düzce'de baskül imal atölyesi var. Sadece Hasan Bebek mi, akrabaları da İstanbul'da baskül imal ediyor. 

Akkeseliler en hassas kantarları yapmasını biliyorlar ama devletle ilgili işlere gelince, işte orada duruyor herşey. Bu işin kredisi var, hammaddesi var, bu işin bir de pazarlaması var. 

Ali Osman Usta "bırak canım diyor, Demirel'den fayda görmeyince kooperatife güvendik, Ecevit'e umut bağladık. Sanatkardan, kooperatiften yana dedik. O da bizi hayal kırıklığına uğrattı." 

Marangoz atölyesi bulunan Ali Balta baskül kasası yapacağız,hammadde sıkıntısı içindeyiz diyor. 
"Şimdi bir kooperatifimiz var, ama kooperatife de gereken hammadde verilmiyor. Biz her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Fabrika kurulması için arazimizi ipotek ediyoruz. Köylü olarak birleşip devletten beş kuruş yardırı görmeden elektrik getiriyoruz. Ama onlar fabrikanın enerji bağlantısını bile yapmıyorlar. Şimdi biz ne yapalım? 
Biz sanayi ağacı bulamıyoruz. Tüccar istediği zaman buluyor. Şimdi biz ne yapalım? Kooperatifse kurduk, fabrikaysa yaptık, elektrikse getirdik. Devlet ne yapar?" 

Oğlu askere gittiğinden tek başına çalışan 50 yaşındaki Mehmet Usul "nasıl gidiyor işleriniz" sorumuzu "hammadde yokluğu, pahahlk canımıza tak dedi" diye cevaplıyor. Sekiz lira olan çivi 50 lira oldu. Gerisini siz hesaplayın, Hadi bunlar burada yapılmıyor. Dışarıdan geliyor. Çimento Trabzon'dan geldiği halde karaborsa 150 lira. Bu pahalılık bizim emeğimizi de sıfıra indiriyor. Bir soygun da tüccara veriyoruz. Hiç olmazsa şu fabrikaya yardım etseler. Çevre halkına çok fayda olur. Devletin de faydasına olur. Kime anlatacaksın?" 


İbrahim Usta "bize yağlı kömür lazım, toz kömür verirler. 


Hükü- 


30 yıllık baskül ustası Mehmet Usul 
"“Pahalılık malzeme yokluğu canımıza tak dedi. Bu hükümetten bunu beklemiyorduk. Zaten eskisinden ağzımız yanmıştı" 


Ali Balta, marangoz atölyesinde baskül kasası yapıyor. "Yeter ki fabrika yapılsın dedik. Arazimizi ipotek ettirdik. Fabrikayı yaptk, elektriği getirttik. Hükümet ne yaptı? 1 milyon lirayı kağıt üstünde, verilmiş gösterdi. 


met işi ciddiye almıyor, diyor ve fabrikanın faydalarını yeni baştan anlatıyor. 

Ustalarla birlikte fabrikaya gittik. Bütün köyün mahareti bu fabrikada. İnanılmaz bir çabuklukla yoktan var etmişler, fabrikayı kurmuşlar. 120'nin üstünde ortağı olan kooperatifin başkanı anlatıyor: 

“1974 yılında fabrikanın temelini attık. Aynı yıl, sırf köylünün 


çabasıyla elektriği getirdik. Köyü | 


müzün Makina Mühendisi Yusuf trafo hattını kurdu. Fabrikayı kurduk. Fabrika için gerekli olan takımların çoğunu getirttik. 

Mehmet Demirel söze yor: 

“Sanayi Bakanlığı'ndan gelen- ler fabrikayı görünce nasıl yaptığımıza şaşıp kalıyorlar. Ama o kadar, iş yardıma gelince yok." | 

Öyle nutukla temdi atılmış fabrikalara benzemiyor karşımız- daki. Gerçek bir fabrika, Ama ener ji bağlantısı için onay çıkmadığı için, kapısında kilit duruyor 

Herşeyi kendileri yapmışlar. Bi ri atılıyor "devlet bir su işini üstu ne almıştı. Üç müteahhit değişti Beş sene geçti aradan hâlâ suyu 


karışı- 


muz gelmedi." Hepsi gülüyorlar Pres, torna, mengeneler, oksijen kaynağı, testere, şahmerden 


vs. tamam. Fabrikanın üretime geçebilmek için pulanya lazım, freze, tav fırını lazım. Köy İşleri Bakanlığı sadece bir milyon lira verse fabrika hemen üretime geçecek 


diyorlar. 
Fabrikanın milli ekonomiye ne gibi katkıları olacağını sorduğu 


muzda "bir kere" dediler, "çevre nin ihtiyacı olan fındık ilaçlama makinası, fındık ayıklama makina sı yapacak. Bunlar çok gerekli bi zim bölge için. Sonra Anadolu'nun ihtiyacı olan pulluk, römork ve diskore yapacağız. İlerde duruma göre fabrika gelişirse, fabrikaya ek olarak büyük tonajlı baskül imalathanesi düşünüyoruz." Fabrikanın 


içindeki aletlerin resmini çektik Monte edilecekleri yerleri de hazırlamışlar. 


YARIN: 


KÖYÜN MUCİDİ MÜMİN ZİHNİ USTA 


ra ortak bildiride, 7 ülkenin petrol dışalımını 
1984 yılına kadar beş 
yıl süreyle sınırlama kararı aldıkları belirtildi. 

Öte yandan, zirvenin gündeminde yer alan birinci madde olan enerji konusundaki anlaşmadan sonra, Vietnamlı göçmenler konusunda, BM' 
nin bir uluslararası konferans için çağrı yapması kararlastırıldı. 

PETROL DIŞALIMI 

DONDURULDU 

Tokyo zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiriye göre, ABD, Japonya ve Kanada, AET üyesi olan İngiltere, Batı Almanya, Fransa ve İtalya'nın beş yıl süreyle, 1948'e kadar petrol ithalatını sınırlama kararına uydular ve daha önce ithalatı sadece iki yıl süreyle 1977 yılı düzeyinde tutma konusunda ki isteklerinden vazgeçti- ler, 

Buna karşılık zirveye katılan dört AET ülkesi ithalat miktarlarını bu süre içersinde kendilerine göre bireysel olarak saptayacaklar ve diğer 5 
AET ülkesinden de aynı yolu izlemelerini isteyecekler, 

VİETNAMLI 
GÖÇMENLER 
SORUNU 

ABD Başkanı Carter, zirvede yaptığı konuşmada, ABD'nin bundan sonra her ay 14 bin Vietnamlı göçmeni , kabul edeceğini açıkladı. Bu şekilde ülkeye alınan göçmen sayısının iki kat artacağını belirten Carter, ABD ve ekonomik zirve toplantısına katılan diğer devletlerin, Vietnamlı göçmenler soruhunu içeren ivedibir BM 


Konferansı toplanması için çağrıda bulunacağını söyledi. 

ABD'nin göçmenler 


konusunda aldığı kararın yanısıra, zirveye katılan diğer ülkeler daha fazla göçmen almak ve bu göçmenlerin yerleştirilmesi için daha fazla ödenek ayırmak üzere söz verdiler. 


goru 
Petrol Ofisi 
Genel Müdür 
Vekili Büyükburç: . 
” Petrol tüketimini kısacak önlemler 


n alınmalı 


HABER MERKEZİ 
Petrol Ofisi Genel Müdür Vekili Fikret Büyükburç, OPEC ülkeleri tarafından petrole yapılan zamdan Türk ekonomisinin en az zararla kurtulabilmesi için gerekli tüm önlemlerin en kısa zamanda alınmasmı istedi. 

Petrol Ofisi Genel Müdür Vekili Büyükburç bu konuda şunları söyledi: 

"Ülkemiz bugün içinde bulunduğu koşullara göre bu ağır yükü taşıyabilme imkanından yoksun bulunmaktadır. Ülkemizin bu ağır koşullar- dan en az yara alarak kurtarılması için aşağıdaki önlemlerin alınmasmda zorunluluk görmekteyiz. Bunlar birinci olarak tüketimin mümkün mertebe azaltılması için şehirlerde toplu taşımacılığa yönelinmesi, otomotiv sanayinden üre-, tilen otomobillerin büyük ölçüde dış satıma yönelinmesi bunun için özendirici önlemlerin alınması, ekonomik ömrünü doldurmuş 8 silindirli araçların seferden kaldırılması, şehirlerimizde pla- ka sınırlamaları konulması, otomobillere hız sınırları getirilmesi kaçınılmaz görülmektedir." 


MN L 


AydınlıkfI 


Kendi savunmanı kendin yap 


Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi pusuya düşürülerek öldü- 
-üldükten sonra yetkililerimiz kamuoyuna açıklamalar yaptılar: à 

"Bütün gazetelerin sahiplerine, genel yayın müdürleriyle yazı işleri müdürlerine ve yazarlatma kendilerini korumaları için tabanca taşıma ruhsatı vereceğiz." 

O zaman, "Galiba durumu biraz kavradılar. 
Öğretim üyelerini, aydınlarını, yazarlarını katilerin kurşunlarından koruyamadıklarını farkettiler, hiç değilse silah ruhsatı verelim de kendilerini korusunlar" diye düşünüyorlar sanmıştık. 

Bu açıklama üzerine sürekli tehdit altında bulunan bir yazar olarak biz de haberin doğruluk derecesini öğrenmek ve başvurmak istedik. 

Önce Emniyet yetkililerine sorduk. 

"Doğrudur" dediler. "Müracaatınızı yapın, ruhsatınızı verelim." 

Bunun üzerine dilekçemizi yazdık. 

İçişleri Bakanlığından Valiliğe, Valilikten de Emniyete havale edildi. 

Üstelik Vilayetteki yetkililer, "Aman" dediler, "'evrakınızı elden takip edin, yoksa çok uzar," 

İyi ki böyle demişler de, eyrakımızı elden takip etmişiz. 

Tam dört ay uzayıp giden bir bürokrasi yolculuğuna başladık. Bir de elden takip etmesek ne olacaktı, orasını varın siz hesabedin. 

İkametgah kağıdı, doktordan sağlam raporu, nüfus örneği, savcılıktan sabıkasızlık kaydı, dört fotoğraf... 

Bunları tamamladın mı? 

Bitmedi. 

Altıncı kata çık, kaydettir. Üçüncü kata in havale ettir. Tekrar altıncı kata çık, evraka ver... 

Tamam mı? 

Değil. 

Ne olacak? 

Evrakı bırakın, “gerekli incelemeler" yapılacak. Bu arada siz işin acele bitmesi için şu kagıdı alıp mahalle karakolunuza gidin, oradan da "olur" almanız lazım. 

Mahalle karakolunda uzun bir sorgudan geçme. "Kimsin, nesin, ne iş yaparsın, neden ruhsat istiyorsun vb." 

Sorgulama bitiyor. "Kusura bakmayın, Kaymakamlığın emri var. Bu iş durduruldu. Kimse- ye ruhsat verilmiyor" diyorlar. 

Tekrar baştan bütün hikayeyi anlatıy orsunuz. İçişleri Bakanlığının emri, Valiliğin ve Emniyetin talimatı vb. 

"Peki öyleyse şimdi gidin, biz cevabımızı yazıp Emniyete bildiririz. Bir ay kadar sonra gidip Emniyetten sonucu öğrenebilirsiniz." 

Hükümet hayatınızı tehlikede görüyor, Eim:- niyetle karakol, oraya git, buraya git diye vakit geçirtiyor.. Ve, bu bürokrasi yolculuğunun sonucunda Emniyetten aldığınız cevap: "Hay atı- nın tehlikede olduğuna dair yeterli bilgi bul wamadığından talebinin reddine..." 

Belli ki "gerekli incelemeler" yapılırken y ine "iyi saatte olsunlar" işe karışmış. Belki de ' 'Bizim açımızdan hayatı tehlikede değil" demiş ler. 

İşte hükümetin tehdit altındaki gazetecil ere hiç değilse kendilerini korumalarıyla ilgili kırarının uygulaması da bu. 

İşte anarşiye karşı amansızca mücadele ed en, bugüne kadar birçok cinayetin sorumlusunu | kulağından tutup açığa çıkaran, Maraş katliam ını aydınlatan, halkı bölmeye çalışanları tek tek teşhir eden, bu yüzden de bütün mensupları her gün ölümle tehdit edilen gazeteye yapılan işler n; 

Hem eşkiya ile başedeme, aydınlarını eşkiy za kurşunlarından koruyama, hem de onları savunmasız birak. Ruhsat vereceğim dediğin haldı», MİT'in, şunun bunun işe karışıp verdiğin karsıra engel olmasına boyun eğ. 

Hükümet halkını, aydınlarını eşkiyaya karşı savunmasız bıraktığına göre, herkese "kendi sa» vunmanı kendin yap" demektedir. 

Zaten, İçişleri Bakanının geçenlerde Can Pulak'a verdiği demeçte "Bence isteyen silah taş malı" demesinden de bu anlam çıkmıyor mu? 


Görev yapmaları engellenen öğretim göret )lileri basın toplantısında. 


TÜMAS, SBYO” nun bazı öğretim görevliler ine yapılan uygulamaları k ınadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
TÜMAS (Tüm Asistanlar Birliği). İstanbul Şubesi dün İİTİA'ya bağh Şişli Siyar sal Bilimler Yüksek Okulunda bazı asistanlar: a uygulanan anti-demokratik btiskıları protes to etmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi , y 
Profesörler Kurulu 20 Haz iran 1979 
günü yaptığı toplantıda Şişli Siyas al Bilgiler Yüksek Okulunun önce fakülte hal ine getirilmesi, daha ileride de Bahçelievler 'deki Şişli Siyasal Bilimler Fakültesi ile bi eleştirilmesi yolunda ilke kararı almıştı. Alinan kararın ertesi günü, Bahçelievler Siyasal Bilgiler Dekan Vekili Prof, Dr. Konur Ertop'un Şişli Siyasal Bilimler Yükselt Okulu üz;erinde tasarrufta bulunma yetkisi bulunmam asına rağmen bu okula giderek görevli bir doçent ile dört aari çalıştıkları odals ırı terke 7zorladığı belirtildi. F 
Dün yapılan basın toplantısında adı geçen görevliler Konur Erto p'un okuldaki görevlerini engellemesine gere kçe ola:ak kendilerinin "gerici" olduklarını icldia ettiğini belirterek, bunun bir uydurma olduğunu ifade ettiler, TUMAS İstanbul Ş besi, /SBYO'nun öğretim elemanlarına yapılan bu anti-demokratik işlemi kınadı ve durum un hernen düzeltilmesini istedi. 


Yavuz Çekirge 


Bu yazımızda, 17. yüzyılda, burjuva müziğinin nasıl devrimci bir karakter taşıdığını göstermek istiyoruz. 

Avrupa'da klasik müzik, feodalizm devrinde kiliselerde çalınan ve hakim sınıfın müziği olarak karşımıza çıkıyor. 
Kilise müziğinin toplumsal görevi, halkı ağanın (beyin) tehdidi ve idaresi altında tutmaktı. İnsanlara zevk alacakları bir müzik yapıtı sunmak gibi bir isteği de yoktu. Müzik konularını tanrı, günah ve şeytanın değişik görünümlerinden seçiyordu. Bunun yanı sıra bir saray ya da konak müziği de vardı. Ünlü kumandanların, yüksek dereceli memurların övgüsünü konu edinen müziğin tonları kilise müziğinden kaynaklanıyordu. 

Kilise müziğinin kuralları oldukça katıydı. Tek tema, tek tempo ve birkaç' çalgı üzerine inşa edilen müzik yapıtlarının dini sözlerle ya da SÖZSÜZ. olarak kiliselerde çalınıp söylenmesi kilise müziğinin belirgin özelliğiydi 

15. yüzyıldan itibaren yeni burjuva müziği, kilise müziğine karşı bir karakter taşıyarak gelişti. Burjuva devrimlerinin 17, ve 18. yüzyıllarda gerçekleşmesiyle birlikte de hakim müzik oldu. Bu burju- ve müzikçileri müziğe birkaç tema, daha fazla çalgı, majör ve minör değişikliklerini getirdiler. Örneğin Bach HEI 1750), kilise müziği bestelemesine karşın burjuva müziği bestecisidir. Müziği ruhani bir güzelliği konu ediniyordu. 
Bach, dindardı. Bestelediği müzik, ruhun bulutların üzerinde, güzel bahçelerin gül yaprakları üstünde uçuştuğu konuları da işliyordu. Bach, 
18. yüzyıla kadar unutulmuş bir müzisyen olarak kaldı, Burjuva müzikçileri, Bach'ın müziğinin değerini ölümünden çok sonrakeşfettiler 

Müzik tarihini yazanlar, müzik tarihinin bir. eskiyle yeni biçim çarpışması olarak öğrenilmesini istiyorlar. Yeni müzik dahilerinin eskiye başkaldırışıyla ilerleyen şanlı bir müzik tarihi... Oysa mü zikte bir sınıf kavgasının yansıltıldığını göstermek isteyenlerin sayısı pek fazla değil Kilisenin birtakım biçimleri, çok güzel oldukları için yasakladığı ve kiliselerde çaldirmadığı biliniyor. Bügün, hiç bir kilisede Beethoven çalınmıyor; bir Chopin,bir Liszt müziği kilisenin varlığını tehdit eden müzikler olduğu için kilise kapılarından içeri bile osokulmuyor, Bur juva sınıfının savaşı müzik alanında süregidiyor ve şiddetli bir karşı koymayla karşılaşı yor. İdeolojik olarak burjuva sınıfı, kişinin özgürlüğünü fe odal hiyerarşiye karşı bir silah olarak kullanıyor. Feodalizmin katı kurallarıyla, engi zisyonlarla bunalmış halkın, düşünce özgürlüğünü, zevk alma özgürlüğünü anlatan müzik yapıtları devrimciydi o vakitler. Feodalizmin zincirlerinin kırılmasını konu edinen, tanrının her zaman her şeyin merkezinde bulunduğunu ile ri süren tezlere karşı, gelişimi yöneten dahilerin olduğunu ortaya koyan müzik, kurtuluşun müziği oldu 

Müzik tekniği açısından, feodalizmin dar kalıpları yerine müziğin en geniş olanaklardan yararlanması, her tür biçimin özgürce kullanılması ve müziğin derinlerine inilme- si atılımlarının örnekleri verildi. Müziğin görevinin artık tanrıya değil de insanlara hizmet etmek olduğu görüşü benimsendi.Senfoni biçimi Viyana klasikleri olarak i mlan üç dahi müzisyénle ge-L işiminin doruğuna ulaştı. 
E laydn (1732-1809), senfoni- nin temellerini attı, Mozart (1 756-1791) ve Beethoven (1, 770-1827) bu gelişimin doru; ğuna ulaşmasını çabuklaştır dilar. Beethoven, devrimci çağ 'da yaşadı ve kendisi de dev rimciydi, yani cumhuriyet 


Avrupa’ da 17. yüzyılın Devrimci Burjuva Müziği 


çi.Beethoven'in yapıtları, burjuva sınıfının ideolojisinin bir özeti olarak değerlendiriliyor. 

Doğal olarak, müzikte yansıyan ideolojinin ekonomik gelişmeyle bir ilişkisi vardır. 17. yüzyılda kişinin özgürlüğünü ortaya çıkartan. sanatın özgürlüğü,her türlü biçimi deneme hakkı, ekonomik alandaki serbest rekabetle ilişkiliydi. Burjuva devrimi- nin ardındaki güçler, kentler- de yığılan ve küçük atölyeleri, dükkanları olan kitlelerdi En sonunda feodalizmin yarattığı katı kurallar kırılmış serbest rekabetin dilediği gibi biçimlendiği bir ekonomik yapıya geçilmişti, Konser salonları, kitleye de açıldı. 14. 
yüzyılda yalnızca soyluların girebildiği konser salonlarına şimdi parasını ödeyebilen herkes giriyordu artık. Tanrının cezalandıracağı korkusu olmadan rahat koltuklarda oturup müzikten zevk alma olanağı, parası olan herkese açılıyordu. 

Bu devreye kadar Alman, Fransız, İtalyan ve biraz da İngiliz olan müzik, burjuva devrimiyle birlikte diğer Avrupa ülkelerinde de gelişmeye 


koyuldu. Milli romantizm akımı hemen hemen bütün ülkelere yayıldı. Çek, Rus vb, müzikçileri merkezi Av- 


rupa (o müzikçileriyle atmaya olanak buldu. 

Bu tatlı gidiş, 1848 yılında endüstrinin gelişmesi ve işçi sınıfının varlığını duyurması nedenleriyle durdu. 


aşık 


yansıtan müzik, altyapıdaki değişime ayak uydurmak zorundaydı. 
Geniş kitlelerce dinlenen mü- 


zik dinleyici kaybetmeye başladı. Burjuva sınıfıyla işçi sınıfı arasındaki o çelişkiler 


gitgide büyüyordu. Çelişkiler eskiden devrimci olanı şimdi gerici olarak damgalıyordu. 
Bestecilerin kitleyle ilişkisi sınırlanyor ve kendi küçük çevrelerine çekiliyorlardı. 
Beethoven, müziğiyle gerçekten bir dahi olduğunu kanıt- 


lamıştı. Ondan sonra gelen besteciler, Paganini (1782- 1840) Chopin (1810 - 1849) 


Liszt (1811-1886) müziği kişiselleştirdiler, Teknik yetenek ve sunuluş biçimi, müzi ğin kitlede uyandırdığı çağrışımlardan daha önemli tutulmağa başlandı, Beethoven’ in dahiliğine ulaşmaya çalışan besteciler, gitgide teknik konular üzerinde uzmanlaşmağa, üstün insan (sanatçı) tavırlarını benimsemeğe heveslendiler, Endüstri çağının bestecileri, kitleye arkalarını dönüp çalgılarının çıkaracağı en güzel notaları ararlarken, müzik ihtiyacını karşılayamadıkları kitlenin talepleri, 18, yüzyılın sonlarında yeni bir müzik türünün ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni besteciler, "hafif" müziğin örneklerini " ciddi"! müziğe bir tepki olarak ortaya çıkardı- 


lar. Eskiyle yeninin hesaplaşması başlamıştı artık. 
"Ciddi" müzik bestecileri, Arnold Sechönberg'e dek 

devrede romantik 

aralarındaki köprüleri o attılar. Schönberg (1874-1951), on iki ton müziği olarak adlandırılan 


müziği buldu. Alışılmış tonların dışına çıkan Schönberg Atonal (tonsuz) müziği ortaya çıkarmakla, burjuva müziğinin gelişimine noktayı koydu. Schönberg'den sonra artık "yıldızların altında yeni bir şey yoktu"! 
Schönberg,müziği üzerinde konuşanlara, anlamıyoruz diyenlere tek birtümceylecevap veriyordu: "'Müziğimi dünyada tek bir kişi anlasın o bana yeter"! Nereden nereye, Beethoven geniş kitlelerce dinlenirken, Schönberg ve ondan sonra işi iyice matematiğe döken eloktronikçiler yaptıkları müziği kendileri dinlemek zorunda kalıyorlardı. Ölümden sonraki ülkede hayaletlerin birbiriyle konuştuğu bir evren... 


$ l ra 
` Bir Çin halk komününde film bir genç 


Çin’ de gezginci film gösterileri 


Pekin radyosu 4 Haziran terileriyle ilgili bir yazı yay 


nin nasıl yaygınlaştırıldığı ekiplerinin üretimle, köyle 


“Balıkçı Köyünde Bir Gece” 


Avdan dönen kırmızı fenerli balıkçı gemileri liman- daki demir atmış bir muhri- bin yanına toplanıyorlar. 
Balıkçılar kendi gemilerinde oturarak yeni bir Çin filmi seyretmeye | koyuluyorlar. 
Perde kaptan köşkünün önünde, film makinası motörun başında 


Cansu eyaletindeki bir ilçenin film gösterme ekibi iş başındadır. Ekip gün boyunca o komün senin, bu üretim tugayı benim diyerek dolaşıyorlar ve film gösteriyorlar. 

Çin'de bu gibi gezici film gösterme ekiplerinin sayısı 
1977 yılının sonunda 60 bin“ 
den fazlaydı. Çin'in hemen hemen her köyünde hayvancılık bölgesinde ve adaşında göstericilerin ayak izlerine rastlamak mümkün, 


güç dağlık bölgelere bile gidiyorlar. 
Makinalarını ya sırtlarında taşıyorlar, ya da hayvanlara bindirerek götürüyorlar. 
Gonto eyaletinin kenarında bulunan Jao-Pi ilçesinin,Sinyan dağında oturan iki köylü ailesi evlerinin önünde film seyredebiliyorlar. Gezici film göstericileri sık sık sırtlarında makinaları dağa tırmanarak filmleri ayaklarına kadar götürüyorlar. 


Ulaşılması 


Sinşa eyaletinin Runşa vilayetinde film gösterme ağı hızla gelişiyor. Şimdi bu ilin köylerinde 300'den fazla ekip var. Bu sayede dağlık bölgelerde yaşayan komün üyeleri bile film seyredebiliyorlar. 


Kurtuluştan önce Çin köylülerinin çoğu film seyretme olanağından yoksundu. Yeni Çin'de de bu durumu değiştirmek için devlet veya komün tarafından kurulan film gösterme ekiplerini beraber geliştirme siyaseti izleniyor 


Örneğin Hunan eyaletin- de devletin ilçelerde kurduğu film gösterme ekiplerinden başka her komün'de kendisine bağlı bir ekip kurdu. Komün düzeninde ki film gösterme ekiplerinde çalışanlar ise üretimden ayrı olmayan köylülerdir 

Gündüzleri tarlalarda çalışan göstericiler filmin kop- 


“Musgrave'in Dansı” J 


oyunu 


terilerinin üretime nasıl hizmet ettiği, film gösterileri- 


konusu işleniyor. Yazının tam metnini yayınlıyoruz. 


v 
/ 


e 


e 


gösteri ekibinde çalışan 


tarihinde Çin'de film gösınladı, Bu yazıda film gös- 


ve kurulan film gösterme ve işçilerle iç içe olduğu 


yasını aldıkları akşam köylülere gösteriyorlar. Bu gösteriler köylülere sadece birkaç kuruşa mal oluyor. 


Film gösterme ekipleri tarım üretiminin geliştirilmesine yardımcı olmak için çeşitli köylerin özel şartlarına ve mevsimlerin iklim özelliklerine göre bazı bilimsel filmler de gösteriyorlar. 


Örneğin Hunan eyaletinin Pi ilçesi Film Gösterme Ekibi bu yıl pirinç ekimini yaygınlaştırma çalışmalarına yardımcı olmak için köylülere "Melez Pirinç" adlı bilimsel filmi gösterdi. Köylüler bu filmi seyrettikten sonra melez pirincin bütün vasıflarını daha iyi kavradılar ve melezleme yöntemini öğrendiler, Böylece iyi bir melez pirinç ekimi ilçede başarıyla yaygınlaştı. Geçen yıl bol pirinç ürünü alındı. 
Göstericiler gittikleri her yerde oradaki bölgesel gelişmeleri topluyor ve fotoğraflarla slayt gösterileri düzenliyorlar. Filmden önce müzik eşliğinde bu slaytları gösteriyorlar. Komün üyeleri bunu çok beğeniyorlar. Çin sineması ve kuruluşları son yıllarda seri halde 8,75 milimetrelik gösterici üretiyorlar. Sadece 10 kilo ağırhğın- daki bu mini gösterici kolayca taşınabiliyor ve yalnız meydanlarda değil, Moğol çadırlarında ve köylülerin evlerinde bile kullanılabiliyor. Devletimiz film kopyalarını bu mini göstericilere uygun boyutlara küçülten fabrikalar da kurdu. Bu makinaların köylerde geniş çapta kullanılması sonucu köylerimizdeki film gösterme çalışmaları gün geçtikçe gelişiyor. 


Bunun için Nayning ve Hojehoş gibi azınlık özerk bölgelerinin o merkezlerinde Çin filmlerini azınlık dillerine çeviren kuruluşlar var, 


Her eyalet, eyalet düzeyindeki şehir ve özerk bölgede bir sinema şirketi, her ilçede de yaygın gösterme istasyonu var. Bu istasyon, ilçede film dağıtım ve oynatımını yönetiyor. Öte yandan komün ve üretim tugayları için de göstericiler yetiştiriliyor 


anacek Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 


Aydınlı 6| 


Kulüpler bütçelerini Futbol Federasyonuna bildirmeye başladılar 


@ Federasyona verilen rakamlara göre Fenerbah eşiktaş'ın 18.890.000 lir. 


Galatasaray'ın 19.549.962 lira, Trabzonspor'un 13.042.569 lira 


© Ote yandan Galatasaray'ın 35.585,25 lira, Beşiktaş' 


Fenerbahçe'nin 1.359.110 lira borçlu görünüyor 


© Yönetmeliğe göre kulüpler bu bütçelerinin yüzde 25'i oranında transfer yapabilecekler 


ANKARA (THA) 
Türkiye liglerinde yer alan kulüpler, Futbol Federasyonuna bütçeleri bildirmeye başladılar. 

Futbol Federasyonuna verilen rakamlara göre Fenerbahçe'nin 1978 
sezonu bütçesi (22.745 
809 lira, Bu arada lig 
şampiyonu Trabzonspor 13.042.569 bütçe sıralamasında ikinci durumda bulunan Galatasaray 19. 
549,809 Beşiktaş ise 18. 
890. liralık bir bütçeye sahip olduğunu bildirdi- ler. 

Öte yandan Galatasaray'ın 35.589.250 Beşiktaş'ın 31.955.735 Fenarbahçenin de 1.359, 
110 lira borcu gözüküyor. 

YÖNETMELİK 
NE DİYOR 


Kulüplerin transfer harcamalarıyla ilgili yönetmelik, bu bütçelerinin yüzde 25'ini Temmuz ayında kullanmalarını öngörüyor. Bu durumda Fenerbahçe yaklaşık 5,5 milyon, Trabzonspor 3,5 milyon, Beşiktaş 4.5 milyon, Galatasaray ise 5 
milyon liralık transfer yapabilecekler. 


ketbol Turnuvasında 


nı 53-22 yendi. 


tirdi, 


Yıldız Kızlar Basketbol Turnuvasında ilk galibiyetini alan İUSK dün de Şehremini karşısında başarılı bir oyundan sonra ilk yarıyı 26-10 önde bi- 


İkinci yarıda da başarısını sürdüren İUSK, hem rövanşı aldı hem de ikincilik iddiasını sürdürdü. 
İUSK Pazartesi günü oynanacak olan Anadolu- 


Yüzücülerimizden yeni 


. Türkiye rekorla 


Sadri Özün 


Yakut Alça 


Yugoslavya' ya gidecek yüzücülerimiz belli oldu 


ANKARA (THA) 
3-4 Temmuz günlerin de Yugoslavya'nın Lubi- 


necek Uluslararası Yaş Grupları Belgrat Yüzme yarışlarına katılacak yü- 


ana kentinde düzenlene- o zücülerimiz belli oldu. 
cek Uluslararası Yaş Grupları Dan Borca ve Buna göre Yüzme Mil- 


Lubiana kupası yarışları ile 6-7 Temmuz günle rinde Belgra!'ta düzenle 


li Takımında yer alan yüzücüler şöyle: Sabri Özün, Güneş Evgin Ferdi 


DUYURU 
Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete Karşı Adapazarı - İzmit 
GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ VE 
MİTİNGİ 
(7 -8 Temmuz) 
için 
Bağış Kampanyası Açılmıştır Bağış yapmak isteyenler, bağışlarını aşağıdaki hesap numarasına yatırabilirler 
Bülent Baş: İş Bankası İzmit Kocaeli Şubesi Hesap No: 59773-1 


Doktoroğlu ve Yakut Alça. 
Yüzücülerimizin antrenörlüğünü Hikmet Özün kafile başkanlığını Ali Barçın yapacak. Yüzücülerimiz 2 Temmuz'da Yugoslavya'ya hareket edecekler, 


iskenderunlu 
Ersin 15 liraya satışa çıkarıldı 


ANKARA (THA) 
Kulüpleri | tarafından satış listesine konan fut- 


bolcuların o bir * bölümü daha açıklanmıştır. 
Listede İskenderuns- 


porlu Ersin Kayaalp, bir paket sigara parasına (15 liraya) satışa çıkarılırken bedelsiz olarak satış listesinde yer alan diğer futbolcular şöyle: 


Anadoluhisarı Kız basketbol takımı 


, Kızlar Basketbol Turnuvasında İÜSK İKİNCİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR 


SEDAT ARZUOĞULLARI 

İUSK tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Bas- 

Şehremini'ni 43-27 mağlup eden İUSK ikincilik iddiasını sürdürüyor. 

Diğer karşılaşmada ise Beşiktaş Anadoluhisarı" 


çe'nin bütçesi 22.745.809 lira, 


a, 


ın 31.955.735 lira, 


hisarı-Şehremini maçının sonucunu bekliyor. 
Pazartesi günü Anadoluhisarı Şehremini'ni yendiği takdirde İUSK, turnuvayı Beşiktaş'ın ardından ikinci olarak bitirecek. 

,, Günün diğer karşılaşmasında ilk yarıyı 27-7 önde bitiren Beşiktaş, Anadoluhisarına 53-22 galip geldi. 

10 günden beri sürmekte olan turnuva puzartesi 
günü sona erecek. Pazartesi günü yapılacak olan ari programı şöyle: Veteriner Fakültesi saonu: 

14.00 Beşiktaş - İUSK 

15.15 Anadoluhisarı- Şehremini, 


ÇAĞRI 


MİLLİ 
BAĞIMSIZLIK ve BİRLİK 
TOPLANTILARI 


Toplantı ve 
Gecelere Katıl! 


ZONGULDAK 


30 Haziran - Cumartesi 
Yer: Gürol Sineması Konuşmacılar : 


Doğu PERİNÇEK 
(TİKP Genel Başkanı) 
Erdal ÖZTÜRK 


Saat: 19.00 


(TİKP Zonguldak Jl Başkanı) Halk Ozanları: Abdullah Papur Abuzer Karakoç 


Devrani 
Halk Oyunları Aydınlık Korosu 


AT ER AMA 
KARABÜK 


1 Temmuz — Pazar 
Yer: Şato Düğün Salonu Saat: 19.30 


Konuşmacı: Doğu PERİNÇEK (TİKP Genel Başkanı) 
Halk Ozanları: Abdullah Papur Abuzer Karakoç 
Devrani 
Halk Oyunları Aydınlık Korosu 


TÜRKİYE 


Tertip Komitesi 
Yer: Aya İrini Kilisesi: Saat: 
19.00. Fiyatlar: 150, 100, 75, 50 
lira, 5 

Çekoslovakya'da Brno Devlet Filarmonisi'nin Oda Müziği bölümünü yürütmekte olan Janacek 


"Sargeant Musgrave'e Dance." 
Sunan: Devlet Tiyatrosu, Yazan: John Arden. Yöneten: Christop- her G.Sandford. Yer: Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon. Saat: 21.30. Fiyatlar: 100,75,50 lira 


İŞÇİ KÖYLÜ 
PARTİSİ 


İskenderunspor'dan 
Eşref, Alkın 


Orduspor'dan Dursun, 
Ali 


DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN 
İNGİLİZCE DAKTİLO YAZABİLEN 


Ka Yaylı Çalgılar Dörtlüsü şu yapıtla- ELEMANLAR ALINACAKTIR D. Bakır'dan o Muhar- 
“Yedi Köyün Yargıcı” rı seslendirecek: "Beethoven'in rem,Ömer Halit “Dörtlü, Fa Majör Opus 135". i z A oyunu er ağ yağ ; zpr Beşiktaş'dan Tahsin ANKARA TELEFON Çocuk Sini Sunan: Devlet iel en Enstitümüze sınavla İngilizce daktilo yazma- Hasan BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDĘN 

Mi DR Ni Ata- lü, No: 2, Samimi Mektuplar." aar plen Dreri paN elo ana Rizespor'dan Musa 

10. <Oneten: Serap Büyükağaoğ- a , 5 Coşkun, Gürbü: i 1- Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 228 adet avcı 

lu. Yer: Atatürk Kültür Merkezi Milliyet Gazetesi 657/1897 sayılı Devlet Memurları Yasasının ham GÜNİ Ziya, Ya EM iş amaa Fanal 


Konser Salonu. Saat: 11.00. Fiyatlar: 50, 25 lira 


Belcika Flandern 
Kraliyet Balesi 
Yer: Açıkhava Tiyatrosu. Saat 


48, maddesindeki nitelikleri taşıyan isteklilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 15.7.1979 tarihine kadar Enstitümüz Personel Şubesi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir., 

İlgililere duyrulur. 

Adaylardan istenecek belgeler: 


ke 0 zılı teklif mektubu alma usulü ile satın alına-Bu arada Beşiktaş da, caktır, 


daha önce Trabzonspor dan iki milyona alınan Tuncay Mestçi de bedelsiz olarak satış listesine 


Liselerarası Halk Oyunları Yarışması Finalistleri 


Yer: Yedikule. Saat: 17,00. Ücretsiz, 


2- İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edilecektir. 


X se : 1. Diploma konurk İskenderun- 3- İhale 26.7.1979 günü saat 15.00'de Başmji- a 200, 150, 100, Erkan Yücel'in 2. Nüfus Cüzdanı Aslı spor'lu o futbolcu da dürlüğümüzde yapılacaktır, 5, 50 lira, “ iah’ 3. İkametgâh İlmuhaberi bii lira karşılığında sa- -G i l edil. 
Belçika'nın Flandern Kraliyet Meddah’ı g d d 4- Geciken teklifler kabul edilmez 


4, Aşı kağıdı 

5. Doğruluk Kağıdı (Savcılıktan) 

6, Altı adet fotoğraf 

7. Askerlik tecil veya terhis belgesi ! 
(Basın: 17374—635) il 


tış listesinde bulunuyor- 


Balesi, şu eserleri sergileyecek: lar. Bu futbolcular: 


"Opuz Vivaldi", "İlkbahar"; "Bu çek). Müzik: Cenan Akın, Yer: Ölüm Olabilir mi?" "Grand Ho- Gülhane Parkı. Saat: 17.00, Ücrettel." siz. 


5- Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamak- ta veya tercih yapmakta serbesttir, (Basın: 17144-634 


Yazan; Erol Toy (Düş ve Ger- 


Hasan, Banıttın, 


Erkan Yücel "Meddah" oyununda Recai, Tuğrul ve Yalçın 


5 
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30 HAZİRAN 1979 


U-2 olayı halktan... 


(Baştarafı 1. sayfada) başarılı bir şekilde sürdüğünü" belirten genel bir açıklamayla geçiştirdi. Son olarak da önceki gün, Dışişleri Bakanlığı “SALT-2'nın olumlu karşılandığını" belirten başka bir genel açıklama daha yaptı. 
Başbakan Ecevit ise, son yaptığı basın toplantısında "Evren'le aynı görüşte olduklarını" ileri sürüyordu. 


AP AJANSI'NIN 
HABERİ 


Ne var ki, hükümet kamuoyu önünde açık bir tutum almaktan kaçınırken, AP Ajansının önceki günkü haberi bazı gizli sözleşmelerin varlığını ortaya koydu. Haber, Ecevit'in bir ay ön- 


ce 'kendisiyle görüşen 
ABD heyetine "Moskova'da bu isteği olumlu 


bulur ve karşı çıkmazsa, U-2'lerin Türkiye üzerinde uçmasına izin veririm" dediğini kaydediyor, daha sonra Genelkurmay Başkanı'nın sert demecini ABD'li diplomatları ürküttüğünü belirtiyordu. Haberde, 
ABD'li diplomatların Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden Evren'in demeciyle ilgili bir açıklama istedikleri (o söyleniyordu. 
AP Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü, Amerikalılara aynen şu cevabı vermiştir: "Türkiye'nin U-2 uçuşlarına izin vermek konusunda aldığı tavır, ABD delegasyonunun geçen ay 


Mimar ve mühendisler... 


(Baştarafı 1, sayfada) marların sendikal haklarını almak için mücadelede kararlı olduklarını söyledikleri toplantılarda şu talepler dile getirildi: "Sorunlarımızın 657 sayılı Personel Yasası ile, yan ödemelerle, tazminat tasarılarıyla değil, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşmakla geçici de olsa çözülebileceğini biliyor ve buna göre mücadeleyi sürdürüyoruz. Haklarımızı elde edinceye dek. örgüt- 
Jü kitlesel gücümüzü en etkin bir biçimde kullanmak kararlılığındayız." 


yaptığı görüşmeden bu yana değişmemiştir." 


AÇIK TUTUM 


Ecevit, muhabirimizin sorusu üzerine TV ve basın mensuplarının önünde "Evren'le aynı görüşteyiz" derken, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 
ABD diplomatlarına "görüşümüz değişmedi” şeklinde bir açıklamada bulunması açıkça kamuoyunun aldatılması şeklinde yorumlandı. Evren, 


Muhsin Batur, Şener Battal'ın demeçleri, TİKP'nin Oo kampanyası, 


YSE-İş ve İleri Maden-İş gibi sendikaların aldıkları mücadele kararlarıyla iyice duyarlı hale gelen 
U-2 konusuyla ilgili bu ikili tutum oldukça sakıncalı ve tehlikelidir. 


DÜNYADA YANKILAR 


Türkiye halkının tepkisi, U-2'ler ve dolayısıyla SALT-2 konusunda 
ABD'deki o yatıştırmacıları telaşa düşürürken, Rusya'ya teslimiyete karşı çıkan Amerikalı senatörler SALT-2'nin Senato'da onaylanmasına karşı bir kampanya başlattılar. Bu da Viyana' 
da dünya barışını tehdit eden bir anlaşma imzalayan iki süper devlete ve özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı son derece önemli bir gelişmeyi gösteriyor. Türkiye hükümetinin, ülkemizin ve dünya barışının çıkarları bakımından bu derece önemli bir konu hakkında, kamuoyunun önünde berrak bir açıklama yapması ve U-2' 
lere kesinlikle izin vermeyeceğini belirtmesi gerekir. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Grup Sözcüsü Şener Battal dün gazetemize yaptığı açıklamada, "Detant ve SALT-2 Türkiye aleyhine uygulamalar doğurabilir. Evren'in sözlerini, geri alınması mümkün olmayan bir karar olarak değerlendirmek istiyoruz" dedi. İleri Maden - İş Sendikası Yürütme Kurulu da yaptığı açıklamada TİKP'nin kampanyasını desteklediklerini belirtti. 
Öte yandan, U-2'leri 


A 
BUĞU 


17.05 KOMEDİ DÜNYASINDAN 


17.00 HABERLER 


17.30 FLİPPER 
18.00 MÜZİK 


18.30 100 GÜN (Belgesel): Filmde Elbe adasına sürgüne gönderilen Napolyon'un duygu ve tut- 


kuları anlatılıyor. 
19.30 UZAY YOLU 
20.30 HABERLER 


21.15 BEŞ DAKİKA: 18 aydanberi yayınını 


sürdüren "Beş Dakika" 


dizisi bu programdan 


sonra yayınına bir süre ara verecek. Bu program- daki bölümün adı, "Özlem" 

22.35 ŞIP SEVDİ (2. bölüm): Bu bölümde Meftun Bey kız istemek için annesiyle teyzesini görücü yollar. Oynayanlar: Sezer Güvenirgil, Mehmet Ali Erbil, Nisa Serezli, Korhan Abay, Aliye 


Rona, 
22.10 BİZDEN SİZE 


23.10 BARETTA: (Şeytan) 


24.00 HABERLER 


TRTI 


05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

09.02 Çocuk Saati (1) 

10.01 Arkası Yarın 

10.21 Oyun Havaları 

10.30 Hafta Sonu (2) 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

16.05 Ankara Radyosu 
Çok Sesli Korosu 

16.40 Tangolar 

17.02 Dilek Kutusu 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Türküler Geçidi 

09.20 Gönül Telimizi Titretenler 

09.55 Türküler 

10.10 Türk Hafif Müzik 

10.30 Şarkılar 

11.45 Küçük Konser 

12.45 Türküler 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

14.00 Öğretmenler Odası 

14.35 Türküler 


TRT3 


07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.03 Merhaba 
10.00 Müzik Stüdyosu 
11.00 öğleye Doğru 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Müzik Köşesi 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


Sahibi: BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş. adına 


17.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

20.15 Çocuklarımız ve Biz 

20.35 Fasıl 

21.02 Turk Hafif Müziği 

21.17 Şarkılar 

21.30 Dinleyici İstekleri 

22.02 Hafif Müzik 

23.00 HABERLER 

23.10 Cumartesinden 
Pazara 

01.00 Kapanış 

01.00-05.00 Gece Yarısı 


15.00 Dilden Dile 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
17.30 Yurttan Sesler 
18.00 Beş Çizgiden 
18.45 Türküler 

19.30 Hafif Müzik 
19.45 Beraber Şarkılar 
20.30 Haftanın Ülkesi 
21.00 Müzik Söyleşileri 22.30 Hafif Müzik 
23.00 Caz Sevenler İçin 23.55 Kapanıs 


16.00 Anıların Müziği . 

17.06 Çağdaş Türk Sanat Müziği 

18.00 Gençler İçin 

20.00 Dünden Bugünden 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Cumartesi Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapaniş 


FERİT'İLSEVER 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


(Baştarafı 1. savfada) kamında görüştüğü saptandı. 

Yapılan bu görüşme- de Hasan Balcı, "görevinizi layıkı ile yaptınız" deyip Mehmet Leblebici, Ökkeş Kenger, Günör Gençay ve Yunus 
İlhan gibi katliam olayındaki rolleri iddianamede belirtilen MHP'li sanıkların gözlerinden öptü. Adı geçen sanıkların omuzlarını sıvazlayan Balcı'nın "Hiç merak etmeyin, yakında hükümet düşecek hepiniz kurtulacaksınız. Bunu bütün içerdekilere duyurun" şeklinde konuştuğu belirtildi. Balcı'nın bu sözlerini Ahmet Uncu, 
Çetin Diker ve Tabur Komutanı Kemal Gündüz'ün başıyla tasdik ettiği öğrenildi. 

Hasan Balcı'nın tutuklu MHP'lilerle görüşme yaptığı sıra şehir halkı arasında "MHP'li yöneticilerin tutuklulara bol miktarda para sağladığı ve yakında hükümet düşecek denerek tutuklulara moral verildiği" söylentisi yayılmıştı. 


LEBLEBİCİ VE 
KENGER'İ 
BİR ASTEĞMEN DE 
KUCAKLIYOR 

İki öğretmeni öldürten ÜGD Başkanı Mehmet Leblebici, Ökkeş 
Kenger ve Yunus İlhan gibi MHP'li militanlar 
Maraş Piyada Taburu tutukevinde (o yatarlarken, orada görevli Ali Rıza Çokuçar adlı bir Aşteğmen tarafından da korundular. 

Elazığ Ülkü Ocakları eski yöneticilerinden olduğu öğrenilen Asteğmen Ali Rıza Çokuçar katliamda rol alan MHP' 


li tutuklulara moral verip, Savcılık'ta istenilen şekilde ifade vermeleri için dışarıdan içeriye yazılı kağıt getirip, götürdü. Leblebici, Kenger ve Ertuğrul Kaya gibi 
MHP'li militanların gözlerinden öpen Çokuçar' 
m “siz tutuklu değilsiniz, tutsaksınız. Yakında hepiniz serbest bırakılacaksınız" dediği belirtildi. 

Asteğmen Ali Rıza 
Çokuçar'ın suçlu MHP' lilerle yakın ilişkisi orada bulunan mahkumlarca da gözlendi ve Asteğmen'in bu tutumu yetkili resmi makamlara da iletildi. Asteğmen MHP' lilerle yakın ilişkilerinden ötürü tutukevindeki görevinden alınarak arama timine verildi. Ancak Asteğmenin bu görevde de aranan MHP'li militanlara önceden haber uçurup kaçmalarını sağladığı öğrenildi. 


LEBLEBİCİ DE 
BALCI GİBİ 
HASTANEYE 
YATIRILMIŞTI 


Yine bu dönemde, tutukevindeki MHP'li tutuklularla orada bulunan görevli MHP'lilerin ilişkileri sürerken, Mehmet Leblebici, Ertuğrul Kaya, İbrahim Aksoy ve ismi tespit edilemeyen iki MHP'li militanın daha Maraş Devlet Hastanesine yatırıldığı belirtildi. 

Hastanenin göz servisine yatırılan ve kapısında bir erin nöbet beklediği Leblebici'nin, dışarıyla irtibatını Pazarcık Ülkü Ocakları eski Başkanı İsmail Özcan aracılığıyla sağladığı öğrenildi. 


Hergün'ün... 


(Baştarafı 1. savfada) 
dan yargılanan MHP eski 
il yöneticilerinden 668 
numaralı sanık Hasan Bacıoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin, siyasi ve politik bir amaçla Türkiye İşçi Köylü Partisi Kahramanmaraş t 
Başkanı Haydar Güngör ve Aydınlık gazetesi muhabiri Ali Öztürk tarafından yalan yalnış ve maksatlı ihbarlarla mağdur edildiğini öne sürdü- ler. Balcıoğlu'nun avukatları Hülagü Balcılar ve Hasan Batuman TİKP İl Başkanı Haydar Güngör" 
ün yalancı şahit olduğunu, iddianamenin 118. 
sayfasında bir başka olayın ihbarcılığından ötürü yalancı şahitliğinin sabit olduğunu belirttiler." diyor. 

Hergün gazetesinin bahsettiği iddianamenin 
118. sayfası Mağralı camisinin imamı Ali Demirkol'un 23 Aralık 1978 
Cumartesi günü cami hoparlöründen halkı cihada çağırdığı konu edilip, 
TİKP Kahramanmaraş 
Başkanı Haydar Göngür' 
unde tanıklığına başvurulduğu belirtiliyor. 

Haydar Güngör konuyla ilgili ifadesinde, Mağaralı Mahallesi İmamı Ali Demirkol'un cumartesi günü camii hoparlörü ile halkı cihada çağırıp, "İki din kardeşimiz komünist Aleviler tarafından şehit edilmişlerdir. Dinini seven Müslümanlar toplansın" dediğini belirtmişti. 

K.MARAŞ 

DAVASINDA 


SORGULAR 
TAMAMLANDI 


Kahramanmaraş katliamı olayları sanıklarının 


U-2' ler Karadeniz'de... 


protesto kampanyasını engelleme faaliyetleri de sürüyor. Kampanya çalışmaları polisin İGD'lilerin, MHP'nin ve sahte solcuların engelleme çabalarına rağmen başarıyla devam ediyor. 
PAZAR'DAKİ 
MİTİNG 

U -2'ler, önceki gün de Rize'ye bağlı Pazar ilçesinde yapılan bir mitingle protesto edildi. Mitingde konuşan TİKP 
Merkez Komitesi Üyesi 
Gün Zileli, TİKP'nin ve Türkiye halkının U-2' 
lere karşı yürüttüğü mücadelenin bir zafer kazandığını belirtti. 

Yaşlıların ve kadınların çokluğunun dikkat çektiği miting "Dağ Başını Duman Almış" marşının hep bir ağızdan söylenmesiyle başladı. 
Konuşmaların halk tarafından büyük ilgiyle izlendiği mitingde ilk sözü alan emekli öğretmen 
İbrahim Aydın, SALT-2 Anlaşmasının aslında bir silahlanma yarışı olduğunu belirterek Türkiye halkının U-2' lerin uçuşuna izin vermeyeceğini söyledi. 

Daha sonra kürsüye gelen TİKP Merkez Komitesi Üyesi Gün Zileli, konuşmasına Türkiye 
İşçi Köylü Partisinin ve Türkiye halkının U - 2'lere karşı yürüttüğü mücadelenin bir zafer kazandığını belirterek başladı. 
Zileli şöyle dedi: "Brejnev eğer Türkiye'ye saldırmaya cesaret edecek olursa Karadeniz halkı onu buradan denize dökmesini bilecektir.” 

Gün Zileli, Demirel" 
in hükümetle ilgili girişimlerine de değinerek şöyle devam etti: "Ey Demirel hükümeti düşüreceğini söylüyorsun, halka ne vadediyorsun, anarşiyi mi önleyeceksin? 
İki süper devlete karşı mı çıkacaksın? MHP canilerinin üstüne mi yürüyeceksin? Hayır, hiç biri degil. Demirel'in CHP'yi dışta bırakarak kuracağı hükümet Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiremez, Tek çıkar yol Milli Birlik Hükümetidir. Demirel ve Ecevit artık sürdürdükleri gerginlik politikasına son vermelidirler. 

Miting başarıyla sona ererken, Pazar'daki Hal- 


kın Kurtuluşu taraftar- , 


larının miting öncesinde engelleme kararı aldıkları da öğrenildi. 
SAMANDAĞ 
TİKP Samandağ İlçe 
Örgütü de Samandağ'a bağlı © köyde "U -2 uçaklarına hayır" toplantıları düzenledi. 
25 Haziran günü Ma-ı 
ğaracık köyünde yapılan toplantıya 150 kişi 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

İdare Tel: 26 54 37 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GONTUR 
Dağıtım :.SAMEDA 


katıldı. 

ENGELLEMELER 

Öte yandan, TİKP'nin 
Türkiye çapında sürdürdüğü U-2'leri protesto kampanyası ile ilgili engelleme faaliyetleri de devam ediyor: 

Edirne'de afiş astıkları gerekçesiyle dördü TİKP Edirne İl yöneticis olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. TİKP Edirne 
İl Başkanı Fikri Yalın konuyla ilgili şu açıklama- yı yaptı: "Arkadaşlarımızı Ayşe Kadın Karakolunda görevli polisler gözaltına almışlardır. Kendilerine gözaltında tutuldukları 13 saat boyunca baskı yapılmış ve tahrik edilmişlerdir. Özellikle 48608 numaralı Fahrettin adlı polis memuru arkadaşlarımızı tahrik etmiştir. Ayrıca ailelerinin isteği üzerine karakolda arkadaşlarımızı arayan 
Lise Felsefe Öğretmeni 
Onur Mert'e Fehmi Hacı İbrahimoğlu adlı polis küfür ederek saldırmıştır. Bu tutumlara karşı bütün yasal haklarımızı kullanarak mücadele edeceğiz." 

Önceki gün, Hatay'da başlarında Seyfi Mengüllü, Sabahattin Güleryüz, Mehmet Ali Gülüm, Orhan ve Mehmet adlı kişilerin bulunduğu bir gru; İGD'li, TİKP Hatay İl 


binasına saldırdı. Yarın Samandağ-Antakya arasında yapılacak olan 


"Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete Hayır" yürüyüşünün afişlerini yırtan İGD'liler, daha sonra parti binasına taş ve şişelerle saldırdılar. Parti taraftarlarının kararlı direnişiyle karşılaşan saldırganlar, aynı binada bulunan bir pastanenin camını kırıp aldıkları şişelerle parti binasının ve çevre evlerin camlarını kırdılar. İGD'lilerin tutumu çevre halkının büyük tepkisiyle karşılaştı. İGD'liler, birkaç gün önce de aralarında TİKP Hatay İl Yöneticisi Cafer Keskin'in bulunduğu bir grup devrimciye saldırmışlardı. 

Mersin ve Bilecik'te de U-2'leri protesto afişleri asan devrimciler polis tarafından engellenmeye çalışılıyor. Afiş asanlar, devrimciler polis tarafından karakollara götürülüyor. TİKP İçel 
İl örgütünün parti binası önüne bez pankart asması 2 defa engellen- di. Pankart asan devrimcilerin etrafını çeviren otomatik silahlı polisler pankarta da el koydular. TİKP İçel İl örgütü yaptığı açıklamada engelleme faaliyetlerini kınadı. 


Ceyhan'da düzenlenecek geceye ise Sıkıyönetim tarafından izin verilmemesi üzerine, TİKP 
Ceyhan İlçe Örgütü bu tutumu protesto etti. 

Daha önce U-2'leri ve Rusya'ya teslimiyeti eleştiren bildirileri dağıtırken gözaltına alınan TİKP Sakarya İl Yöneticileri serbest bırakıldılar. 
TİKP Sakarya İl Yöneticileri bildiri dağıtırlarken önce İGD'lilerin ve sahte solcuların saldırısına uğramışlar, daha sonra polis tarafından gözaltına alınmışlardı. 

Ordu'da yapıştırılan afişler de Dev-Sol taraftarlarıyla, TSİP ve TİP' liler tarafından yırtılmaya çalışıldı. 


CEMAL TURAL 


Genelkurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneral Cemal Tural, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren'in U-2' lerle ilgili açıklaması ile tam bir mutabakat içinde olduğunu söyleyerek, 
“U - 2'nin peşine düşerken Türkiye düşünülmüş değildir ki biz bunu destekleyelim" dedi. 

'THA'ya bir demeç veren Cemal Tural SALT görüşmelerinden önce Türkiye'ye hiç bir şekilde danışılmadığına da dikkat çekerek, SALT -2 Anlaşmasının uzun menzilli; silahların sınırlandırılmasına dayandığını halbuki, orta menzilli silahların Türkiye'yi ve Avrupa'yı tehdit eder hale geldiğini sözlerine ekledi. 
Tural, Amerika'yı, Türkiye'yi ve Avrupa'yı korumak için çaba harcamadığı için de eleştirdi. 

Tural,daha sonra şöyle dedi: 

"Her devletin olduğu gibi Türkiye'nin sınırları da muhteremdir. Başka devletlerin topraklarını hiçe saymak suretiyle teklifler getirmek anlaşılan sayın dostlarımız için bir alışkanlık haline geldi." 

ŞENER BATTAL 

MSP Grup Sözcüsü ve 
Konya Milletvekili Şener Battal, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in 
U-2 uçakları konusundaki sözlerini takdirle karşıladıklarını ve geri dönülmesi mümkün olmayan bir karar olarak de- 


ğerlendirmek ( istediklerini söyledi. 
Gazetemizin bu konu 


ile ilgili sorularını cevaplandıran Şener Battal 
U-2 ve Ecevit'in bu konudaki sözeriyle ilgili olarak şunları söyledi : "Ecevit'in Amerika ile Rusya, U-2 uçakları konusunda anlaşırlarsa bu uçakların Türkiye üze- 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad, 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Burgst. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 


ALMANYA 


Tel: 
0611 437 595 


sorguları dün ek iddianame ile yargılanan sanıkların sorguları yapıldı ve bütiin sorgulamalar tamamlandı, 


İddianameye göre sanıkların Yusufhıcılı köyünden araçlarla K.Maraş katliamına katılmak için geldikleri belirleniyor. 
Sanıklar sorgularında hepsi de olaylar sırasında evde olduklarını ve dışarı çıkmadıklarını öne sürdüler. 


Ek iddianamede ismi bulunmayan Murat Çağlar öldürülen devrimci öğretmenlerin yürüyüşü sırasında sağ görüşlü Cemil Karadutlu'yu öldürmekten sanık olarak yargılanıyor. Ancak savcılık sanık hakkındaki iddianameyi K.Maraş olayları dışında tuttu ve ayrı olarak ele aldı. Savcılık Murat Çağlar'ın TCK'nun 448. 
maddesi gereğince cezalandrılmasını istiyor. 


Bugünkü duruşmanın sonunda * mahkemenin bazı kararları açıklandı. 
Hastanede _ tedavi görmekte iken ölen iki sanığın hakkında açılan kamu davasının kaldırılmasına, haklarında gıyabi tutukluluk kararı bulunan 15 sanığın tutuklanmasına 60 tane sanığın mahkeme üyesi Gürsel Akbatum'un muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla tahliyesine, 14 
sanığın tahliye talebinin Askeri Mahkemesi 
Başkanı Hikmet Hacımirzaoğlu'nun muhalefet şerhine rağmen reddine, tanıkların dinlenmesi için teskere yazılmasına karar verildi. 


Duruşmalar 17 Temmuz 1979 tarihine ertelendi. 


rinden uçmasına izin verebiliriz şeklindeki sözlerini devlet adamlığı ciddiyetiyle (o bağdaştıramıyorum. 

"İki devlet kendi ara sında anlaşsa bile, ülke yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız ile hava sahalarımız milli egemenlik sınırlarımız içindedir. Onlar anlaştılar diye, hiç kimsnin keyfi için bu egemenlik hakkımızı bir başka devletin ipoteği altına sokamayız. 

"Kaldı ki, Amerika ile 
Rusya arasındaki detant ve SALT-2 Anlaşmalan her an Türkiye aleyhine yeni uygulamalar doğurabilir. Detant ve son olarak, imzalanan SALT-2 Anlaşması Türkiye üzerinde yeni pazırıkların yapılacağı kuşkusunu uyandırmaktadır." 


İLERİ MADEN-İŞ 
SENDİKASI 

Türkişe İşçi Köylü Partisi'nin Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete karşı başlattığı kampanya Türkiye" 
nin her yanında düzenlenen miting, yürüyüş ve toplantılarla sürdürülürken İleri Maden-İş Sendikası Yürütme Kurulu da basına bir açıklama yaparak TİKP'nin kampanyasını desteklediklerini belirtti. 

İleri Maden-İş Sendikası'nın açıklaması şöyle: "Bugün Türkiye halkı gibi sendikamız da U-2 casus uçaklarının ülkemiz topraklarında uçurulmasına ve Rusya'ya teslimiyete HAYIR, bin kee HAYIR diyor. Bu konuda TİKP'nin Tür kiye çapında yürütmekte olduğu U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete hayır mücadelesini kıvançla karşılıyoruz. Sendikamız halkımızın bæ ğımsızlık arzusunu dile getiren bu tutumu çoşkuyla destekliyor. Tüm yurtsever demokrat sendika ve kuruluşları da 
U-2 uçaklarının ülkemiz üzerinden uçurulmasınz ve ülkemizi ele geçirme- ye çalışan Rus Yeni Çarlarına karşı mücadeleye çağırıyoruz." 

BUGÜN VE YARINKİ 
EYLEMLER 

Türkiye İşçi Köylu Partisi'nin U-2'leri protesto kampanyası bugün ve yarın da çeşitli yerler- de yapılacak olan miting, yürüyüş ve toplantılarla devam edecek. 

Bugün Mersin, Manisa, Trabzon, Gerze, Akkuş ve Zonguldak'taki protesto eylemlerinden sonra yarın da Karabük, Ordu, Ulukışla, Muğla ve Samandağ Antakya'da yü rüyüş, miting ve toplantılar düzenlenecek. 


YURTDIŞI BÜROLARI 
FRANSA BELÇİKA 
95 Rue dela | 188 rue 
Jonguiere, f t, 
[M 60 | 75017 Paris nan A los 


Tel: 6472120 


(Baştarafı 1. sayfada) 
reler tarafından bu defa da "AP'ye geçmek, AP'li bir hükümet içinde yer alma hazırlığı içinde" olmakla suçlandı. 

Abdülkerim Zilan ise bir özel görüşme sırasında bu konulardaki suçlamalara cevap verirken, "Ben ne Marksistim, ne de sağa kayma tutumu içindeyim. Sadece bir demokratım, bundan öteye birşey değilim" dedi. Zilan bu hükümetin bu durumuyla daha fazla işbaşında kalmasına karşı olduğunu söyledi. Zilan, bu konuda "Ancak ben yeni bir MC'nin kurul- 


Şeyh Hafit”in... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
nın arkasından gelen 
Şeyh Hafit ve adamları ise köyü baştanbaşa ateşe verdiler. Köylünün üzerindeki elbiseden, kış için ayırdığı yağa kadar herşeyini yağmaladiar. 


ŞEYH HAFİT NE 
İSTİYOR? 


Harem köyünü silahlı adamlarıyla basan 
Şeyh Hafit 7 köyün ağası. Bir ordu gücünde silahlı adamları ve köylülerden gasb ettiği topraklarla hayli etkin. Gazetemize açıklamada “bulünan köylüler Şeyh Hafit'in kendilerini köyden kovarak toprağa ve digin sahip olmak is.e- 


diğini söylediler. Köylüler Şeyh Hafit'in bir karış toprağa bile başkasının ,hele hele de bir köylünün sahip olmasına tahammül edemediğini belirttiler. Köylüler ' yıllardır ağa-jandarma ittifakının zorbalığına maruz kalıyoruz dediler ve jandarmayı köyün üstüne salanın da Şeyh Hafit olduğunu belirttiler. 
20 Haziran günü jandarma Şeyh Hafit'in isteğiyle köyü basmıştı. 
Köylüleri evlerinden dışarı çıkaran, her yeri didik didik anyan jandar uya gözalandarma- 


yü gözaltına al ötürmesinden 
sonra Şeyh Hafit, 200 
silahı adamıyla Harem 


köyünü bastı Gözü dönmüşağanın adamları , evleri ateşe veriyorlardı. İnsanlar sokaklarda kaçışırken, mallar yağmalanıyerd Bu arada koyunarı otlatan köy çobanı Medeni Polat ` da bizzat Şeyh Hafit ve oğlunun sıktığı kurşunla ağır yaralandı. Harem köyü yanarken, ağa ve adamları yanlarında yağmaladıkları mallar, geldikleri gibi rahatça geri döndüler, 

Öte yandan jandarmanın köye yaptığı baskın sonunda gözaltına aldığı 50 köylünün hâlâ serbest bırakılmadığı bildirildi. Jandarmanm köylüleri götürürken baskı yapmasına tat- 


bikata katılan erlerin tepki gösterdiği belirtiliyor. Gözaltına alı nanlar arasında kadın, 


ların ve yaşlıların da bulunduğu söyleniyor. 


İTÜ” de... 


(Baştarafı 1. sayfada) Bilindiği gibi İTÜ'de eğitim Tüm İTÜ-DER'li gruplar tarafından engel- 


leniyordu. Son olarak Gümüşsuyu'nda yapılan bir forum sonucu 


545 öğrenci gözaltına alınmış ve 450 öğrenci tutuklanmıştı. Dersler ve sınavlar bu nedenle 14 Hazirandan bu yana yapılamamaktaydı. 

Devrimci Gençlik Bir- _ liği (DGB) Senatonun eğitimi durdurmasından sonra bir bildiri yayınladı. Bildiride Tüm İTÜ-DER'li grupların yarattığı fiili durum sonucu alınan bu kararın 1977 ve daha önceki dönem öğrencilerine sene kaybettirdiği hatırlatılarak, 
"İTÜ Senatosunu öğrencilere güvenerek, kararlarını yeniden gözden geçirmeye ve telafi öğretimini devam ettirmeye çağırıyoruz" dendi 


TW deseçim konuşmaları 


ANKARA (AA) 

Siyasi Parti sözcüleri- nin seçim propagandası konuşmaları,televizyon- da, 1-13 Ekim arasında yapılacak. 

11 siyasi parti sözcüsünün katılacağı konuşmalar, ilk gün 20'şer dakika sürecek. 


masına da karşıyım. Meclisin toplanması ve hükümet hakkında bir güven oylamasına gidilmesi halinde, kesinlikle hükümetin düşürülmesi yönünde oy kullanacağım" dedi. 

Kesinlikle hiç bir partiye angaje olmadığını, 


1981 yılına kadar bağım- . 


sız kalacağını, 1981 seçim lerine deñ bağımsız aday olarak gireceğini belirten Zilan, bu konuda şuñları söyledi: 

“CHP, beni ya kendisinin yanında, ya da AP' 
nin safında görmek istiyor Yeni bir MC kurulacak umacısıyla yolsuzluklara gözyummamı istiyor. 
Ancak ben yolsuzluklar konusunda tarafsız kalmayacağım, Benim seçim çevremde CHP yöneticileri MHP'lilerle birlikte arsa ticareti yapıyor, devletin kaynaklarını onlarla birlikte sömürerek milyonlar vuruyor. Bunları, yerinde ve zamanında ilgili bakanlara bildirdiğim halde hiç bir tedbir alınmadı. 

"Bizim yöremizde şu parti, bu parti yoktur. 
Hırsızlar, soyguncular vardır. Bir de bunların elinde bizar duruma düşmüş halk vardır. Yolsuzluklara, (o sahtekarlıklara göz yummadığım için 
CHP'nin tabanındaki insanlar benim yanıma geliyor. Kendi hükümetlerine anlatamadıkları, çözemedikleri sorunlarını bana getiriyorlar. 

"Bu hükümetin bu durumuyla daha fazla işbaşında kalmasının bir anlamı yoktur. Düşüzülme- si için bir güven oylumasına gidilmesi halinde olumlu oy kullanacağım. 
Ama, yeni bir MC'nin kurulmasına da karşıyım. Bu tür duygusal hesaplarla, MC gelecek korkularıyla yolsuzluklara göz yummamı ve bu hükümeti desteklememi beklememelidir." 


(Baştarafı 1, sayfada) Arışan'ın alalacele izine çıktığı ve Özel idareye ait gayri menkuller hakkında kaçamak cevaplar verdiği belirtiliyor. 

YUSUF AKSOY'UN 
250 MİLYONLUK 
YOLSUZLUĞU 
ÖRTBAS EDİLİYOR 


Halen Ankara'da görevli Emniyet, Müdürü 
Yusuf Aksoy'un yolsuzluğunun örtbas edildiğini belirten Tl Genel Meclisi Üyesi Atilla Altıkulaçoğlu, Genel Meclisi 
Müdürü İbrahim Arısan' 
ın açıklamadan kaçtığını açıklayarak, bu koru: 
da şunları söyledi: 

“Emniyet Müdürü Yusuf Aksoy'un işgal ettiği 
7 dönüm arazi, yolaızlukların sadece bir hak kası Bilindiği gibi, İl 
Özel İdarenin elinde bulunan birçok gayrimenkuller var. Bu gayrimenkuller şimdiye kadar, kimlere kiralandığı kimler tarafından kiralandığı buralarda kimlein oturduğu; hep gizli kapaklı tutulmuştu. 
Bu yolsuzlukları orta- a çıkarmak için, Özel dareye ait gayrimenkullerin kira durumları- m bir yazı ileistedim. 
Bana gelen listede, sade ce bir kısmı var. Özellikle de Yusuf Aksoy” 
un işgal ettiği 250 milyonluk araziden » hiç söz edilmediği gibi, Özel İdarenin yüzlece lojman- 


larından da söz edilmi- 


yadu.' 


"İBRAHİM ARISAN'I 
AÇIKLAMAYA DAVET 
EDİYORUM" 


AP Senatörü Vefa 
Poyraz ve AP'li Özel İdare Müdürü İbrahim 'Arısanı, Yusuf Aksoy'un 
250 milyonluk yolsuzluğu korusunda acıklama- 

a davet ettiğini belirten 
| Genel Meclisi üyesi 
Atilla Altıkulaçoğlu, özetle şunları Söyledi, “Bütün yolsuzluklar, bir bir ortaya çıkacaktır. Gerek İl Özel İdarenin gayrimenkullei ve gerekse- de, Yusuf Aksoy'un işgal ettiği arazi konusunda AP Senatörü Vefa 
Poyraz ve İl Özel İdare 


, Müdürü İbrahim Arısan" 


ı açıklamaya davet edi yorum." 

Öte yandan 250 milyonluk yolsuzluk ve İl 
Özel İdarenin gayrimenkullerinn kira durumlarınm şimdiy e kadar gizli tutulması. geniş tepkilere yol açarken yolsuzluklara adı karışanların açıklama yapmaktan kaçındıkları belirtiliyor. 


BVEÇ HOLLANDA į İSVİÇRE Yurtiçi Gürgün, 3 aylık 450 TL Duvgrand 5/A, Bildstr. 53, Ch, des Cotes | Gaylık 900 TL 
1 tr. 17236 Utrecht 1020 Renens 1 yıllık 1800 TL 
Sundbyberg, Tel: Tel 


314761 


CHP benden 


ABONE ÖCRETLERİ 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


kir. 


rir. 


çözülebilir. ə 


doludur. 


eşkiyayı almıştır. 


kucak açmıştır. 


dir. 


dır. 


birlikte göreceğiz. 


SALI-2' 


tarafı 1, sayfada) 
eme yer vardi, : 


Sovyet Dışişleri Bakanının SALT-2 Anlaşmasından sonra yaptığı bu kapsamlı basın toplantısında takındığı küstah tutum, Amerika'nın Viyana'daki teslimiyetçiliği- nin Meskova'nın saldırganlığın: artırmaktan 


başka bir işe yaramadı-— 


ğını bir kere daha göziler önüne seriyor. 
Gromiko, toplantıda 
Küba'nın Afrika'daki varlığının "son derece meşru" olduğunu ve bundan sonra da bu varlığı sürdüreceğini söylemiştir. Herald Tribune'in haberine göre, Gromiko basın toplantısında SALT'a karşı çıktığı için Çin Halk Cumhuriyeti'ne saldırmıştır. Gromiko'nun konuşmaları, Brejnev'le yaptığı görüşme sırasında Carter'in Çin'le ilişkiler 


konusunda ( Sovyetler'e taviz verdiğini de ortaya kovmuştur. Gromiko, 


Viyana Zirvesi'nde Carter" in Çin'le Sovyetler Birliği'nin zaranna ilişkiler geliştirmemeye söz verdiğini acıklıvor 

SALT -4 Anlaşmasın- dan önce, ABD'deki teblimiyetçiler Sovyetler'in Mısır-İsrail Anlaşmasına müdahele etmeyeceğini sanıyorlardı. Ve Carter bölgedeki barış gücünün görev süresinin uzatılmasını veto etmemesi için Brejnev'den ricada bulunmuştu. Gromiko, veto kararından vazgeçmediklerini açıklayarak bu hayallere de darbe indirmiştir. 

Sovyet Dışişleri Bakanı, yeni bir SALT anlaşmasında Amerika'nın Avrupa'daki taktik nükleer silahlarının ve Fransa gibi Batı ülkelerinin 


nükleer silahlarının da in- - 


dirilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Bu da Sovyetler" 
in Avrupa üzerindeki niyetlerinin değişmediğini, 


Yurtatşı 

3 aylık 675 TL 
6aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


Aksi halde, parlamento aritmetiğini, yanlış hesaplar gibi Bağdat'tan döneceğini hep 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

35.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Bağdat'tan dönen aritmetik | 


(Baştarafı 1, sayfada) 


Bu sandalyeler mobilyacıya ismarlanmadığina göre, olayın temelinde bir gerçek olması gere 


Anarşiyi önleyemeyen, fiyatları durduramayan, mazot ve gübre bulamayan bir hükümet, sandalye de bulamaz, hatta elindekini de kaçi- 


Hükümet, büyük bir ihtimalle 3 Temmuz kadar Azrail'in eline düşmeyecektir. Peki sonra ne olacaktır? CHP yönetimine bakarsanız, "sonrası Allah kerim". Ama Türkiye'nin meseleleri dağ gibi yerinde duruyormuş, hatta daha da büyüyormuş, Meclisin kapısını tutmaktan, bunu düşünmeye zamanları kalmıyor. : 

Hükümetin direnmesi ve meseleye parlamento aritmetiği açısından bakması yanlıştır. 
Artık belli olmuştur ki, bu hükümet ülkenin meselelerini çözme şansını yitirmiştir. Ecevit hükümeti, bir buçuk yıl önce halkın ve geniş güçlerin desteği ile iktidara gelmiş, fakat atkasına halkın rüzgarını alarak kötülüklerin üzerine gidemediği için artık tükenmiştir. B gerçeği bir an önce tespit etmek, hem Trkiye] nin yararınadır, hem de CHP'nin. 

En çok 3 Temmuzu, yani üç gün ötesini düşünen bir siyaset, hele bugünkü dünya ve Türkiye şartlarında nereye kadar gidebilir? 

Türkiye'nin meseleleri artık herkesin kabul ettiği gibi büyüktür. Bu büyük meseleler, ancak büyük siyasetlerle ve büyük güçleri birleştirerek 


Son beş yılın tecrübesi, büyük siyasetin nè olduğunu tespit bakımından derin derslerle 


MC hükümeti koynuna bozkurt alametli 


Ecevit iktidarı ise, Rusya'ya teslimiyet siyaseti izlemiş ve Moskova'nın Beşinci Kollarına 


MC ve Ecevit iktidarlarının çıkmazı, Türkiye halkının çıkmazı değildir, eşkiyaya yataklık eden iktidarların çıkmazıdır... 

Eşkiyaya yataklık eden ikfidarlar, elbette cinayetleri önleyemezler. Çünkü canilerin bir kolu bu ‘iktidarların içine kadar uzanmaktadır. 

ABD ile Rusya arasında cambazlık siyaseti izleyen ikide bir "duvarın ötesine geçmekten" söz eden, toprak ağalığının ve emperyalizme bagımlılığın üzerine gidemeyen iktidarlar, elbette ekonomi meselesini çözemezler. 

Artık haydutları koynuna alan ve "'ekonomiyi kurtarmak" için süper devlet markalı koltuk değneği arayan hükümetler devri,son bulmalıdır. Halkın ihtiyaç ve isteği budur. 

Büyük siyaset, Moskova'nın yıkıcılığına ve MHP'nin terörüne karşı Milli Birlik Hükümeti- 


Büyük güç, milletin büyük çoğunluğudur. 

Ecevit, bir an için sandalye hesaplarını bir kenara atmalı, geniş düşünmeli ve Milli Birlik Hükümetinin kurulması için çağrıda bulunmalı; * 


bütün 


yi birde 


hatta SALT-2'nm bu konuda oldukça olumsuz bir rol oynadığını kanıtyor. 

Gromiko baan toplentısında, SALT - 2'ye karşı çıkan Amerikalı Senatörleri ve bizzat Amerikan devletini tehdit et- * 


miştir. Ameriksk mut törler, SALT - 2% ë i 


netlenmesi (o komusunda yeni önlemler ahumesnı istiyorlar, aksi halde am laşmayı omaylamayacaklarını söylüyorlar. Gtomi ko buna karşı, Carter" Viyana'da SALT'ın "ulusal araçlarla,” yani iki tarafın da kullandığı cssus uydular ve 'diğer dinleme aygıtlarıyla denetlenebileceğini kabul ettiğini vurguluyor. Herald o Tribune, Gromiko' 
nun şöyle dediğini yazıyor: İ 

"Denetleme konusun- de kuşkusu olan varsa, > ulusal resmi dairelere başvursunlar ve yeterince . 
ulusal araçlara sahip olup olmadıkları konusunda bilgi istesinler." 

Tabii bu tartışma | 
U - 2'lerle de ilgili, Amerikalı yetkililer, U - 2'lerin ulusal araç olduğunu belirtiyor ve bu uçaklarin Sovyetler'in Cape Kennedy'deki Amerikan nükleer füzelerini denetlemek için kullandığı "Trawler" uçaklarına benzediğini söylüyorlar. 
ABD yetkilileri, U - Türkiye'nin sadece sahasını kullanacak, rıs'taki İngiliz üslerinden kalkıp, yine oraya konacak diyorlar. Sovyetler" 
de böyle bir uygulamaya razı. Gromiko'nun telhidi- di, Awacs projesi gib yeni üs planlarının $. » 2'yle birlikte ele alınmaması konusundadır, . 
da, Türkiye'deki revizyonistlerin neden U - 2 me selesinin üzerini örtüp, üsler konusunu ön pi çıkardığını gösteriyor 
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. 


j 
$ 


bi 


il 


da 


gelerle ve olaylarla ~ 
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"BiZ HEM HILVAN HALKI 
HEM DE TÜM DOGU- 
GÜNEYDOĞU BöLGESİNİN 
HUZUR VE öZGÜRLÜK 
İÇİNDE OLMASININ SAVUNUCUSUYUZ” 


| "Hilvan'da neier oluyor"... CHP Urfa milletvekili Celal Paydaş'la bu so- | 
ruyu aydmlatmak için görüştük. Celal Paydaş, aslen Hilvanlıdır ve burada güçlü bir aile olan Paydaşlara mensuptur. Paydaş, Hilvan'da aileler arasmdaki sorunları ve son durumu açıkladı. Ayrıca , "Apocu denen grubun sizin ailenizle ilişkisi olduğu söyleniyor. Doğru mu?” sorusuna 


FULDA 


| yınlıyoruz. 


, Soru: Sizin ailenizle Süteymanlılar arasındaki çatışmanın nedeni hakkında bilgi verir misiniz? 


Cevap: Hilvan, Urfa yöresinin çok geri kalmış bir veridir. Orada sefalet çemberi o alabildiğine diz boyudur. 
Her zamun ordu sesini duyurmuş, kendini kobul ettirmiş 4 aile vardır. 
Birisi bizim mensup olduğumuz Paydaş ailesidir. Biz aşiret olarak değil de aile olarak biliniriz. Bizim dişis mızda biç Süleymanlar Aşireti var, 

bir İzollar, biv de Mustafa Kılıç'ın “mensubu olduğu bir aile var. Yani Hilvan bu 4 uile üzerine kurulüdur. 

Biz öteden beri CHP'liyiz. CHP' nin iktidarı bizim elimizde, Gerek “Belediye Başkanlığı, - “—fı Genel 
muhtarlık hepsi CHP'lidir. Diğer 3 
gile her zaman karşımızda bir olii muştur. Buna rağmen biz halka da- 
»yanmışızdır. gücümüzü halktan alm» - S şizdir. 
s Fakat zaman geçti Süleymanlılar aşireti Hilvan'da en vurucu güce sahip, hatta Urfa'nın em y Uyrucu gücüne sahip bir hale geldi. 


büyük bir âiledir. 
son zamanlarda bilhassa da MC “döneminde hükümetin de biraz zaafiyet göstermesi, yani etkinlik gösler- 
| memesi sebebiyle bunların ileri giden 
bazı hareketleri oldu. Bazı vurgunlara isimleri karıştı, Bazı soygunlara isim- 
& leri karıştı Tabii ilgileri olmayan 
4 olaylarda da isimleri geçmiş olabilir. 
Belki de yapılan her kötü hareket onlara mal ediliyordu. 

Tabii bunlar, karşılarında güvenlik mensuplarını görmeyince veya onlardan bir nevi yakınlık görünce iş daha da büyüttüler, Yani Hilvan'ın er azılı, en tehlikeli ailesi haline geldiler. 
Bunların bazı köylere saldırmak gibi hareketleri oldu. Bazı adamları öldürdüler, bazılarını dağa kaçırdılar. Bü- 
“tün bunları kendileri de itiraf ediyor. 

Bunların bu hareketlerine' karşı lik veren yalnızca biz olduk. Bunların © yaptığı haksızlığa karşı biz gücümü. 
zün yettiği kadar direndik. Onlar hareketlerini öyle bir noktaya vardır > dilar ki artık herkesin dilinde bunlar ' konuşuluyordu. Onlar bu hareketlerini bir nevi kahramanlık gibi göstererek artık herkese el attılar. 

Biz onlara karşı olduğumuz için aramızda bazı olaylar oldu. Ta baştan beri onlara hasım durumuna girdik. 
Ron zamanlarda kan davasına bürüngn uk çapta silahlı çatışmalar uk çupra bazı olaylar oldu atamız- de Ama son zamanlarda adam öldürmeye varacak tarzda hareketler oldu. 
Karşılıklı birbirimize girdik. 

Onlar ilk başta bizim akrabalarımızın ve çocuklarının yolunu kesti-È ler. Birkişi öldürüldü ve amcamın oğlu 3-4 yerinden kurşunla ağır yaralandı. Buna karşılık bizimkiler de on lara karşılık verme yoluna gittiler. Biraz zaman geçtikten sonra bir barışma durumumuz oldu, 

Arkasından ` onlardan bazılarının hissi hareketleri sonucunda yeniden çatışmalar patlak verdi. Yine karşılıklı silahlı çatışmalar oldu. Silahlı gatışmanın birisinde amcamın oğlu öldürüldü- Bu sefer de Süleymanlıların ileri gelenlerinden bir kişi öldürüldü. Aramız tamamen açılmış oldu. 
$. OoÇatışmalar giderek kan davası haline dönüştü. Nerede birbirimizi görsek öldürecek gibi oluyorduk. Dikkatli hareket ediyorduk, her an için büyük olaylar çıkacak gibi bir durum vardı. 
Daha sonra belediye seçimi oldu, 

Belediye baştan da dediğim gibi Pay- 

$day ailesinin elinde. Hatta babam 4 

.devre belediye başkanlığı yaptı. Mil- 
$ letvekilliği de, İl Genel Meclisi de $ muhtarlıkda bizim elimizde idi, Her şey bizden olmasın diye düşündük. 

Belediye başkanlığına Paydaş ailesinin dışında birisini aday gösterdik. 
Daha önce hep bizi destekleyen gençler, bu defa bizim Süleymanlılar ile yeterince mücadele etmediğimizi öne sürerek ayrı bir aday gösterdiler. Bu aday da Bucak ailesi mensubuydu. 
Tabii seçimi kaybettik, Süleymanlılar Belediyeyi ele geçirince işi daho da büyüttüler. Her şeye,her yere el artılar. Bu dönem bazı fraksiyonlarınr, J ortaya çıktığı bir zamana rastlıyordu. 

Süleymanlılarm bu yaptıkları < halkta büyük antipati ve tepki doğ- 
“ masına neden oldu, Bunları. saldırıla- 
“rını artırdılar. Örneğin bunların bazı 

mahkumları komşu köylere hücum ætti, Bu hücumlar sonucunda köylü- 
$ lerden 4 kişi öldü, Mahkumlarıböylece 15-20 kişi oldu. Daha da işi büyü- 
“terek etrafa dehşet saçtılar. Artık o hale geldiler ki herkese pes dedirte- 


| 
| 


cek sekilde hareket ediyorlardı. Ken- 


da cevap verdi. Aşağıda Celal Paydaş'la yaptığımız söyleşiyi aynen ya- j 


ùy u cile büyük bir'aile, biadéh kat küt * 


cek şekilde, tüm Hilvan'ı ele geçire- 


uilerinin de şimdi kabul ettiği gibi 4 
pketleri dillere destan hale geldi. İhbar ediliyorlar fakat bunlar güvenlik kuvvetleri ile bir nevi işbirliği halinde oldukları için bir şey olmuyordu. 
, Tabii bütün bu hareketlerin sonucunda, bir etki-tepki meselesiyle halk ta birleşme, silkinme ve kendine gelme durumu meydana geldi. Güvenlik kuvvetleri ile işbirliği durumu da halkın gözünden kaçmıyordu, tepkiyle karşılanıyordu. Bu haksızlıklara karş gençler ve halk birleştiler. 

Bunlar tam bu sıralarda bir ilkokulun bahçesinde toplanmış bulunan 7- 
8 kişiye ateş açtılar. Karşılıklı çatış 
ma oldu, Bu çatışma sırasında Hil van'ın sevdiği, halk üzerinde iyi bir intiba bulunan Halil Çavlun isimli devrimci bir genç öldürüldü. İki kişi de yaralandı. Bu olaydan. sonra Hilvan halkı ile Süleymanlılar karşı karşıya gelmiş oldu. Biz zaten onlarla öteden beri düşman durumundayız. 
Karşılıklı çalışmalarımızda 3-4 kişi ölmüş. 7, 

Böylece tüm Hilvan halkı, AP'lisi ile, MSPR'lisi sile, “CHB''lisi ile: onlara karşi birleşmek zorunluluğunu 'duydu. Aslında zamanında etkin tedbü, ler alınmış olsaydı bu duruma geli meyecekti. 

Halil Çavlun isimli devrimcinin dürülmesi halk arasnda büyük b üzüntü yarattı. Bu olaydan büyük tepki duyan halk, gencin ailesine yardım etmek için hareketl etti. 

Madem ki bu kadar zaafiyet vardır, kimin gözü 'kimi kesiyorsa ona herşeyi yapabiliyor diyen bunlar da,Süle manlılara karşı aynı şekilde misilleme yoluna başvurdular. Karşılıklı adam ,öldürmeler sayısız olarak devam etti. 
Bu olaylardan sonra 9 kişi Süleymanlilardan, 5 kişi de Hilvan halkından vuruldu, Süleymanlılar ailesinin bir kısmı MHP idir, İçlerinde AP'liler de vardır. Olaylar sürerken Süleymanlılardan olan Urfa MHP İlçe Başkanı öldürüldü. Kimin vurduğu henüz ortaya çıkmadı. Süleymanlılar da misilleme olarak fakir fukara halkın oturdu ğu bir kahveyi taradılar, Çatışmalı bu kahve taramasından sonra büyük boyutlara vardı. Artık Hilvan kan ve barut kokusundan geçilmiyordu. 
Kimse evlerinden dışarı çıkamaz hale geldi. Herkes birbirinden şüphelen yordu. Öyle bir hale geldi ki Kaymakam bile orada kalmak istemedi. Yüzbaşı kaçtı. Belediye başkanı da istifa 

*k zorunda kaldı. 
ru: APO'cu denen grubun sizin $& ailenizle ilişkisi olduğu söyleniyor. 
Doğru mu? 

Cevap: Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hilvan'da da değişik fraksiyonlar vardır. APO'cu diye bir grup da olabilir. Esasında Süleymanlıla. 
lar ile bizim meselemiz onlarla olan düşmanlığımızdan, husumetimizder ileri geliyor. Biz kendimize güveniy oruz, Kimsenin yardımına gerek duymadık ve her seferinde haksızlığa karşı koyduk. Karşılıklı kavgalarımız oldu, barışmalarımız oldu. Karşılıklı adam öldürmelerimiz oldu. Bizim herhangi bir fraksiyonla isbirliği d rumumuz kesinlikle söz konusu değildir. 


Son zamanda Sıkıyönetim Komutan Vekili, Emniyet Müdürü, Jandarma Alay Komutanı ve: Süleymanlılar ile barıştırdı. Mesela bu barışmadan bazı Hilvanlı hemşehrilerimiz dahi gocundular. Bu hareketimizi tasvip etmediler. Biz, Hilvan'ın huzuru ve 'geleceği için bu barışmayı uygun gö dük, Sıkıyönetim komutanının iyi niyetiyle bu barış gerçekleşti. Şimdi barışmış durumdayız. Bir evvelki h reketlerden dolayı her iki aile de bi yük üzüntü . *duyuyor. Hilvan'ın bü duruma düşmesinden her iki aile de büyük üzüntü ve eziklik duyuyor. Parti ve fikir meselesini bir tarafa bıraktik artık. Onlar AP'li, biz CHP'liyi; Kesinlikle biz barışmışız ama Hilvan halkı ile onlar arasındaki mesele devam ediyor. Bizim barışmamız- dan sonra Süleymanlıların iki kişi: öldürüldü, 

Bizim aramızda mesele yok. Her aiki aile de kendini bilmiş olmanın rahatı ve huzuru içinde, Süleymanlıların da halk üzerinde baskısı kalmadı. Hatalarını anlamış oldular, İçlerinde çok aklı başında olanlar vardı. Bunların yalnız halkla olân çelişkileri devam ediyor. Biz aralarındaki bu çelişkinin çözülme- 

„sini istiyoruz. Barış ortamı doğsun istiyoruz. Henüz Hilvan'da barış ortamının sağlanmış olduğunu söyleyemeyiz.. bir" hem Hilvan halkının hem de tüm Doğu-Güneydoğu bölgesinin huzur ve örgürlük içinde olmasmin savunucusuyuz. 


ditle istifa ettirdiler, Yapılan Belediye seçiminde 


= 
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YETKİLİLERİN GÖZLERİ 


nT e 


İNONUNDE Apocular Hilvan'ı 


bir yıldır işgalleri altında tutuyorlar 


# Apocuların Hilvan’ daki suçları: 


#Halkın para,silah ve arabasını gasbetmek 

© Kahve taramak, bir kişiyi öldürmek, üç kişiyi yaralamak. 

eKöylüleri birbirine karşı kışkırtarak silahlı çatışmalara yol açmak, 

©8 kişiyi öldürmek 

*Karayolunu otomatik silahlarla kesip yolcuları zorla aramak. 

© Urfa Valisinin arabasını kurşunlamak, Hilvan Savcısını tehdit etmek. 

6 Belediye seçimlerinde halkı kendi adaylarına oy 
vermeye zorlamak. 


aday gösteren olmadı. 
Halkı zorla bu adaya oy verdiren, oy vermeyenlerden hesap soracaklarını söyleyen Apocular böylece "halktan birini" Bele- 


Yoksul bir vatandaş yatağını sırtına vurmuş çarşıya gidiyordu. Etraftan tanıyanlar "Hayrola nereye" dediler. Yaşlı yoksul vatandaş Apocuların kendisinden para diye Başkanı seçtirdiler. 


istediğini, parası olma- “———APOCULARLA T dığı için de yatağını sat- , EŞKİYA PILING maya gittiğini söyledi. o ARASINDAKİ İLİŞKİ Olay küçük kasabada kısa süre içinde herkes tara- Apoculara bu eylemlefından duyuldu. Olayı rinde en büyük desteği duyan Apocuları lanetli- Hilvan yöresinde çok etyordu. kili bir ağa olan Hacı Ezo sağladı. Pılıng takma is- 


Burası Urfa'nın en ğ E yoksul ilçelerinden birisi _miyle bilinen oğlu Apocularla sıkı bir işbirliğine 


olan Hilvan'dı. Hilvan bir liğin yıldır Apocu çetelerin iş- girdi. Pılıng adam öldür- 


gali altındaydı. Yoksul mek suçundan aranıyor- halkın tepesine ağalıktan du. Etrafına yine kaçak- sonra'bir de Apocu çete- lardan biri çete toplamış- 


ler oturmuştu. 


HİLVAN'DA BU YILIN BİLANÇOSU: 14 ÖLÜ 


"Yaşasın Hilvan Direnişimiz""... Bu söze 
Doğuda. duvarlarda sık sık rastlanıyor, Altında bir imza UKO. Apocuların her yerde reklamını yaptıkları direniş nedir? 

Yayınladıkları bildirilere bakarsanız Apocular Hilvan'da "Sömürgecilere ve sömürgecilerden yardım gören faşistleştirilmış bir aşirete karşı savaşmaktadırlar." "Halkı da yanlarına alarak bu gerici güruhu teslim almış - lar ve istifa eden Belediye Başkanının yerine halktan insanları Başkan seçtirmişler," 

Gerçekler ise hiç de böyle değildir. Hilvan'da olanlar Apocuların karanlık yüzünü iyice ortaya çıkarmıştır. 

Hilvan Doğuda ağalığin ve: aşiretçiliğin çok kuvvetli olduğu bir ilçedir. İlçe ve toprakların üyük kısmı üç-dört ağa ailesi arasında paylaşılmıştır. Halk son derece yoksuldur. Ağaların ara- 


ÖZET 


Bey oturur. Osmanlıdır. 


——— 


tı geldi, Hasırı aralayıp 


avaza bütün billurvanlar 


larındaki sürtüşmeler Apocuların oHilvan'daki kışkırtmaları için çok 


uygun bir zemin yaratmıştır. Bundan yararlanan ve bazı ağa ve aileler tarafından desteklenen Apocular bir yıl içinde Hilvan'ı işgalleri altına almışlardır. 

Hilvan'da en büyük aile Paydaş sülalesidir, Bu aile CHP'lidir. Uzun yıllar Hilvan'da her şeyin hakimi olmuşlardır. Diğer bir aile daha doğrusu aşiret ise Süleymanlılardır, Süleymanlılar AP ve 
MHP eğilimlidir. Son yıllarda halkınvüzerinde zorbalık uyguladılar ve Paydaşların karşısına rakip olarak dikildiler. Paydaşlarla Süleymanlılar arasında bu yüzden ölümle de biten bir çok çatışma oldu. Süleymanlılar zorbalıkla Bucakları geriletmeye başladılar. 

Tam bu sırada Hilvan' 
da bir çete ortaya çıktı. Apocular Süleymanllann zorbalıklarına karşı mücadele ettiklerini söyleyereki terör estirmeye başladılar. Süleymanlılarla aralarında çelişme olan diğer ağa ailelerinin desteğini aldılar, Bu arada Paydaş ailesi de Apocuları silah ve para ile destekledi. Süleymanlıların Halil Çavlum adlı bir Apocuyu öldürmeleri üzerine Hilvan'ı kan ve barut kokusu kapladı. Sonuç 14 ölü, 

Apocular 9 Süleyman- yı öldürerek ve ağalardan aldıkları güçle Süleymanlıları şehre inemez hale getirdiler, Süleymanlı aşiretinden olan Belediye Bâşkanını teh- 


dağıttı, Sadası kıvraktı. 


ların yüzleri aydınlandı, 


medi.Bekledi. Billurların 


ği yerdeydi. 


oldu. Avazla aralarında 


şeye geçti; Konuk geldi mırıltılı dedi "Bey, ben 


hammül dayandıramaz 
Alemden saklıdır. Hayf 


mıştır, ise Apoculardan başka 


` Halkın 


y Bazı ağaların desteğini alan ve bölgedeki bir eşkiya çetesi ile işbirliği 


yapan Apocular Hilvan ı kan ve barut kokan bir kasaba halıne getirdiler. 


tı. Bu eşkiya çetesi Hilvan yörelerinde halkı eziyor, köyleri birbirine karşı kışkırtıyordu. Bunlar Apocularla birlikte Hilvan'da bir çok örtak eylem yaptılar. 
Apoculara destek sağlayan diğer bir ağa ailesi de Bucaklardı. Siverek taraflarında daha etkili olan bu aile Apocuları silah ve para ile destekledi. 


, Bucaklar aynı zamanda 


Paydaşlarla (o akrabaydı. 
Bunların da Apoculara silah ve para desteği sağladığı söyleniyor. 
Apocular ağalardan aldıkları destekle kısa zamanda Hilvan'da astıkları astık bir hale geldiler, Diğer grupları Hilvan'da barnamaz hale getirdiler. 
üzerinde tam bir despotluk kurdular. 


HÜSEYİN DİYE BİRİSİ 


Apocuların Hilvan'daki faaliyetlerini Tunceli" li veya Batmanlı olan Hüseyin takma ismini kullanan bir şahıs yönetiyor. 
Ayrıca Urfa MHP İlçe 
Başkanı Kemal Bayık'ı öldüren Apocu Kemal Pir de bu bölgede uzun süre 


faaliyet gösterdi. Bunlardan başka, başka yerlerde görüldüğü gibi ortada karanlık bazı kişiler vardı. Bunlardan birisi de eski TİP'li olan bir şofordür.bu şahıs Apocuların en baş destekçilerinden birisidir. 


Hilvan'da kanunun da iktidarın da kendilerin- de olduğunu ilan eden Apocular her şeye hatta evlenme ve başlık paralarına kadar karışmaya başladılar. Başlık paralarının bir kısmına "Kem dilerini ağalardan koruyacaklarını"' söyleyerek el koydular. Halktan zorla para topladılar. Ver meyenleri tehdit ettiler, saldırdılar.Yine halkın elindeki silahlara zorla el koydular. 

Başlangıçta Süleymanblann Oo zorbalıklarından bıkan halk Apocuların eylemleri karşısında taraf siz kalmıştı. Ancak onların giderek azıtması üzerine tepki göstermeye başladılar. 


Son olarak bir mani- 


faturacının taksisine eşkiya Pılıng'la» birlikte el koyarak gaspetmeleri şiddetli tepkiye yol açtı. 
Bunun üzerine taksiyi geri getirip sahibine iade etmek zorunda kaldılar. 


KAN VE BARUT 
KOKAN BİR İLÇE 


Apocular Paydaşlılarla Süleymanlılar arasındaki çekişmeyi sürekli olarak körüklediler. İşi köylere kadar yaygınlaştırmaya ve köylüleri birbirine karşı kışkırtmaya başladılar, Örneğin, Karut ve Güşgüşik köyleri arasında silahlı çatışma yarattılar. Güşgüşik köyünün arkasına geçtiler. Karut köyünde Süleymanlılar vardı. Çatışmayı daha da büyütmek için bölgede etkili olan şahısları tehditle çatışmaya sokmaya çalıştılar. Böylece sadece Hilvan değil, köylerde de can güvenliği kalmadı. 

Hilvanlılar Apocuların iyice zıvanadan çıkması üzerine Bucakların bundan rahatsız olarak Süleymanlılarla anlaşma yollarını aradıklarını 


belirtiyorlardı. Nitekim Sıkıyönetimin ilanından sonra araya bizzat Urfa Sıkıyönetim Komutanı girerek iki aileyi barıştırdı, Bu barışma Apocuların işine gelmiyordu. 
Kargaşalığın sürmesini istiyorlardı. Bu yüzden iki aile arasındaki anlaşmadan kısa bir süre sonra mayıs ayının başında Süleymanlılardan iki kişi öldürüldü. Böylece yeniden çatışmalar yaratılmak istendi. 


——— — 
APOCULAR VALİYİ 


KURŞUN 


YAĞMURUNA TUTTU 


Apocular işi daha ileri de götürdüler, Urfa karayolunu otomatik silahlarla kesip yolcuları kimlik kontrolüne tabi tuttular, Hoşlarına gitmeyen insanları indirdiler, tehdit ettiler. 

Apocuların her yerde anlattıkları bir hikaye var. Bu kontrollerden birinde Urfa Valisi de arabasıyla geçiyormuş. Vali- nin şoförü birden önüne çıkan silahlı şahısları görünce arabayı gazlayıp kaçmış. Apocular araba- 


yı kurşun yağmuruna tutmuşlar. Vali canını güç kurtarmış. Ardından Hilvan Savcısının Urfa'ya çağırmış, Savcı arabasıyla ilçeden çıkmak üzereyken yolu Apocular tarafından kesilmiş. Apocular savcıya "Nereye gidiyorsun" demişler. 
Sonra “Olmaz., bizden izin aldın mı? Buranın her şeyinden biz sorumluyuz." diyerek savcıyı geri göndermişler. 

Bu anlattıklarımız Türkiye'de: olmaktadır. 
Türkiye'de bir ilçe. bir yıldır silahlı bir çete- nin işgali altındadır, Saldırganlar emniyet kuvvetlerinin, görevlilerin ve yetkililerin gözlerinin önünde ellerini kollarını sallayarak (dolaşıyorlar. 
Bir yanda Apocular ve Pıling çetesi diğer yanda Süleymanlılar çetesi halka kan kusturuyor. 


YARIN : 
APOCULARDAN 
AYRILAN BİR 
GRUBUN 
AÇIKLAMASI 


ALPInrou Derken göçün Türkmene bakan ucundan bir 


desenler: sevinç altan 


Ararat 'tan çıkan Koçer kafilesi yerleşmek için yer arar. Aradıkları düzlüğe yaklaşırlar. Burada Dağıstan 


1. 
Rispileri alıp çadıra vardı. Kevok kandili parlat- 


yüzlerini ışığa verdi. Ay- 


dınlık rispilerin ak sakallarını, çukura kaçmış gözlerin kuşkusunu gezindi. 

Dışarda kahve takımları şakırdadı, Gece tenha- ya vardı, ıssız billurvanlara kaldı. 

Önce çadırın gerisinde avazlandı billur. Çadırda oturanlar” Mızo'nun avazıdır bu "dediler, Sonra 


katıldı. Bey çadırı,hüzünle 


dalgalandı. Kiyameti çalan seslerin tam ortasmda kaldılar. Kahveyi tutan ellerititrediğinden fincana ağızlarını zor buldurdular, 

Mızo bitirince, kavalla Uso yol gösterdi. Efkar 


Araratlının gözü ışıldadı. Bey çadırında oturan- 


kanları" gürüldedi. Gece ı 


şavkıyıp yolunun ortasına yakın geldi. Cigara sardı lar. Sardıklarınıbirbirlerinetutup yeniden sardılar. 
Kevok durmadan tütün taşıyordu. Dışarının oynak havasına akıl bozdu, elindeki tütünü Gulember'e verip çıktı, Çadırın bir ucuna bağdaşıp oturdu, Gözlerini geceye, gökte kamaşan yıldızlara verdi. Kulağı billurvanlardaydı. Yıldızlar billurvanların sesleriyle yürürdü. Bakışını doğunun parlak yıldızının görüneceği yere tuttu. Gök sallandı. Yıldızlar dağılıp, toplandı. Kırpılıp üstüne, başına döküldü, Her yanı ışıldadı, Doğunun büyük yıldızı görün- 


sadası ziyadeleşti. Karan- 


lığın, gecenin seslerini yuttu, Vakit ilerledi, gözü gökte, bakışı doğunun parlak yıldızınm görünece- 


Derken göçün Türkmenebakan ucundan bir kıam, > duyuldu. Billur seslerine katıldı. 
.Billurvanların 3-clleri titredi, çalamadılar. Billurlar ağızlarından çekilip gönüllerine dayanmış gibi 


uzaklık kalmadı. Katışıp 


bir oldular. "Memdiz" dedi Kevok" ...Memdız'dan başkası olamaz, ondan başkası bunca içli çalamaz"" 

Çadırlarda oturanlar ürperdiler. Hüzün, baş kö- 
. Bey çadırında rispi Miro 


bu içliliği bilirim. Ondur- 


maz bir içliliktir. Bey, bu yangını körükleyen biri vardır. Ben bunu bilirim. Yoksa. insan bildiğimiz Memdız dağın kekliğine, zesin. Bu acı, aman vermez olup yürek taştan da olsa çatlatır. Çeken yürek taştan da olsa buna ta- 


düzün kuşuna neden ben- 


Bey. Bu, aşk derdidir., bana! Ararat'ın yiğidi, de- 


lisi Memdız bu belaya müptela olup efkara batmıştır. Bey bu belanın sahibi kimdir? Aklın sana ne der, duyalım. Yoksa biz bilemeyiz." 

—Ben de bilemem, dedi Bey: Kimse bilemez. 
Gaybse sevdalıdır bu: gaybın güzelliğine /sevdalan- 


Kevok, konuşulanları duydu. Öfkelendi. Doğunun parlak yıldızını beklemekten aldı gözünü, Yürüyüp gecenin sahibi sese vardı, Karaltısı belirince üç adım geride durup bekledi. 

Memdız gürültüye döndü. Kevok, tanısın diye biraz daha vardı, Tanıdı. Daha yiğitlendi avazı. 


Duyulmamış,  tadılmamış 


hazlar kattı sesine. 


Karanlık aralanır gibi oldu. Bulunduğu yere karanlığı yaklaştırmazdı Memdız. Yönünü Türkmene vermiş Kevok'u görmezden gelirdi. Kızdı Kevok, kızgınlığı çoğalıp delilik oldu. t —Dinle Memdız. Sana mecnun, gaybe sevdalı 


derler. 


Seni rispiler, babam. tüm aşiret çoluk ço- 


cuk dalgaya alır. Sen gaybe sevdalı mısın Memdız? 
Cine, periye mi karıştın; Sen aydınlık dünyanın insanı değil misin? Merakımı gider. Ben Bey kızıyım, beni burda görseler ne derler, toprak başıma! Kulağına kurşun mu döktüler, yoksa, bana aldırmaz mısın? Sana aldıran kim.. Demişim, beni merakım buraya getirdi. Haydi Memdız. Ararat'ın çapulcusu, Ararat'ın hırsızı Memdız'! Aşiretin tav delisi. 
Yetim, töresiz Bey adabını, erkanını nerden bilirsin sen. Sana aldıran kim, Bey kızının kapısı kuluna aldırdığı hiç görülmüş müdür? Görülmüşse de, bir iki.Ben o sevdalılardan değilim. Hadi gider merakımı; Merakımı gider! Sen gaybe mi sevdalısın Memdız” Dedikleri doğru mudur? Söylemezsen doğunun parlak yıldızını görmeyesin. Karanlığın şerrine rast gelesin. Ben de varıp kızlara anlatayım. 
Gülüşsünler.Vah Zin'e! Utançtanı kimsenin yüzü- ne bakamaz olacak. Efkara batacak Tav delisi Memdız, mecnun, deli! Gaybe sevdalı Memdiz! 

Cevap alamayınca yürüdü, girdi karanlığa. Sırtını Bey reşmalına verip doğunun parlak yıldızına 


tuttu gözünü. 


Memdız türküsünü bitirdi, bir başka avazla söylemeye başladı. Atlar,develer homurdandı, billurvanlar seslerini aldılar, eşlik etmediler. Duymadıkları yeni bir türküyü söylerdi Memdız. Belki de kendisinindi, şimdi bulup şimdi söylerdi. Dinledi- ler. Bir yetimin acısıydı anlatılan.Açıldılar, açıyı 


kendilerinin 


bildiler, yetim, büyüdü. Namlandı, 


ünlü bir yiğit oldu Dağa taşa sözünü geçirir” oldu. 
Ama dertliydi, derdi de: Gece sesine gizlice gelen sevgilisine üç beş lafla sırrını faş edememekten gelirdi. Kendine sövüp sayan, kendini gaybe sevdalanmış diye horlayan sevgilinin ardından acılanırdı. 

Dinleyenler türkünün burasında gülüştüler. Bey çadırında oturanlarsa şaşırdı. Memdız'ın gaybe sevdalandığını az önce cumat (cemaat) konuşmuştu. 
Konuştuklarını bir duyuran vardı, Demek, bu gece yaşadıklarını anlatıyordu Memdız.Gizli sırlarını ayan beyan eden kimdir, bilemediler. 


kılam duyuldu, billur seslerine (3 
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Kevok 


konuşulanları duydu. 


Öfkelendi. Doğunun 


parlak yıldızını beklemekten aldı gözünü. Yürüyup 


gecenin sahibi sese vardı 


Göğün yıldızı azaldı, çakal sesleri duyuldu. Ot lar hışırdadı, göçe yakın birileri dolaşır gibi geldi Memdiz susalı epey olmuştu.Üç beş adım dizleri üstüne sürünerek yürüdüler, Kuşkularının yersizliğ aşikar oldu. Billurvanlar yeniden çaldılar. Doğunur parlak yıldızı gökteki yerini aldı,Kevok'a her şey düşmüş gibi belirsiz gelirdi. Yavaşça çadıra geçti Az sonra öte yandakiler' kandili üflediler, 


i- Aksakallı (Kurtçe) 


2- Türkü 3 
3- Kavai çalan [Kurte] « 
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